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			Het lege graf
Mattheüs 28:6

			Heilig werk voor de Kerst

			“En toen zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeke gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weer, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.” Lukas 2:17-20 

			Elk seizoen heeft zijn eigen vruchten: appels in de herfst en hulstbesjes met de Kerst. De aarde brengt voort op haar bestemde tijd en met de mens heeft alle voornemen onder de hemel zijn tijd. In deze tijd is de wereld druk bezig zichzelf gelukkig te prijzen en haar burgers goede feestdagen toe te wensen. Ik wil echter voorstellen dat christenen wat extra en wat degelijker werk doen. Als wij vandaag aan de geboorte van de Zaligmaker denken, laten we dan verlangen naar een nieuwe geboorte van de Zaligmaker in onze harten. Aangezien Hij reeds onder ons “de Hoop der heerlijkheid” is, laten wij dan worden “vernieuwd in de geest van ons gemoed”. Zo mogen we opnieuw naar het Bethlehem van onze geestelijke geboorte gaan en onze eerste werken doen, van onze eerste liefde genieten en ons in Jezus verlustigen, zoals in die heilige, gelukkige, vreugdevolle dagen van onze bruiloft. Laten we tot Jezus gaan met iets van die jeugdige frisheid en buitengewone verrukking, die zo duidelijk in ons te zien was toen we Hem voor het eerst aanschouwden. Laat Hem opnieuw door ons gekroond worden, want Hij is nog altijd versierd met de dauw van Zijn jeugd. En Hij blijft “gisteren en heden Dezelfde en in eeuwigheid”.

			Hoewel de inwoners van Durham niet ver van de Schotse grens af woonden en daarom vroeger vaak het risico liepen aangevallen te worden, waren ze vrijgesteld van oorlogsinspanningen omdat er een kathedraal binnen hun muren stond. Ze waren apart gezet voor dienst aan de bisschop, om welke reden ze in vroeger tijden “heiligwerklui” genoemd werden. Welnu, als burgers van het Nieuwe Jeruzalem, die de Heere Jezus in ons midden hebben, mogen we wel afstand nemen van de gewone manier om Kerst te vieren. En aangezien we onszelf als “heiligwerklui” zien, laten we dit feest dan ook op een andere wijze vieren dan de meeste mensen, namelijk in heilige overdenking en in geheiligde dienst aan die barmhartige God, Wiens onuitsprekelijke gave aan ons de nieuwgeboren Koning is.

			Ik heb deze tekst voor vanmorgen uitgekozen omdat hij me leek te wijzen op vier manieren om God te dienen, vier wijzen waarop heilig werk uitgevoerd en christelijke overdenking beoefend kan worden. Elk vers houdt ons een verschillende vorm van heilige dienst voor. Het blijkt dat sommigen het nieuws alom bekend gemaakt hebben, aan anderen verteld wat zij gehoord en gezien hadden. Sommigen hebben versteld gestaan van heilige verbazing en verwondering. Tenminste één, volgens het negentiende vers, heeft deze dingen overlegd, overpeinsd, overdacht. En weer anderen hebben God verheerlijkt en geprezen. Ik weet natuurlijk niet welke van deze vier God de meeste dienst bewees. Wel denk ik dat we, als we alle geestelijke en alle naar buiten gekeerde oefeningen zouden combineren, er zeker van kunnen zijn dat we God op een zeer vrome en aanvaardbare wijze prijzen.

			Alom bekendmaken

			Als eerste zien we dat sommigen de geboorte van de Zaligmaker gevierd hebben door alom bekend te maken wat zij gehoord en gezien hadden. We mogen zeker stellen dat ze ook iets hadden wat de moeite van het herhalen waard was. Datgene waarop de profeten en koningen zo lang gewacht hadden, is eindelijk gekomen en nog wel bij hen. Zij hadden het antwoord op het onoplosbare raadsel gevonden. Ze zouden met de oude wijsgeer door de straten hebben kunnen rennen, “Eureka! Eureka!” roepend, want hun ontdekking was veel belangrijker dan de zijne. Ze hadden geen oplossing voor een mechanisch probleem of een abstract dilemma gevonden, maar hun ontdekking was echt de meest waardevolle ooit gedaan. Ze was als de bladeren van de boom des levens tot genezing der heidenen en als een rivier van het water des levens om de stad Gods te verblijden.

			Zij hadden engelen gezien. Zij hadden hen een vreemd en nieuw lied horen zingen. Ja, ze hadden meer dan engelen gezien: ze hadden de Koning der engelen gezien, de Engel des verbonds, in Wie wij ons verheugen. Ze hadden hemelse muziek gehoord. En toen ze dichtbij de kribbe gekomen waren, had het oor van hun geloof de muziek van de Hoop der aarde gehoord, een mystieke harmonie, die alle eeuwen door zou moeten klinken: de ernstige, zoete tonen van harten, gestemd om de Heere te prijzen, en de heerlijke volheid van heilige vreugde bij God en mensen, die zich met blijde klanken verheugt. 

			Zij hadden de vleesgeworden God aanschouwd. Wat geweldig! Iemand die het opmerkt, moet wel voelen dat zijn tong losgemaakt wordt, tenzij onuitsprekelijke verwondering hem natuurlijk stemmeloos zou maken. Stil zijn, als hun ogen zo’n gezicht gezien hebben? Onmogelijk! Aan de eerste de beste die zij buiten die nederige stal tegenkwamen, begonnen ze hun weergaloze verhaal te vertellen. Niets kon hen stoppen. En ze riepen luid:

			“Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.”

			En wat ons betreft, geliefden, hebben ook wij niet iets om door te geven? Als we over Jezus spreken, wie kan dat ons dan kwalijk nemen? Dit kan inderdaad de tong van de slapers in beweging zetten: het mysterie van God, ter wille van ons vleesgeworden, geleden en gestorven, opdat wij niet zouden lijden en sterven; neergedaald opdat wij zouden opvaren en in doeken gewonden opdat wij uit de grafdoeken van het verderf losgewikkeld zouden worden. Dit is zo’n geweldig bericht, zo belangrijk voor alle hoorders, dat degene die het het meest herhaalt, de beste keus maakt. En degene die er het minst over spreekt, heeft des te meer reden om zich voor dat zondige stilzwijgen schuldig te voelen.

			Zij hadden iets te vertellen. En dat iets had in zich die unieke vermenging die het verborgen teken en koninklijke zegel van Goddelijke oorsprong draagt: een ongeëvenaard samengaan van verhevenheid en eenvoud. Zingende engelen – zingend voor herders! De hemel blinkend van heerlijkheid, blinkend midden in de nacht! God, een Kindeke! De Eeuwige, een zuigeling! De Oude van dagen, geboren uit een vrouw! Wat is er eenvoudiger dan een herberg, een kribbe, een timmerman, een timmermansvrouw, een kind? Wat is er meer verheven dan “een menigte van het hemelse heerleger”, die de nacht met hun vreugdevolle gezang wakker schudt, en God Zelf geopenbaard in het vlees? Een kind is op zich niets bijzonders. Echter, wat een wonder is het om het Woord te zien dat “in den beginne bij God” was, onder ons gewoond heeft opdat wij Zijn heerlijkheid zouden aanschouwen – “een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.”

			Geliefden, we hebben echt iets te vertellen wat zo eenvoudig is en toch ook zo verheven. Wat is er eenvoudiger dan dit? “Geloof dit en leef.” Wat is er meer verheven? “God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende.” Een weg tot behoud die zo opzienbarend is dat de engelen zich alleen maar kunnen verwonderen als ze erover nadenken. En toch is die ook zo eenvoudig dat de kinderen in de tempel terecht de deugden ervan uitzingen: “Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren.” Wat een prachtige combinatie van het verhevene en het eenvoudige vinden we in de grote verzoening die door de vleesgeworden Zaligmaker is aangebracht! O, maak deze zaligmakende waarheid aan alle mensen bekend! 

			Het was de herders niet kwalijk te nemen dat ze overal de geboorte van de Zaligmaker bekend wilden maken, want wat zij vertelden, hadden ze zelf eerst uit de hemel ontvangen. Het nieuws werd niet door waarzeggende orakels in hun oren gepreveld, niet door filosofisch onderzoek aan het licht gebracht, niet in gedichten verwoord, niet als een schat tussen de boeken van de klassieken gevonden. Nee, het werd hun geopenbaard door die voorname evangelieprediker die het engelenheer aanvoerde en die getuigde: “U is heden geboren de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.” Als de hemel een mens een openbaring vol genade toevertrouwt, dan zal deze de blijde boodschap wel aan anderen moeten brengen. Hoe zou hij een verkondiging van eeuwige genade geheim kunnen houden? Met welk doel waren de engelen gezonden als de boodschap niet alom verspreid zou worden? Volgens het onderwijs van onze geliefde Heere moeten we niet stilzwijgen. Hij draagt ons op: “Wat gij in het verborgene hoort, maakt dat openbaar; en wat Ik u in het oor gesproken heb, in de binnenkamers, predikt dat op de daken.” Geliefden, u hebt een stem uit de hemel gehoord. U bekeerden, wedergeboren tot een levende hoop, u hebt de Geest van God horen getuigen van de waarheid Gods in u en u hemelse dingen horen verkondigen. U moet deze Kerst zo vieren dat u uw naasten vertelt wat het de Heilige Geest van God behaagd heeft u te openbaren.

			Hoewel de herders weliswaar verteld hebben wat ze uit de hemel gehoord hadden, vergeet niet dat ze wel spraken over iets wat ze hier beneden gezien hadden. Ze hadden zich deze waarheid, die hun eerst alleen maar verteld was, door eigen waarneming eigen gemaakt. Er is geen mens die met recht over de dingen van God kan spreken tenzij hij de leer die hij in het Woord vindt ook in zijn hart aantreft. We moeten het geheimenis onthullen en het duidelijk maken, door de macht ervan op het hart en het geweten te kennen, door het onderricht van de Heilige Geest.

			Gemeente, het evangelie dat wij preken is ons toch door de Heere geopenbaard? Bovendien hebben onze harten de waarheid ervan in zijn kracht beproefd, begrepen, gevoeld, ervaren. Al hebben we de hoogten en diepten ervan misschien niet kunnen bevatten, dan hebben we toch de verborgen kracht ervan in ons hart en onze geest gevoeld. Het heeft ons onze zonden beter bekendgemaakt. Het heeft ons de vergeving geopenbaard. Het heeft de heersende macht van de zonde tenietgedaan. Het heeft ons Christus gegeven om over ons te heersen en de Heilige Geest om in ons lichaam als in een tempel te wonen. Nu moeten we er wel over spreken. Ik raad diegenen van u die het Woord alleen maar uit de Bijbel kennen niet aan om over Jezus te spreken, aangezien uw onderwijs weinig kracht zal hebben. Maar ik spreek ernstig tot u die weet hebt van Zijn kracht in uw hart, die niet alleen over het Kind gehoord hebt maar Hem ook in de kribbe gezien. Ik spreek tot u die Hem in uw armen gehouden hebt, voor u geboren. Een Zaligmaker, voor u, Christus de Gezalfde, Jezus, de Verzoener der zonden, voor u. Geliefden, kunt u nog zwijgen over de dingen die u gezien en gehoord hebt? God heeft u van dit goede Woord des levens laten proeven en smaken. U moet daarom niet stilzwijgen, maar u moet uw vrienden en buren vertellen wat u van binnen ervaren hebt.

			Het waren herders, ongeletterde mannen. Ik verzeker u dat ze nog geen boek konden lezen. Zonder twijfel konden ze geen enkele letter van de andere onderscheiden. Het waren herders, maar ze konden wel preken. En, gemeente, wat sommigen ook mogen denken, preken is niet slechts voorbehouden aan die geleerde heren die in Oxford, Cambridge, of aan enig andere universiteit afgestudeerd zijn. Het is waar dat geleerdheid geen belemmering voor de genade hoeft te zijn en ze kan ook een geschikt wapen in een vriendelijke hand zijn, maar vaak heeft de genade van God zich juist verheerlijkt door de duidelijke wijze waarop ongeletterde mannen het evangelie begrepen en verkondigd hebben. Ik zou het niet erg vinden om de hele wereld te vragen een doctorandus aan te wijzen die meer zielen tot Christus Jezus geleid heeft dan Richard Weaver. Als een hele bank bisschoppen slechts een tiende deel van de zielen zou winnen als die ene man gedaan heeft, dan is het nog meer dan wat de meesten van ons hen zouden geven. Laten we onze God alle glorie geven, maar laten we het feit niet ontkennen dat deze geredde zondaar, met het zware accent van een mijnwerker, zo uit de kolenmijnen, het evangelie van het kruis door Gods genade op zo’n manier vertelt dat hooggeleerde theologen nederig aan zijn voeten komen zitten om te leren hoe het hart te bereiken en de weerspannige ziel te doen versmelten. Het is waar dat een ongeschoolde broeder misschien niet geschikt is voor alle werk – hij heeft zijn eigen domein – maar hij is toch goed in staat om te vertellen wat hij gezien en gehoord heeft. En dat kan volgens mij ieder mens tot op zekere hoogte.

			Als u Jezus gezien hebt en Zijn zaligmakende stem gehoord, als u de waarheid als van God Zelf ontvangen hebt, haar ontzettende kracht gevoeld hebt als komend van God Zelf tot u, als u haar sterkte in uw eigen geest ervaren hebt, dan kunt u zeker getuigen van wat God in uw binnenste geschreven heeft. Als u niet verder in de diepste verborgenheden, in de meer ingewikkelde zaken komt dan dat, welnu, dan zijn er anderen die het wel kunnen, dus u hoeft niet verontrust te zijn. Als u niet vanaf de kansel kunt spreken, als u een vuurrode kleur zou krijgen en uw tong in aanwezigheid van zovelen zou weigeren haar werk te doen, dan hebt u toch altijd nog uw kinderen? U schaamt zich toch niet om tot hen te spreken? Hier zit een kleine kring op kerstavond rond de open haard, daar een kleine gemeente in de werkplaats, daar ergens een klein gezelschap aan wie u de liefde van Jezus tot verloren zondaars zou kunnen vertellen.

			Ga niet buiten wat u weet. Spring niet in iets waar u geen ervaring mee hebt. Als u dat toch doet, zult u weldra niet meer kunnen staan en spoedig gaan spartelen, en dan is de verwarring compleet. Ga zover als u het nog weet. En aangezien u zich een zondaar weet en Jezus een Zaligmaker, en een grote ook nog, praat dan alleen over deze twee zaken en het zal goed zijn. Geliefden, vertel wat u gehoord en gezien hebt, iedereen op zijn eigen plaats. Maak dat onder de mensenkinderen alom bekend.

			Maar waren zij wel bevoegd? Het is geweldig om bevoegd te zijn! Onbevoegde dominees zijn schandelijke indringers! Niet-bevestigde mannen die de kansel beklimmen en niet in de apostolische successie staan – vreselijk! Heel afschuwelijk! Een anglo-katholiek kan totaal niet begrijpen wat een diepe afschuw er opgesloten ligt in het idee om een onbevoegde man te horen preken en een man buiten de apostolische successie de weg ter zaligheid te horen onderwijzen. Toch komt deze afschuw op mij over als de vrees die een schooljongen voor een boeman kan hebben die hij in zijn angst zelf bedacht heeft. Ik denk dat ik, als ik een man door het ijs een koud graf in zag zakken en ik hem voor verdrinken kon behoeden, het niet zo erg zou vinden om het middel te zijn waardoor hij gered kon worden, alhoewel ik misschien niet in dienst ben van de koninklijke reddingsbrigade. Ik kan me indenken dat ik, als ik zou zien dat er brand was en dat een vrouw die bij een bovenraam stond te schreeuwen zeer waarschijnlijk levend zou verbranden, de brandladder tegen het raam zou zetten om haar leven te redden. En dan zou het toch niet erg zijn dat ik niet bij de vrijwillige brandweer ben? Als een groep dappere vrijwilligers een vijand hun eigen land uit zou drijven, dan denk ik niet dat dit zo shockerend is, alhoewel een heel leger huurlingen misschien hun werk zou veronachtzamen in gehoorzaamheid aan het één of ander eerbiedwaardig militair voorschrift, wat hen ongeschikt tot wezenlijke dienst zou maken.

			Maar let op, de herders en anderen zoals zij staan wel degelijk in de apostolische successie. Ze zijn bevoegd door Goddelijk besluit, want ieder mens die het evangelie hoort, is bevoegd het aan anderen te vertellen. Wilt u bewijs? Hier staat het zwart op wit in de Heilige Schrift: “Die het hoort, zegge: Kom!” Dat wil zeggen: laat ieder mens die het evangelie in waarheid hoort, anderen aansporen om van het water des levens te komen drinken. Dit is de enige volmacht die u nodig hebt om het evangelie naar uw vermogen te verkondigen. Niet iedere man heeft de gave om het Woord te preken. En we willen ook niet iedereen in de grote gemeente horen preken, want als wij allen de mond zouden zijn, wat zou de kerk dan een groot vacuüm zijn. Toch zou iedere christen op de een of andere manier de blijde boodschap moeten brengen. Onze wijze God zorgt er wel voor dat de vrijheid der profetie niet op hol slaat, want Hij geeft geen doeltreffende pastorale en geestelijke gaven aan velen. Laat ieder mens niettemin naar zijn gaven uitdelen. Laat ieder van u, dan wel niet op de kansel maar wel in de bank, in de werkplaats, ergens, overal, waar dan ook, de naam van de Heere Jezus bekendmaken. En moge dit uw volmacht zijn: “Die het hoort, zegge: Kom!” Ik heb er nooit bij stil gestaan om permissie te vragen om “Brand!” te mogen roepen als ik een huis in brand zag staan. Ik heb er nooit over gepiekerd om permissie te vragen om alles in het werk te stellen om een arm medemens in nood te redden, en dat ga ik zeker niet doen ook! Alle permissie die u zoekt, ieder van u, is geen bevoegdheid van kerkvorsten met bisschopsversierselen, maar het is de volmacht die direct van het Hoofd der Kerk komt. Hij geeft al degenen die het evangelie horen de volmacht om zijn naasten te leren, zeggende: “Ken de Heere”.

			Hier, geliefden, is één manier waarop u een echt gezegend, en in zekere zin ook een echt vrolijk, Kerstfeest kunt vieren. Neem een voorbeeld aan deze eenvoudige mensen van wie geschreven staat: “En toen zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeke gezegd was.”

			Heilige verbazing, verwondering en aanbidding

			We zullen u nu een andere manier voorstellen waarop u Kerst kunt vieren: met heilige verbazing, verwondering en aanbidding. “En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders.”

			We zullen niet veel zeggen over die mensen die zich alleen maar verbazen en verder niet. Velen worden door het evangelie verwonderd. Ze zijn tevreden om het te horen, vinden het fijn. Al is de boodschap dan niet nieuw, toch zijn er nieuwe manieren om het te vertellen en zij zijn blij om door die verscheidenheid verfrist te worden. De stem van de dominee is voor hen als het geluid van een mooie melodie op een instrument. Ze vinden het fijn om ernaar te luisteren. Ze zijn niet sceptisch, ze zoeken geen spijkers op laag water, ze veroorzaken geen problemen. Ze zeggen gewoon bij zichzelf: “Dit is een geweldig evangelie. Het is een wonderbaarlijk plan ter behoudenis. Hier hebben we verbazingwekkende liefde, zeer bijzondere neerbuigendheid.” Soms verbazen ze er zich over dat deze dingen hun door herders verteld worden. Ze kunnen zich nauwelijks voorstellen hoe ongeschoolde en onwetende mannen over deze dingen kunnen praten, hoe zulke dingen ooit bij die herders opgekomen zijn, waar ze die geleerd kunnen hebben, hoe het komt dat ze er zo serieus over doen, wat ze meegemaakt moeten hebben om zo te kunnen spreken. Maar nadat ze ongeveer een dag of negen hun handen opgeheven en hun mond geopend hebben, zakt de verwondering weg en gaan ze weer over tot de orde van de dag en denken er niet meer aan.

			Er zijn er velen van u die zich verwonderen wanneer u in uw omgeving een daad van God opmerkt. U hoort dat een zeer grove zondaar zich bekeerd heeft en u zegt: “Het is fantastisch!” Er vindt een opwekking plaats en u bent toevallig bij een van de bijeenkomsten aanwezig als de Geest van God machtig aan het werk is. U zegt: “Dit is echt opmerkelijk! Zeer verwonderlijk!” Zelfs de kranten hebben af en toe een hoekje over om melding te maken van de grote en bijzondere daden van God de Heilige Geest. Helaas eindigt alle emotie daar ook; het is alleen verwondering, meer niet.

			Welnu, ik ga ervan uit dat het onder ons zo niet is, dat we niet alleen maar met verbazing en verwondering denken aan de Zaligmaker en het evangelie dat Hij kwam verkondigen, want dan hebben we er niet zo veel aan. Aan de andere kant is er wel een andere manier van verwondering die erg dicht bij aanbidding komt, als ze al geen aanbidding is. Ik denk dat het erg moeilijk is om een lijn te trekken tussen heilige verwondering en echte aanbidding. Want als de ziel wordt overstelpt door de majesteit van Gods glorie, hoewel dat misschien niet in een lied uitgedrukt wordt of zelfs niet met gebogen hoofd in een ootmoedig gebed, dan is er toch stille aanbidding. Ik ben geneigd te denken dat de verwondering over Gods grootheid en goedheid die het menselijk verstand soms in haar greep houdt, misschien wel de meest zuivere vorm van aanbidding is die ooit van sterfelijke mensen tot de troon van de Allerhoogste kan opstijgen. Dit soort verwondering kan ik diegenen van u aanbevelen die uit de stilte en eenzaamheid van uw leven nauwelijks in staat bent om een voorbeeld aan de herders te nemen door het verhaal aan anderen door te vertellen. U kunt dan tenminste wel de kring van gelovigen voor de troon aanvullen door u te verwonderen over wat God gedaan heeft.

			Laat me u erop wijzen dat heilige verwondering over wat God gedaan heeft voor u eigenlijk heel normaal zou moeten zijn. God houdt rekening met Zijn gevallen schepsel, de mens. En in plaats van de mens met de bezem van het verderf weg te vagen, heeft Hij een wonderlijk plan voor zijn verlossing uitgedacht. Hij heeft het op Zich genomen om de Verlosser van die mens te zijn en diens losprijs te betalen. Is dat niet wonderlijk?

			Misschien is het voor u het meest wonderlijke met betrekking tot uzelf: dat u door Zijn bloed verlost wordt, dat God Zijn troon en Koninklijke waardigheid daarboven verzaakt heeft om voor u hierbeneden smadelijk te lijden. Als u uzelf een beetje kent, ziet u geen enkele geldige reden in uzelf voor een dergelijke daad. “Vanwaar zulke liefde voor mij?” vraagt u. Als David, in zijn huis gezeten, alleen maar uit kon roepen: ”Wie ben ik, 
HEERE God, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?”

			Wat kunnen u en ik dan nog zeggen? Als we de meest verdienstelijke mensen waren geweest en de geboden des Heeren onafgebroken gehouden hadden, dan zouden we zo’n kostbaar geschenk als de menswording nog niet hebben kunnen verdienen. Maar als zondaren, wetsovertreders, die in opstand kwamen en steeds verder bij God vandaan gingen, wat zullen we dan zeggen van deze vleesgeworden God, Die voor ons gestorven is? “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad.”

			Laat uw ziel maar helemaal in verwondering opgaan, geliefde vrienden, want verwondering is in dit opzicht een heel logische emotie. Heilige verwondering leidt tot dankbare aanbidding. Verbaasd over wat God gedaan heeft, zult u uw ziel met verwondering aan de voet van de gouden troon uitstorten, al zingend: “Hem, Die op de troon zit, en Die deze grote dingen voor mij doet, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de majesteit, en de kracht, en de heerschappij, en de sterkte.”

			Deze verwondering zal ook een Goddelijke waakzaamheid in u oproepen. U zult tegen zo’n liefde niet durven zondigen. Als u de aanwezigheid van de almachtige God in de gave van Zijn geliefde Zoon ervaart, zult u de schoenen van uw voeten willen trekken, want de plaats waarop u staat, is dan heilig land. U zult op hetzelfde moment tot de hoop der heerlijkheid bewogen worden. Als Jezus Zich aan u gegeven heeft, als Hij deze wonderlijke zaak om uwentwil gedaan heeft, dan zult u ervaren dat de hemel zelf uw erfenis is en dat de rivieren van Gods welbehagen aan Zijn rechterhand niet te zoet of te diep voor u zijn om daaruit te drinken.

			Wie kan er nog over iets verbaasd zijn als hij zich eenmaal bij de kribbe en het kruis verbaasd heeft? Wat voor wonderlijks is er nog over als men de Zaligmaker eenmaal gezien heeft? De negen wereldwonderen! Wel, daar kunnen we kort over zijn: de machinerie en de moderne techniek kan ze allemaal overtreffen. Maar dit ene wonder is niet het wonder van de aarde alleen, maar van de hemel én de aarde, en zelfs van de hel zelf. Het is niet het wonder van de oudheid, maar het wonder van alle tijden, het wonder van de eeuwigheid. Degenen die de wonderen van de mensheid een paar keer gezien hebben, verbazen zich er op het laatst niet meer over. De meest imposante zuil die een architect ooit opgetrokken heeft, maakt op het laatst op de toeschouwers geen indruk meer. Maar zo is het niet met deze wonderbare tempel van de vleesgeworden God. Des te meer we ernaar kijken, des te meer we er verbaasd over staan. Des te meer we eraan gewend raken, des te meer we een gevoel van de onovertroffen heerlijkheid van Zijn liefde en genade krijgen. Er is meer van God, laten we zeggen, te ontdekken in de kribbe en het kruis dan in de fonkelende sterren daarboven, de golvende diepten beneden, de torenhoge bergen, de vruchtbare valleien, de verblijfplaatsen van het leven of het dodenrijk. Laten we daarom tijdens deze feestdagen een aantal uitgelezen uren in heilige verwondering doorbrengen, wat onherroepelijk tot dankbaarheid, aanbidding, liefde en vertrouwen zal leiden.

			Een hart dat overlegde en bewaarde

			Tenminste één mens, en laten we hopen dat het er meer waren, of laten wij in elk geval de anderen dan maar zijn – één bewaarde al deze woorden, overleggende die in haar hart. Zij verwonderde zich en zij deed meer: zij overlegde ze. U zult merken dat deze gezegende vrouw drie belangrijke bekwaamheden van haar wezen oefende: haar geheugen – zij bewaarde deze woorden alle tezamen; haar gevoelens – zij bewaarde ze in haar hart; haar verstand – zij overlegde ze, overdacht ze, overpeinsde ze, overwoog ze. Haar geheugen, haar gevoelens en haar verstand werden allemaal bij deze woorden ingeschakeld. We zijn verheugd dat we dit bij Maria bespeuren, maar we zijn er niet helemaal verbaasd over als we goed beseffen dat zij in zekere zin het meest betrokken van alle mensen op aarde was, aangezien zij het was uit wie Jezus Christus geboren werd.

			Degenen die het meest nabij Jezus zijn en de meest intieme gemeenschap met Hem oefenen, zullen zeker het meest door Hem in beslag genomen worden. Bepaalde personen kan je het best op afstand respecteren, maar dat geldt niet van de Zaligmaker. Als u Hem ten volle hebt leren kennen, dan zult u Hem liefhebben met een liefde die alle verstand te boven gaat. Dan zult u de hoogte, en diepte, en lengte, en breedte van Zijn liefde kunnen begrijpen. En daarna zal uw eigen liefde boven alle lengte en breedte, alle hoogte en diepte toenemen.

			De geboorte betrof Maria het meest en daarom was zij er het meest van onder de indruk. Let op de manier waarop ze haar betrokkenheid toonde. Ze was een vrouw en wat het helderst het vrouwelijk geslacht siert is niet stoutmoedigheid – dat past meer bij een mannelijke geest. Nee, liefdevolle bescheidenheid is echt een vrouwelijke schoonheid. Vandaar dat we niet zo zeer lezen dat zij het woord alom bekend ging maken, maar meer dat zij het van binnen overlegde. Ze had zonder twijfel haar eigen kringetje waarin ze haar zegje deed. Maar voor het grootste deel zat ze, net als de andere Maria, stil in huis. Ze deed haar werk en dat had eigenlijk recht­streeks betrekking op Hem, de vreugde en verrukking van haar hart. Zoals alle andere kinderen, had het heilige Kind verzorging nodig, die alleen het hart en de hand van een moeder zouden kunnen geven. Ze werd daarom door Hem in beslag genomen.

			Wat een gezegende betrokkenheid! Wat een zoete verplichting! Noem dat eens onaanvaardbaar dienstwerk, dat zich eerder op Jezus richt dan op Zijn discipelen of Zijn dwalende schapen. De vrouw die de albasten fles brak en de zalf over het hoofd van Jezus Zelf uitgoot, werd door Judas berispt. En ook de rest van de discipelen dacht dat de armen nu een weldaad waren misgelopen. Het antwoord van de Zaligmaker was echter: “Zij heeft een goed werk aan Mij gedaan.” Ik wil deze gedachte graag bij u neerleggen – als u, stillen in den lande, tijdens deze feestdagen niet met anderen kunt spreken of geen behoorlijke gelegenheid of geschikt talent voor dat werk hebt – dat u met Jezus stil mag zitten en Hem in vrede eren. Maria nam de Heere in haar armen. O, mocht u Hem maar vasthouden! Zij deed haar werk rechtstreeks voor Hem. Neem maar een voorbeeld aan haar! U kunt Hem liefhebben, Hem aanbidden, Hem loven, Hem overpeinzen, Hem overleggen, Zijn natuur begrijpen, de voorbeelden bestuderen die Hem beschrijven, en Zijn leven navolgen. En hoewel uw aanbidding niet vurig onder de mensenkinderen zal schijnen en hen nauwelijks tot nut zal zijn zoals andere vormen van dienst, zal ze u op deze wijze toch tot nut zijn en aangenaam zijn voor de Heere.

			Geliefden, vergeet niet wat u van Christus gehoord hebt, noch wat Hij voor u gedaan heeft. Maak van uw hart een gouden beker waarin u de rijke nagedachtenis van Zijn u bewezen goedertierenheid kunt houden. Maak er een pot manna van waarin u het hemelse brood waarmee de heiligen zich in vroeger tijden gevoed hebben, kunt bewaren. Laat uw herinnering alles bewaren wat u over Christus gehoord, ervaren of geweten hebt. En laat uw tedere liefde Hem dan voor altijd vasthouden. Heb Hem lief! Giet die albasten fles van uw hart uit en laat al de kostbare zalf van uw genegenheid maar op Zijn voeten stromen.

			Als u dit niet met vreugde kunt doen, doe het dan met verdriet. Was Zijn voeten maar met tranen, droog ze af met de haren van uw hoofd. Heb Hem echter lief, heb de heilige Zoon van God lief, uw toegenegen Vriend. Laat uw verstand betreffende de Heere Jezus geoefend worden. Denk goed na over wat u leest door erover te mediteren. Wees toch niet als iemand die alleen woorden leest, stop niet aan de oppervlakte, maar duik de diepte in! Wees niet als een zwaluw die de beek slechts met haar vleugels beroert, maar als een vis die zich in de laagste golf boort. Drink de liefde met diepe teugen in. Neem niet een klein slokje om dan weer weg te gaan, maar woon bij de put, zoals Izak bij de put Lachai-Roï. Blijf bij uw Heere. Laat Hem bij u niet als een reiziger zijn die slechts de nacht overblijft, maar dwing Hem met de woorden: “Blijf bij ons, want de dag is reeds gedaald.” Houd Hem vast en laat Hem niet meer gaan.

			Het woord overleggen betekent, zoals u weet, “wegen”. Zet de weegschaal van het oordeel maar gereed. O, maar waar is de weegschaal om de Heere Christus mee te wegen? “Hij werpt de eilanden heen als dun stof” – wie zal Hem heenwerpen? “Hij weegt de bergen in een waag.” In welke waag zullen we Hem wegen? Laat maar. Als uw verstand het niet kan begrijpen, laten uw gevoelens het dan bevatten. En als uw geest de Heere Jezus niet in de armen van haar inzicht kan bevatten, laat ze Hem dan in de armen van uw liefde sluiten. O geliefden, hier hebt u gezegend kerstwerk als u, zoals Maria, al deze woorden in uw hart bewaart en ze overlegt.

			God verheerlijken en prijzen

			Het laatste stuk heilig werk voor de Kerst komt er nu aan. “De herders keerden weer,” lezen we in het twintigste vers, “verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.” Ze keerden weer, waarheen? Naar hun werk, om weer op de lammeren en de schapen te passen. Als we het verlangen hebben om God te verheerlijken, hoeven we ons werk niet op te geven.

			Er zijn mensen die denken dat je alleen maar voor God kunt leven als je dominee, zendeling of Bijbelvrouw bent. Helaas, hoeveel van ons zouden dan, als dit het geval was, nooit de gelegenheid krijgen om de Allerhoogste te loven? De herders gingen terug naar de schaapskooi, verheerlijkende en prijzende God. Geliefden, het is geen ritueel, het is ernst. Het is niet onze positie, maar het is Goddelijke genade die ons in staat stelt God te prijzen. God wordt gegarandeerd in die schoenmakerij verheerlijkt waar een godvrezende arbeider, met zijn priem in de hand, de liefde van de Zaligmaker bezingt. Ja, God wordt hier veel meer verheerlijkt dan in menig kathedraal waar vormelijke godsdienstigheid haar karige plichten vervult. De naam van Jezus wordt net zo zeer verheerlijkt door die karrenman daar, als hij zijn paard aanstuurt en zijn God prijst, of met zijn collega aan de kant van de weg praat, als door die theoloog die als een Boanerges het evangelie het hele land door dondert.

			God wordt verheerlijkt als wij bij onze roeping blijven. Zorg ervoor dat u niet uw plichten verzaakt door uw roeping vaarwel te zeggen. Let er ook op dat u uw beroep geen schade berokkent als u uw werk doet. Denk maar niet te hoog van uzelf, maar denk ook niet te gering over uw roeping. Er is geen vak dat niet door het evangelie geheiligd wordt. Als u de Bijbel openslaat, zult u ontdekken dat de meest ondergeschikte soorten werk op de een of andere manier in verband stonden met óf de meest gewaagde geloofsdaden of anders met mensen die een illuster leven leidden. Blijf bij uw roeping, blijf bij uw roeping! Hoe God u ook gemaakt heeft, blijf bij datgene waar God u toe roept, tenzij u er absoluut zeker van bent dat Hij u tot iets anders roept. De herders verheerlijkten God, maar ze gingen wel weer aan het werk.

			Ze verheerlijkten God hoewel ze herders waren. Zoals we al eerder opmerkten, waren het geen geleerde mensen. In plaats van een uitgebreide bibliotheek vol met boeken te hebben, konden ze waarschijnlijk geen woord lezen. Toch verheerlijkten ze God. Dit ontneemt u, beste mensen, alle verontschuldiging, u die zegt: “Maar ik ben geen geleerde. Ik heb geen opleiding gehad. Ik ben zelfs nooit naar de zondagsschool geweest.” Ach, als uw hart oprecht is, kunt u God verheerlijken. Maak je geen zorgen, Sarah, wees maar niet verdrietig omdat je zo weinig weet. Leer er maar wat bij, als je dat kan, maar maak in elk geval goed gebruik van wat je al weet. Maak je geen zorgen, John. Het is inderdaad jammer dat je al zo vroeg hard moest werken, zodat je zelfs de beginselen van kennis niet hebt genoten. Maar denk niet dat je God dan niet kan verheerlijken. Als je God wilt verheerlijken, leid dan een heilig leven. Je kunt dat door Zijn genade in ieder geval zonder studiebeurs doen. Als je goed voor anderen wilt zijn, wees dan ook goed voor jezelf. En deze weg staat zowel voor de meest ongeschoolde als voor de meest geleerde mensen open. Heb goede moed! Herders hebben God verheerlijkt en dat mag jij ook doen.

			Vergeet niet dat er één ding is waarin de herders een voorsprong op de wijzen hadden. De wijzen wilden dat de ster hen zou leiden. De herders niet. De wijzen gingen zelfs met de ster eerst de verkeerde kant op – zij belandden in Jeruzalem. De herders gingen rechtstreeks naar Bethlehem. Simpele zielen vinden soms de verheerlijkte Christus waar knappe koppen, door al hun kennis in verwarring gebracht, aan Hem voorbijgaan. Een theoloog zei eens: “Kijk, deze hannesen zijn het Koninkrijk binnengegaan, terwijl wij geleerden naar de deurknop hebben lopen zoeken.” En zo gaat het vaak. Daarom, simpele zielen, heb goede moed en wees verheugd!

			De manier waarop deze herders God eerden is opmerkelijk. Ze deden dat door Hem te prijzen. Laten we meer van een heilig lied verwachten dan we doorgaans doen. Als de duizenden in dit gebouw massaal in gezang uitbarsten, zijn het misschien alleen maar klanken in de oren van sommige mensen. Maar aangezien veel oprechte harten, aangeraakt door de liefde van Jezus, gelijke tred met hun mond houden, zijn het in Gods waarneming niet slechts klanken. Er zit zoete muziek in die aangenaam in Zijn oren klinkt. Wat is het einddoel van alle inspanning van een christen? Toen ik hier een keer ’s morgens het evangelie stond te verkondigen, was mijn aandacht volledig gericht op het winnen van zielen. Toch leek het alsof ik er bij het preken los van kwam. Ik dacht: “Goed, dat is uiteindelijk niet het belangrijkste doel.” Het belangrijkste doel is om God te verheerlijken en zelfs het redden van zondaren wordt door ieder weldenkend mens nagestreefd als een middel tot dat doel.

			Toen werd het me plotseling duidelijk: “Als we door het zingen van psalmen en gezangen God echt verheerlijken, dan doen we meer dan in de verkondiging. Want dan zitten we niet alleen onder het middel maar ook vlak bij het belangrijke doel zelf.” Als we God met hart en mond loven, verheerlijken we Hem zeer zeker. Dan eren we Hem echt. “Wie lof offert, die zal Mij eren,” spreekt de Heere. Zing dan, gemeente! Zing niet alleen wanneer u samenkomt, maar zing ook alleen. Vrolijk uw werk op met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Maar uw gezin blij met heilige muziek. We zingen veel te weinig, ik ben er zeker van. Toch is een godsdienstige opleving altijd vergezeld gegaan van een opleving van het psalmboek. Luthers vertaling van de psalmen hebben net zo veel dienst bewezen als zijn debatten en polemieken. En de gezangen van Charles Wesley, Cennick, Toplady, Newton en Cowper hebben net zo veel bijgedragen aan de opleving van het geestelijk leven in Engeland als de preken van John Wesley en George Whitefield. We hebben meer gezang nodig. Zing meer en klaag minder. Zing meer en roddel minder. Zing meer en heb minder kritiek. Zing meer en treur minder. God geve vandaag dat we, net als de herders, Hem verheerlijken door Hem te prijzen.

			Ik ben nog niet helemaal klaar met de herders. Wat was het voorwerp van hun lofprijzing? Het blijkt dat ze God prezen over alles wat zij gehoord hadden. Als we hierover nadenken, dan is er iedere keer dat we het evangelie horen verkondigen genoeg reden om God te prijzen. Wat zouden de zielen in de hel er niet voor over hebben om nog eenmaal het evangelie te kunnen horen en zich daar te bevinden waar Gods reddende genade naar hen toe kan komen? Wat zou een stervend mens wiens tijd bijna voorbij is niet geven als hij nog eenmaal naar Gods huis zou kunnen om een laatste waarschuwing en een laatste uitnodiging te ontvangen? Geliefden, wat zou u er soms niet voor over hebben, als u door ziekte aan huis gebonden bent, om met de grote gemeente samen te komen – als uw hart en uw vlees uitroepen naar de levende God? Welnu, prijs God om wat u gehoord hebt. U hebt de fouten van de dominee ongetwijfeld gehoord – laat hij die maar betreuren. U hebt de boodschap van zijn Meester gehoord. Vereert u God daarom? Zelden zult u een preek horen die u niet doet zingen, als u gezond van geest bent. George Herbert zei eens: “Bidden is het doel van de preek.” Dat is zo, maar dat geldt ook voor de lofprijzing. Prijs God omdat u hoort dat er een Zaligmaker is! Prijs God omdat u hoort dat het verlossingsplan erg eenvoudig is! Prijs God omdat u een Zaligmaker hebt voor uw eigen ziel! Prijs God omdat uw schuld vergeven is, omdat u behouden bent! Prijs Hem om wat u gehoord hebt.

			Merk echter op dat zij God ook prezen om wat ze gezien hadden. Kijk maar naar het twintigste vers – “gehoord en gezien”. Dit is de mooiste muziek: wat we ervaren hebben, wat we van binnen gevoeld hebben, wat we ons toegeëigend hebben, de dingen die we van de Koning ontvangen hebben. Het horen alleen kan al voor wat muziek zorgen, maar de bezieling van het lied moet komen door het zien met het oog des geloofs. En, geliefde vrienden, u die gezien hebt met uw door God geschonken oog, ik verzoek u, laat uw tong niet in zondige stilte gehuld zijn. Spreek luid tot eer van de soevereine genade. Waak op, mijn eer! Waak op, gij luit en harp!

			Eén zaak waarom ze God prezen was de overeenkomst tussen wat ze gehoord hadden en wat ze gezien hadden. Luister maar naar de laatste zin – “gelijk tot hen gesproken was”. Hebt u niet ontdekt dat het evangelie in uw hart precies is zoals de Bijbel het aangegeven heeft? Jezus zei dat Hij u genade zou schenken – hebt u dat niet gehad? Hij beloofde u rust – hebt u dat niet gekregen? Hij zei dat u vreugde, vertroosting en het leven zou ontvangen door in Hem te geloven – hebt u dat alles niet gehad? Zijn Zijn wegen niet wegen der liefelijkheid en al Zijn paden vrede? Zo kunt u met de koningin van Scheba zeggen: “De helft is mij niet aangezegd.”

			Ik heb ervaren dat Christus lieflijker is dan dat Zijn dienstknechten Hem ooit voorgesteld hebben. Ik zag op de gelijkenis toen zij die schilderden, maar dat was slechts knoeiwerk vergeleken met Hemzelf – de Koning in Zijn schoonheid. Ik heb over het mooie land gehoord, maar o, het vloeit overvloediger en heerlijker van melk en honing dan dat de beste sprekers me ooit hebben kunnen vertellen. Zeker, wat we gezien hebben komt overeen met wat we gehoord hebben. Laten we God dan verheerlijken en prijzen om wat Hij gedaan heeft.

			Nog een enkel woord tot degenen die nog onbekeerd voortleven en dan sluit ik af. Ik denk niet dat u bij het zeventiende vers kunt beginnen, maar ik wil wel dat u bij het achttiende begint. U kunt niet bij het zeventiende beginnen – u kunt niet aan anderen vertellen wat u zelf niet ervaren hebt. Probeer het maar niet. En ga ook niet op de zondagsschool lesgeven of proberen te preken als u onbekeerd bent. Tot de goddelozen zegt God: “Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen?” Maar ik wilde wel dat u met het achttiende vers zou beginnen – vol verwondering. Vol verwondering dat u gespaard bent, vol verwondering dat u weg uit de hel bent, vol verwondering dat Zijn goede Geest nog strijdt met de grootste der zondaren. Verwonder u er maar over dat het evangelie van vanmorgen, na al uw verwerpingen ervan en uw zonden tegen God, toch nog een woord voor u heeft.

			Ik wil graag dat u daar begint, want dan heb ik goede hoop dat u doorgaat naar het volgende vers en zo van verwonderen overgaat op overleggen. O zondaar, ik wilde wel dat u de boodschap van het kruis zou overdenken. Denk aan uw zonde, Gods toorn, het oordeel, de hel, het bloed van de Zaligmaker, Gods liefde, vergeving, aanneming, de hemel – denk aan al deze dingen. Ga van verwonderen over op overleggen. 

			En dan hoop ik dat u ook verder naar het daaropvolgende vers kunt gaan, van overleggen naar verheerlijken. Grijp Christus vast. Zie op Hem. Geloof in Hem. Zing dan: “Mijn schuld is vergeven” en ga dan als gelovig zondaar, en dus ook als gered zondaar, heen, schoon gewassen in het bloed. Ga daarna weer terug naar het zeventiende vers en ga het aan anderen vertellen.

			En wat u betreft, u die behouden bent, ik wil dat u deze middag nog bij het zeventiende vers begint.

			“Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!”

			Ga, als de dag voorbij is, naar uw kamer en ga u verwonderen, ga God prijzen en aanbidden. Besteed een half uur of zo, net zoals Maria, om wat u vandaag gedaan en gehoord hebt in uw hart te overleggen en te bewaren. En sluit alles dan af met datgene wat nooit moet stoppen – blijf vanavond, morgen en al de dagen van uw leven God verheerlijken en prijzen over alles wat u gehoord en gezien hebt. Moge de Heere u zegenen, om Jezus’ wil. 

			Amen.

			De vleeswording en geboorte van Christus

			“En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.” Micha 5:1 

			Dit is de tijd van het jaar waarin we, of we het nou willen of niet, gedwongen worden om aan de geboorte van Christus te denken. Ik houd het op één van de grootste dwaasheden van de mensheid om te denken dat het godsdienstig is om Kerst te vieren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat onze Zaligmaker Jezus Christus op deze dag geboren is en de viering ervan is van puur paapse oorsprong. Ongetwijfeld hebben rooms-katholieken het recht om deze dag te heiligen, maar ik kan helemaal niet begrijpen waarom rechtzinnige protestanten hem heilig verklaren. Ik wenste echter wél dat er tien of twaalf kerstdagen per jaar zouden zijn, want er is werk genoeg in de wereld en een beetje meer rust zou voor werkende mensen geen kwaad kunnen. Kerst is voor ons echt een geschenk, vooral omdat het ons in staat stelt om als gezin met onze vrienden lekker rond de haard te gaan zitten. Al vervallen we dan niet precies tot de gewoontes van andere mensen, ik zie er toch geen kwaad in om daarbij aan de vleeswording en geboorte van de Heere Jezus te denken. We zien ons niet graag over één kam geschoren met mensen die met veel zorg de kerstdagen op een verkeerde manier houden.

			De oude Puriteinen deden het ene werk na het andere met de Kerst, alleen maar om te laten zien dat ze tegen de viering ervan protesteerden. Wij geloven echter dat zij zo geheel en al in dat protest opgingen dat wij, als hun afstammelingen, wel bereid zijn om het goede dat ons door deze dagen bij geval geschonken wordt te aanvaarden en het bijgeloof aan de bijgelovigen over te laten.

			Ik zal meteen overgaan op wat ik u wil zeggen. We letten als eerste op Wie het is Die Christus gezonden heeft. God de Vader spreekt hier en zegt: “Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël.” Ten tweede, waar is Hij naartoe gekomen ten tijde van Zijn vleeswording? Ten derde, waarom is Hij gekomen? “Die een Heerser zal zijn in Israël.” En ten vierde, was Hij ooit eerder gekomen? Jazeker. “Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”

			Wie heeft Jezus Christus gezonden?

			Wie heeft Christus gezonden? Het antwoord komt naar ons toe met de woorden van de tekst. “Uit u,” zegt de Heere bij monde van Micha, “uit u zal Mij voortkomen.” Het is een heerlijke gedachte dat de Heere Jezus niet zonder de toestemming, autoriteit, goedkeuring en hulp van Zijn Vader naar de aarde kwam. Hij is door de Vader gezonden opdat Hij de Zaligmaker van mensen zou worden. Wij zijn helaas te snel geneigd te vergeten dat hoewel de Personen in de Drie-eenheid onderscheiden worden, er geen verschillen in heerlijkheid bestaan. En we schrijven de heerlijkheid van ons behoud, of althans de diepste genade en de hoogste goedheid ervan, maar al te vaak meer toe aan Jezus Christus dan aan de Vader. Dit is een zeer grote fout.

			Stel dat Jezus gekomen is. Heeft de Vader Hem dan niet gezonden? Als Hij een Kind geworden is, heeft de Heilige Geest Hem dan niet verwekt? Als Hij wonderlijk gesproken heeft, heeft Zijn Vader dan geen genade op Zijn lippen uitgestort zodat Hij een bekwame Middelaar van het nieuwe verbond zou zijn? Als Zijn Vader Hem verlaten heeft toen Hij de bittere beker der gramschap dronk, heeft Hij Hem toch ook nog liefgehad? En heeft Hij Hem niet na enige tijd, na drie dagen, opgewekt uit de doden en Hem uiteindelijk in de hoogte ontvangen, de gevangenis gevangen genomen hebbend?

			Ach geliefden, wie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kent zoals hij zou moeten, stelt de Een nooit boven de Ander. Hij is de Een niet dankbaarder dan de Ander. Hij ziet Ze allen in Bethlehem, in Gethsemane en op Golgotha in dezelfde mate betrokken bij het werk ter zaligheid. “Hij zal Mij voortkomen.”

			Hebt u uw vertrouwen op de Mens Christus Jezus leren stellen? Op Hem alleen? En bent u met Hem verenigd? Geloof dan dat u ook met de God des hemels verenigd bent, aangezien u voor de Mens Christus Jezus een broeder bent en met Hem hechte gemeenschap hebt. U bent daardoor eveneens verbonden met de eeuwige God en “de Oude van dagen” is uw Vader en uw Vriend. “Hij zal Mij voortkomen.”

			Hebt u nooit de diepte van de liefde gepeild die er was in het hart van de Heere, toen God de Vader Zijn Zoon toerustte voor het grote werk der genade? Eenmaal eerder was er een treurige dag in de hemel toen de satan viel en een derde van de sterren van de hemel met zich mee sleurde en toen de Zoon van God de Almachtige bliksemstralen uit Zijn sterke rechterhand wierp en de opstandelingen in de afgrond slingerde. Maar als we ons al droefheid in de hemel zouden kunnen voorstellen, dan moet het wel een nog verdrietiger dag geweest zijn toen de Zoon van de Allerhoogste de boezem van Zijn Vader verliet, waaraan Hij van voor de grondlegging der wereld had gelegen.

			“Ga,” zegt de Vader, “met de zegen van Je Vader op Je hoofd!” En dan begint het omkleden. Wat stromen de engelen toe om te zien dat de Zoon van God Zijn gewaden aflegt. Hij zet Zijn kroon af. Hij sprak: “Mijn Vader, Ik ben Heere over alles, voor eeuwig gezegend, maar Ik zal Mijn kroon afleggen en als de stervelingen wezen.” Hij ontdoet Zich van Zijn stralende kleed der heerlijkheid. Hij legt Zijn fonkelende mantels en lichtende gewaden af om Zich in de eenvoudige plunje van de boeren van Galilea te hullen. Wat een indrukwekkende omkleding moet dat geweest zijn!

			En kunt u zich vervolgens de heenzending voorstellen? Engelen begeleiden de Zaligmaker door de straten totdat ze de poorten naderen. Een engel roept: “Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere erdoor kan!” O, ik denk dat de engelen wel gehuild zullen hebben toen Hij hun gezelschap verliet – toen de Zon des hemels hun van alle licht beroofde. Toch gingen ze hem achterna. Ze daalden met Hem neer. En toen Zijn geest in het vlees kwam en Hij een Baby werd, werd Hij vergezeld van een machtig engelenheer. Nadat zij met Hem naar de kribbe van Bethlehem gegaan waren en Hem veilig aan Zijn moeders borst hadden zien liggen, verschenen ze op hun terugreis naar boven aan de herders en vertelden hun dat de Koning der Joden geboren was.

			De Vader heeft Hem gezonden! Denk daar eens over na. Laat uw ziel dat vasthouden en bedenk dan dat Hij in iedere fase van Zijn leven leed wat de Vader toeliet. Dat iedere stap die Hij deed gekenmerkt werd door de goedkeuring van de grote IK BEN. Laat iedere gedachte die u van Jezus hebt ook verbonden zijn met de eeuwige, immer heilige God. Want “Hij,” zegt de Heere, “zal Mij voortkomen.” Wie heeft Hem dus gezonden? Het antwoord is: Zijn Vader.

			Waar is Hij naartoe gekomen?

			Waar is Hij naartoe gekomen? Eerst even een paar opmerkingen over Bethlehem. Het leek betamelijk en gepast dat onze Zaligmaker in Bethlehem geboren zou worden en dat vanwege de geschiedenis, de naam en de positie van Bethlehem – klein in Juda.

			Ten eerste leek het nodig dat Christus in Bethlehem geboren zou worden vanwege de geschiedenis van Bethlehem. Het kleine dorpje Bethlehem lag iedere Israëliet aan het hart. Jeruzalem mag haar dan qua heerlijkheid overtroffen hebben, want daar stond de tempel, de luister van de hele aarde, en “schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion”. Toch hebben er bij Bethlehem een aantal gebeurtenissen plaatsgehad, waardoor zij naar het gevoel van iedere Jood altijd een aangename rustplaats is geweest. En zelfs een christen kan niet anders dan Bethlehem liefhebben. 

			De eerste keer dat Bethlehem genoemd wordt, is, denk ik, vanwege een droevige gebeurtenis. Rachel is daar gestorven. Als u Genesis hoofdstuk 35 opslaat, vindt u daar in het zestiende vers: “En zij reisden van Beth-El; en er was nog een kleine streek land om tot Efrath te komen; en Rachel baarde, en zij had het hard in haar baren. En het geschiedde, toen zij het hard had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben! En het geschiedde, toen haar ziel uitging (want zij stierf), dat zij zijn naam noemde Ben-oni; maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel; en zij werd begraven aan de weg naar Efrath, dat is Bethlehem. En Jakob richtte een gedenkteken op boven haar graf, dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag.”

			Dit was een bijzonder voorval – bijna profetisch. Had Maria haar eigen Zoon Jezus niet haar Ben-oni kunnen noemen, want Hij zou haar Zoon van smarten worden? Simeon zei tegen haar: “En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.” Hoewel, terwijl zij Hem Ben-oni had kunnen noemen, hoe noemde God Zijn Vader Hem? Benjamin, de Zoon van Mijn rechterhand. Ben-oni was Hij als Mens; Benjamin als God. Dit kleine incident lijkt bijna een profetie te zijn dat Ben-oni/Benjamin, de Heere Jezus, in Bethlehem geboren zou worden.

			Een andere vrouw maakte deze plaats echter befaamd en de naam van die vrouw was Naomi. Er woonde jaren later, toen de steen die Jakob uit genegenheid opgericht had misschien met mos bedekt was en zijn inscriptie vervaagd, in Bethlehem een andere vrouw, genaamd Naomi. Zij was een dochter van vreugde en toch ook een dochter van bitterheid. Naomi was een vrouw die de Heere had liefgehad en gezegend. Ze moest echter naar een vreemd land en zei: “Noemt mij niet Naomi [lieflijk], noemt mij Mara [bitter]; want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan.”

			Toch stond zij niet alleen in haar verlies, want Ruth de Moabietische kleefde haar aan. Diens heidense bloed zou zich vermengen met de zuivere, onbezoedelde stroom van de Joden en zou eenmaal de Heere onze Zaligmaker voortbrengen, de grote Koning van Joden én heidenen. De locatie van het zeer fraaie boekje Ruth is Bethlehem. Het was in Bethlehem dat Ruth uitging om aren te lezen op de akkers van Boaz. Het was daar dat Boaz haar aanzag en dat zij zich voor haar heer neerboog. Het was daar dat het huwelijk gevierd werd. En op de straten van Bethlehem ontvingen Boaz en Ruth een zegen die hen vruchtbaar maakte, zodat Boaz Obed gewon. En Obed gewon Isaï en Isaï gewon David.

			Dit laatste feit doet Bethlehem van glorie blinken, het feit dat David daar geboren is, de machtige held die de Filistijnse reus neervelde, die zijn ontevreden landgenoten van de onderdrukking van hun koning bevrijdde en die later bij acclamatie door een gewillig volk tot koning over Israël en Juda gekroond werd. Bethlehem was een koninklijke stad omdat de koningen daar ter wereld gebracht werden. Hoe klein Bethlehem ook was, zij werd toch hooggeacht. Zij lijkt op bepaalde vorstendommen die we in Europa hebben, die om niets anders bekend staan dan vanwege het feit dat ze de echtgenoten van de koninklijke families van Engeland ter wereld brengen. Het was dus historisch gezien een goede zaak dat Bethlehem de geboorteplaats van Christus zou worden.

			En vervolgens is er iets met de naam van de plaats, “Bethlehem Efratha”. Het woord Bethlehem heeft een dubbele betekenis: het betekent zowel “broodhuis” als “oorlogshuis”. Moet Jezus Christus niet in “het broodhuis” geboren worden? Hij is voor Zijn volk het Brood waarvan zij leven. Zoals onze vaderen het manna in de woestijn aten, zo leven wij hier op aarde van Jezus. Uitgehongerd door de wereld, kunnen we niet van de wind leven. Schillen mogen misschien de varkensachtige smaak van wereldlingen behagen, want dat zijn tenslotte varkens, maar wij hebben iets stevigers nodig. En in het gezegende Brood des hemels, gemaakt van het verbroken lichaam van onze Heere Jezus en gebakken in de oven van Zijn smarten, vinden we geheiligd eten. Geen ander voedsel dan Jezus voor een wanhopige ziel of de sterkste heilige. De geringste van het huisgezin van God gaat om Zijn Brood naar Bethlehem en de sterkste man, die van stevige kost houdt, gaat er ook voor naar Bethlehem.

			Broodhuis! Waar anders zou ons voedsel vandaan moeten komen dan van u? We hebben de Sinaï geprobeerd, maar op haar rotsachtige steilten groeien geen vruchten en haar doornachtige hoogten brengen geen koren voort waar we ons mee kunnen voeden. We hebben ook op de Tabor zelf vertoefd, waar Christus verheerlijkt werd, maar ook daar hebben we Zijn vlees niet kunnen eten noch Zijn bloed drinken. En u Bethlehem, broodhuis, dat is uw terechte naam. Want daar werd het Brood des levens voor het eerst tot spijs aan de mensen overgegeven.

			Bethlehem wordt ook “oorlogshuis” genoemd. Christus is voor een mens óf “het broodhuis” of anders “het oorlogshuis”. Terwijl Hij voedsel is voor de rechtvaardigen, verklaart Hij de oorlog aan de goddelozen, volgens Zijn Eigen woorden: “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.”

			Zondaar, als u Bethlehem niet kent als “het broodhuis”, dan zal het voor u een “oorlogshuis” worden. Als u nooit zoete honing van de lippen van Jezus drinkt – als u niet bent als een bij die de zoete, verrukkelijke drank van de Roos van Saron opneemt –, dan zal van diezelfde mond een tweesnijdend zwaard tegen u uitgaan. En die mond, waarvandaan de rechtvaardigen hun brood halen, zal voor u de mond der vernietiging en de oorzaak van uw onheil worden. Jezus van Bethlehem, broodhuis en oorlogshuis, we geloven dat we U als ons Brood kennen. O, dat sommigen die nu in oorlog met U zijn, in hun hart en in hun oren het lied mogen horen:

			“Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.”

			En nu het woord Efratha. Dat was de oude plaatsnaam die de Joden met liefde bleven gebruiken. Het betekent “vruchtbaarheid” of “overvloed”. Dan is Jezus dus in het huis van vruchtbaarheid geboren. Want waar anders komt mijn vruchtbaarheid en uw vruchtbaarheid vandaan, geliefde broeders en zusters, dan van Bethlehem? Ons arme, dorre hart had nog nooit één vrucht of bloem voortgebracht totdat het besprenkeld werd met het bloed van de Zaligmaker. Het is Zijn vleeswording die de grond van ons hart bemest. Voordat Hij kwam, groeiden er overal op de grond stekelige doornen en dodelijke giffen. Onze vruchtbaarheid komt echter van Hem. “Ik zal zijn als een groenende dennenboom; mijn vrucht is uit U gevonden.” “Al mijn fonteinen zullen binnen U zijn.” Als we als bomen zijn, geplant aan waterbeken, die onze vruchten geven op hun tijd, dan is dat niet omdat wij van nature zo vruchtbaar zijn, maar vanwege de waterbeken waaraan we geplant zijn. Het is Jezus, Die ons vruchtbaar maakt. “Indien iemand in Mij blijft,” spreekt Hij, “en Mijn woorden in hem blijven, die zal veel vrucht dragen.” Heerlijk Bethlehem Efratha! Met een terechte naam! Vruchtbaar broodhuis – het huis van overvloed voor het volk van God!

			Vervolgens letten we op de positie van Bethlehem. Er staat dat zij “klein onder de duizenden van Juda” is. Waarom is dat? Omdat Jezus Christus Zich altijd onder de kleinen beweegt. Hij is in het kleintje onder de duizenden van Juda geboren. Niet op Basans bultige berg, niet op Hebrons koninklijke heuvel, niet in Jeruzalems paleizen, maar in het eenvoudige en toch vermaarde dorpje Bethlehem. Er staat een passage in Zacharia waar we iets van kunnen leren. We lezen daar dat de man op het rode paard tussen de mirten stond. Welnu, mirten groeien aan de voet van de heuvels en de man op het rode paard rijdt altijd daar. Hij rijdt niet op de bergtoppen; hij rijdt onder de nederigen van hart. “Bij hem wil Ik wonen, spreekt de HEERE, bij hem, die van een verbrijzelde en nederige geest is, en die voor Mijn woord beeft.”

			Er zitten hier vanmorgen kleinen te luisteren – “klein onder de duizenden van Juda”. Niemand heeft ooit van u gehoord, hè? Als u begraven werd en uw naam op uw grafsteen stond, dan zou die niet opgemerkt worden. De voorbijgangers zouden zeggen: “Het doet me niets. Ik heb hem nooit gekend.” U weet niet veel van uzelf en u denkt niet veel van uzelf. Misschien kunt u nauwelijks lezen. Of als u wat talenten en gaven hebt, wordt u door de mensen veracht. Of als u niet door hen veracht wordt, veracht u uzelf wel. U bent een van de kleinen. Welnu, Christus wordt altijd in Bethlehem onder de kleinen geboren. Opgeblazen harten krijgen Christus nooit binnen. Christus ligt niet in grote harten, maar in kleine. Een machtig en trots gemoed ontvangt Jezus Christus nooit, want Hij komt door een lage deur binnen en niet door een hoge. Wie een verbroken hart en een verslagen geest heeft, wil de Zaligmaker ontvangen en niemand anders. Hij geneest niet de prinsen en de koningen, maar “de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.” Wat een heerlijke gedachte! Hij is de Christus van de kleinen. “En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël.”

			We kunnen hier niet vanaf stappen zonder een aanvullende gedachte, namelijk hoe wonderlijk verborgen die voorzienigheid was die de moeder van Jezus Christus naar Bethlehem bracht precies op de tijd dat ze uitgerekend was! Zijn ouders woonden in Nazareth en waarom zouden ze op die tijd willen reizen? Natuurlijk zouden ze thuisgebleven zijn. Het was niet erg waarschijnlijk dat Zijn moeder in haar toestand een reis naar Bethlehem ondernomen zou hebben. Caesar Augustus vaardigt echter een gebod uit dat ze beschreven moeten worden. Nou goed dan, laten ze dan maar in Nazareth beschreven worden, Nee, het behaagt hem dat ze allemaal naar hun eigen stad moeten reizen.

			Maar waarom moest Caesar Augustus juist op dat moment daaraan denken? Heel eenvoudig. Terwijl de mens zijn weg uitstippelt, is het hart van de koning in de handen van God. Een heleboel toevallige gebeurtenissen vielen menselijkerwijs gesproken samen om dit bijzondere te bewerkstelligen! Allereerst ruziet Caesar met Herodes. Een van de Herodesen wordt afgezet. Caesar zegt: “Ik zal Juda belastingen opleggen en het tot een provincie maken, in plaats van het als een apart koninkrijk te hebben.” Welnu, dat moet gedaan worden. Maar wanneer moet het gebeuren? Met deze beschrijving werd begonnen, zo lezen we, toen Cyrenius stadhouder was. Maar waarom moest die beschrijving in die bepaalde periode plaatsvinden – laten we zeggen, in december? Waarom niet eind oktober? En waarom konden de mensen niet beschreven worden waar ze woonden? Was hun geld daar niet net zo veel waard als ergens anders?

			Het was een opwelling van Caesar. Maar het was ook een raadsbesluit van God. O, wat hebben we de verheven leer van de eeuwige verkiezing lief. Sommigen hebben er zo hun twijfels over of het wel strookt met de vrijmacht van de mens. We weten dat wel, maar we hebben hier nooit enig probleem mee gehad. We geloven dat de metafysici de problemen hebben veroorzaakt. Wij zien er zelf geen.

			Het is voor ons voldoende te geloven dat de mens wel doet wat hem behaagt, maar dat hij toch altijd doet wat God heeft besloten. Als Judas Christus verraadt, lezen we: “hij was daartoe aangesteld”. En als farao zijn hart verhardt, staat er: “Hiertoe heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou.” De mens doet wat hij wil, maar God dwingt hem ook te doen zoals Hij het wil. Nee, niet alleen ligt de wil van de mens onder de eeuwige verkiezing van de Heere, maar alle dingen, groot en klein, zijn van Hem.

			Een schrijver heeft het eens zo verwoord: “Zonder twijfel heeft het zweven van een wolk de voorzienigheid als piloot; zonder twijfel is de wortel van een eik knoestig met een speciale bedoeling. God omgeeft alle dingen, de wereldbol bedekkend als de lucht.”

			Er is niets, groot noch klein, wat Hem niet toebehoort. Het zomerstof draait rond, door dezelfde hand geleid die de sterren voortvoert. De dauwdruppels hebben hun vader en sijpelen op een rozenblaadje zoals God het hun beveelt. Ja, de verwelkte bladeren in het woud, voortgeslingerd door de storm, hebben een bestemde plaats waar ze zullen neerkomen en ze kunnen er ook niet naast vallen. In het grote en in het kleine is God – in alles is God, Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil. En hoewel de mens probeert om tegen zijn Schepper in te gaan, kan hij het toch niet. God heeft de zee met een barrière van zand begrensd. En al stijgt de zee golf na golf, toch zal ze haar toegewezen stroom niet te buiten gaan. Alles is van God. En Hem, Die de sterren leidt en de musjes vleugels geeft, Die de planeten bestuurt en de atomen beweegt, Die in donderslagen spreekt en in de koele westenwind ruist, Hem zij de glorie. God is immers in alle dingen.

			Waarom is Jezus gekomen?

			Om welke reden is Jezus gekomen? Hij kwam om “een Heerser in Israël” te zijn. Het is zeer uitzonderlijk dat er van Jezus Christus gezegd wordt dat Hij de geboren Koning der Joden is. Er zijn maar weinig mensen die als koning geboren worden. Ze kunnen wel als prins geboren worden, maar ze worden zelden als koning geboren. Ik denk niet dat je één voorbeeld van een baby in de geschiedenis kunt vinden die als koning geboren is. Hij was misschien de Prins van Wales en moest een aantal jaar wachten totdat zijn vader zou sterven, waarna ze hem koning maakten door een kroon op zijn hoofd te zetten – en heilige zalfolie en andere malle dingen. Maar hij was zeker niet als koning geboren. Ik kan me niemand herinneren die als koning geboren is, behalve Jezus. En het is onbetwistbaar waar wat we zingen:

			“Geboren een Koning, geboren een Kind.
Geboren een Heiland, Die zondaars bemint!”

			Op het moment dat Hij op aarde kwam, was Hij al Koning. Hij wachtte niet tot Hij meerderjarig werd om Zijn koningschap op Zich te nemen. Maar zodra Zijn ogen het zonlicht begroetten, was Hij al Koning. Vanaf het ogenblik dat Zijn kleine handjes iets vastpakten, pakten zij al een scepter. Zodra Zijn pols begon te kloppen en Zijn bloed te stromen, klopte Zijn hart koninklijk, sloeg Zijn pols een majesteitelijke maat en stroomde Zijn bloed met een vorstelijke gang. Hij was een geboren Koning. Hij kwam om “een Heerser in Israël” te zijn.

			“Och,” zegt er iemand, “maar dan is Hij tevergeefs gekomen, want Hij heeft Zijn heerschappij maar amper uitgeoefend. ‘Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.’ Hij kwam tot Israël maar was hun Heerser niet. In plaats daarvan was Hij ‘veracht en de onwaardigste onder de mensen,’ door hen allen afgedankt en door Israël, tot wie Hij was gekomen, verlaten.” Dat is waar, maar “die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn”. Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zullen zij allen geroepen worden.

			O nee, Hij is niet de Heerser van Israël naar het vlees, maar Hij is de Heerser van Israël naar de geest. Velen van hen hebben Hem gehoorzaamd. Hebben de apostelen zich niet voor Hem neergebogen en Hem als hun Koning erkend? En verwelkomt Israël Hem nu niet als hun Heerser? Erkent niet al Abrahams zaad naar de geest – ja alle gelovigen, want Hij is “de Vader van alle gelovigen” – dat de schilden der helden Christus toebehoren, want Hij is de Koning der ganse aarde? Heerst Hij niet over Israël? Voorwaar, dat is zo. En degenen over wie Christus niet heerst, zijn niet uit Israël. Hij is gekomen om een Heerser over Israël te zijn.

			Geliefden, hebt u zich al aan de heerschappij van Jezus onderworpen? Is Hij al de Heerser van uw hart, of niet? We kunnen Israël hieraan herkennen: Christus is in hun hart gekomen om Heerser over hen te zijn. “Och,” zegt iemand, “ik doe waar ik zin in heb. Ik ben nooit aan iemand onderworpen geweest.” Dan moet u de heerschappij van Christus wel verafschuwen. “Och,” zegt een ander, “ik onderwerp me aan mijn predikant, aan mijn geestelijke, aan mijn priester. Ik denk dat wat hij me vertelt, genoeg is, want hij is mijn heerser.” Echt waar? Ach arme slaaf, u kent uw waardigheid niet. Want niemand is uw wettige heerser behalve de Heere Jezus Christus. “Ja,” zegt weer een ander, “ik heb belijdenis gedaan en ik ben Zijn volgeling.” Maar heerst Hij ook in uw hart? Beveelt Hij uw wil? Bestuurt Hij uw verstand? Hebt u in uw moeilijkheden ooit raad van Zijn hand gezocht? Wilt u Hem graag verheerlijken en kronen op Zijn hoofd zetten? Is Hij uw Heerser? Zo ja, dan bent u één van Israël. Er staat immers geschreven: “Hij zal een Heerser zijn in Israël.”

			Gezegende Heere Jezus, U bent de Heerser in het hart van Uw volk en dat zult U altijd blijven. We willen ook geen andere Heerser dan U en we zullen ons aan geen ander onderwerpen. We zijn vrij omdat we dienaren van Christus zijn. We staan in de vrijheid omdat Hij onze Heerser is. En we kennen geen gebondenheid of slavernij omdat Jezus Christus alleen de Koning van ons hart is.

			Hij is gekomen om een Heerser in Israël te zijn. En let wel, die missie is nog niet helemaal in vervulling gegaan. Dat gebeurt pas als de jongste dag met glorie aanbreekt. Binnen korte tijd zult u Christus zien wederkomen om opnieuw de Heerser over Zijn volk Israël te zijn. En niet alleen als de Heerser over het geestelijke Israël, maar ook over het natuurlijke Israël. Want de Joden zullen met hun land herenigd worden en de stammen van Jakob zullen in de tempelzalen zingen. Aan God zullen daar opnieuw Hebreeuwse lofzangen opgezonden worden en de harten van de ongelovige Joden zullen versmelten aan de voeten van de ware Messias. Binnen korte tijd zal Hij, Die bij Zijn geboorte door oosterlingen als Koning der Joden begroet werd en bij Zijn dood door een westerling als Koning der Joden beschreven, overal Koning der Joden genoemd worden. Ja, Koning der Joden, en trouwens ook der heidenen, in dat allesomvattende koninkrijk waarvan de heerschappij net zo groot zal zijn als de bewoonbare wereld en waarvan de duur net zo lang zal zijn als de tijd zelf. Hij is gekomen om een Heerser te zijn in Israël en Hij zal ook zeer beslist een Heerser zijn wanneer Hij te midden van Zijn volk samen met Zijn heiligen glorieus zal regeren.

			Was Jezus Christus ooit eerder gekomen?

			Was Christus ooit eerder gekomen? We antwoorden met “ja”, want er staat in onze tekst: “Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid”.

			Allereerst had Christus Zijn uitgangen in Zijn Godheid, “van de dagen der eeuwigheid”. Hij is tot op dit moment niet verborgen en stil geweest. Dat pasgeboren Kind heeft lange tijd geleden al wonderen verricht. Dat Kindeke, sluimerend in Zijn moeders armen, is het Kindeke van vandaag, maar Het is ook de Oude van eeuwigheid. Dat Kind daar heeft nog geen stap op het wereldtoneel gezet. Zijn naam is nog niet opgetekend in het register van de besnedenen. Maar toch, hoewel u het niet besefte, “zijn Zijn uitgangen van ouds, van de dagen der eeuwigheid”.

			Van ouds ging Hij uit als ons Verbondshoofd in de verkiezing, “gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld”.

			“Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.”

			Hij ging voor Zijn volk uit, als hun Plaatsvervanger voor de troon, zelfs voordat zij ter wereld kwamen. Het was van de dagen der eeuwigheid dat Zijn machtige vingers de pen grepen, de schrijfstift der eeuwen, en Zijn Eigen naam schreven, de naam van de eeuwige Zoon van God. Het was van de dagen der eeuwigheid dat Hij het verbond met Zijn Vader ondertekende dat Hij namens Zijn volk bloed voor bloed, wond voor wond, lijden voor lijden, kwelling voor kwelling en dood voor dood zou betalen. Het was van de dagen der eeuwigheid dat Hij Zich overgaf, zonder een klagend woord, dat Hij van de kruin van Zijn hoofd tot de zool van Zijn voeten bloed zou zweten, dat Hij bespuwd, doorboord, bespot, aan stukken gescheurd zou worden en doodsangsten en de kwellingen van het kruis zou uitstaan. Zijn uitgangen als onze Borg waren van de dagen der eeuwigheid.

			Sta even stil, mijn ziel, om u te verwonderen! Uw uitgangen waren in de Persoon van Jezus van de dagen der eeuwigheid. Niet alleen had Christus u lief toen u ter wereld kwam, maar ook had Hij al behagen in de mensenkinderen voordat er überhaupt mensen waren. Vaak dacht Hij aan hen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid koesterde Hij genegenheid voor hen. Gelovigen, als Hij al zo lang op uw zaligheid gericht is, zal Hij het dan niet volbrengen? Als Hij al van de dagen der eeuwigheid uitgegaan is om mij te behouden, zal Hij me dan nu kwijtraken? Als Hij me als Zijn kostbare kleinood in Zijn handen gehouden heeft, zal Hij me dan nu door Zijn dierbare vingers laten glippen? Als Hij me verkoren heeft voordat de bergen voortgebracht werden en de diepe kolken der wateren uitgegraven, zal Hij me dan nu verliezen? Onmogelijk!

			“Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren.”

			Ik ben er zeker van dat Hij me niet zo’n lange tijd zou liefhebben om me daarna af te schrijven. Als Hij meende moe van mij te moeten worden, dan zou Hij mij al veel eerder zat geweest zijn. Als Hij me niet had liefgehad met een liefde zo diep als de hel en zo onbeschrijflijk als het graf, als Hij me niet Zijn ganse hart had gegeven, dan ben ik er zeker van dat Hij Zich al veel eerder van me afgewend zou hebben. Hij wist wat er van mij zou worden en Hij heeft er genoeg tijd voor gehad om dit in overweging te nemen. Maar ik ben door Hem verkoren en daarmee uit. En ik mag niet mopperen, onwaardig als ik ben, als Hij genoegen met mij neemt. En Hij neemt ook genoegen met mij – Hij moet wel genoegen met mij nemen – want Hij kent me nu lang genoeg om weet te hebben van mijn fouten. Hij kende me al voordat ik mijzelf kende. Ja, Hij kende mij voordat ik mezelf was. Lang voordat mijn beenderen gevormd werden, waren ze al in Zijn boek geschreven; “toen nog geen van die was,” waren Zijn liefdevolle ogen al op hen gericht. Hij wist hoe slecht ik jegens Hem zou handelen en toch is Hij me blijven liefhebben.

			“Zou de HEER Zijn gunstgenoten,
dacht ik, dan altoos verstoten?”

			Nee, aangezien “Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid,” zullen ze ook tot in eeuwigheid duren.

			Ten tweede geloven we dat Christus van ouds uitgegaan is, ja tot de mensen, zodat de mensen Hem ook gezien hebben. Ik zal u nu niet vertellen dat het Jezus was Die in de hof van Eden in de wind des daags wandelde, omdat Hij genegenheid voor de mensenkinderen koesterde. Ik zal u ook niet al de verschillende wijzen noemen waarop Christus naar Zijn volk uitging in de gedaante van de Engel des verbonds, het Paaslam, de koperen Slang, het brandende Braambos en talloze andere typen waar de Heilige Schrift zo vol van staat. Ik wijs u echter liever op vier gelegenheden waarbij Jezus Christus onze Heere als Mens op aarde verscheen vóór Zijn ultieme vleeswording ter wille van ons behoud.

			Eerst wil ik u verwijzen naar Genesis hoofdstuk 18, waar Jezus Christus aan Abraham verscheen, van wie we lezen: “Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikenbossen van Mamre, toen hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag; en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem; toen hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur van de tent, en boog zich ter aarde.” Maar voor wie boog hij zich neer? Hij zei “HEERE” alleen tegen een van hen. Er stond één Man tussen de andere twee, Die door Zijn heerlijkheid het meeste opviel, want dat was de Godmens Christus. De andere twee waren geschapen engelen, die voor enige tijd de gedaante van een mens hadden aangenomen. Maar dit was de Mens Christus Jezus. “En hij zeide: HEERE! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worde, en wast Uw voeten, en leunt onder deze boom.” U zult wel weten dat deze koninklijke Man, deze glorierijke Persoon, achterbleef om met Abraham te praten. In vers 22 lezen we: “Toen keerden die mannen het aangezicht van daar, en gingen naar Sodom.” Dat wil zeggen: twee van hen, zoals u uit het volgende hoofdstuk kunt opmaken. “Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEEREN.” U weet dat deze Man, de Heere, zoete gemeenschap met Abraham koesterde en Abraham toeliet om voor de stad die Hij wilde verwoesten te pleiten. Hij had een onmiskenbare mensengedaante aangenomen. Dus toen Hij door de straten van Judea wandelde, was het niet de eerste keer dat Hij Mens was. Hij was dat al eerder “aan de eikenbossen van Mamre, toen de dag heet werd”.

			Er is een tweede voorbeeld: Zijn verschijning aan Jakob, die in Genesis 32:24 opgetekend staat. Zijn hele familie was weg. “Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht van zijn heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, toen Hij met hem worstelde. En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God.” Dit was een Mens en toch ook God. “Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht.” En Jakob wist dat deze Man God was, want hij zegt in vers 30: “Want ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.”

			Een ander voorbeeld vindt u in het boek Jozua. Toen Jozua de smalle stroom van de Jordaan overgestoken was, het beloofde land binnengegaan en op het punt stond de Kanaänieten te verdrijven, verscheen deze machtige Man-God aan Jozua. In Jozua 5:13 lezen we: “Voorts geschiedde het, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief, en zag toe, en ziet, er stond een Man tegenover hem, Die een uitgetrokken zwaard in Zijn hand had. En Jozua ging tot Hem, en zeide [dappere krijgsheld die hij was] tot Hem: Zijt Gij een van ons, of van onze vijanden? En Hij zeide: Neen, maar Ik ben de Vorst van het heer des HEEREN: Ik ben nu gekomen!” En Jozua merkte meteen de Godheid in Hem op, want Jozua viel op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot Hem: “Wat spreekt mijn Heere tot Zijn knecht?” Welnu, als dit een geschapen engel geweest was, dan zou deze Jozua berispt hebben en gezegd: “Ik ben een van uw mededienstknechten.” Maar nee: “Toen zeide de Vorst van het heer des HEEREN tot Jozua: Trek uw schoenen af van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed alzo.”

			Een laatste opmerkelijke gebeurtenis staat in het derde hoofdstuk van het boek Daniël, waar we de geschiedenis lezen van Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Zij werden in een vurige oven geworpen die zo fel brandde dat de vonken van het vuur de mannen doodden die hen opgetild hadden. Plotseling zei de koning tot zijn raadsheren: “Hebben wij niet drie mannen in het midden van het vuur, gebonden zijnde, geworpen? Zij antwoordden en zeiden tot de koning: Het is gewis, o koning! Hij antwoordde en zeide: Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden van het vuur, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante van de vierde is gelijk aan die van een zoon der goden.” Hoe kon Nebukadnezar dat weten? Alleen dat er iets zo edel en zo koninklijk was in de manier waarop die wonderlijke Man Zich gedroeg. En dat er zo’n macht uitstraalde van Hem, Die zo wonderlijk de hete vlammen van dat verslindende en verterende vuur verbrak dat het Gods kinderen gewoon niet kon verschroeien. Nebukadnezar herkende Zijn menselijkheid. Hij zei niet: “Ik zie drie mannen en een engel,” maar hij zei: “Ik zie vier [onmiskenbare] mannen; en de gedaante van de vierde is gelijk aan die van een zoon der goden.” U ziet nu wat ermee bedoeld wordt, dat Zijn uitgangen “van de dagen der eeuwigheid” zijn.

			Sta er nu even bij stil dat elk van deze vier belangrijke gebeurtenissen de heiligen overkwam toen zij een zeer uitnemende taak uitvoerden of toen ze op het punt stonden ermee te beginnen. Jezus Christus verschijnt niet iedere dag aan Zijn volgelingen. Hij zocht Jakob pas op toen deze in nood zat. Hij zocht Jozua pas op toen deze op het punt stond aan een gerechtvaardigde oorlog deel te nemen. Het is alleen op speciale momenten dat Christus Zich op deze wijze aan Zijn volk openbaart.

			Toen Abraham voor Sodom pleitte, stond Jezus bij hem. Het is  een van de belangrijkste en meest nobele bezigheden van een christen om voorbede te doen en als hij zo bezig is, is het waarschijnlijk dat hij een ontmoeting met Christus zal krijgen. Jakob stond te worstelen en dat is deel van het werk van een christen, waaraan sommigen van u nooit toe kwamen. Derhalve krijgt u niet vaak bezoek van Jezus.

			Het was toen Jozua dapperheid toonde dat de Heere hem ontmoette. Dat gold ook voor Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Zij bevonden zich op het hoogtepunt van de vervolging, ter wille van hun vasthoudendheid aan hun plichten, toen Hij tot hen kwam en sprak: “Ik zal met u zijn, wanneer gij door het vuur gaat.” Er zijn bepaalde speciale plaatsen waar we moeten binnengaan om de Heere te ontmoeten. We moeten in grote moeilijkheden zijn, zoals Jakob. We moeten voor een grote inspanning staan, zoals Jozua. We moeten een groot bemiddelend geloof hebben, zoals Abraham. We moeten standvastig zijn bij de uitoefening van onze taak, zoals Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Want anders zullen we Hem niet kennen, “Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid”. Of als we Hem wel kennen, zullen we toch niet ten volle kunnen “begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte, en diepte en hoogte is van de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat”. 

			Lieve Heere Jezus, U, Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid, Uw uitgangen zijn nog niet ten einde. Och, dat u vandaag uit zou gaan om de zwakken te bemoedigen, de vermoeiden te ondersteunen, onze wonden te verbinden, harde harten te onderwerpen – om de ijzeren poorten van de zondige begeerten te verbreken en de ijzeren tralies van de zonden in stukken te slaan! O Jezus, ga uit! En als U uitgaat, kom dan tot mij! Ben ik een verharde zondaar? Kom tot mij; ik heb U nodig.

			“‘k Lag machteloos gebonden,
Gij komt en maakt mij vrij;
ik was bevlekt met zonden,
Gij komt en reinigt mij.”

			Arme zondaar, Christus gaat nog steeds uit. En wanneer Hij uitgaat – niet vergeten – dan gaat Hij naar Bethlehem. Hebt u een Bethlehem in uw hart? Hoe gering u ook bent, Hij zal nog naar u uitgaan. Ga naar huis en zoek Hem ernstig in het gebed. Als u vanwege uw zonden moest huilen en u van uzelf denkt dat u te onbelangrijk bent om opgemerkt te worden, ga dan naar huis, kleinmoedige! Jezus komt tot de geringen. Zijn uitgangen zijn van ouds en Hij gaat nu nog uit. Hij zal naar uw arme, oude huisje komen. Hij zal naar uw arme, verdorven hart komen. Hij zal komen, al zit u in de armoede en al bent u gehuld in lompen. Al bent u verlaten, kwalijk behandeld en verdrukt, toch zal Hij komen, want Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Betrouw op Hem. Betrouw op Hem. Betrouw op Hem. En Hij zal uitgaan om tot in eeuwigheid in uw hart te wonen. 

			Amen.

			De wijzen, de ster en de Zaligmaker

			“Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben Zijn ster gezien in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”
Mattheüs 2:2 

			De menswording van de Zoon van God was een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Toen het feitelijk plaatsvond, werd het echter niet aan de hele mensheid bekendgemaakt. Het werd op bijzondere wijze geopenbaard aan de herders van Bethlehem en aan bepaalde wijzen uit het oosten. Aan herders – analfabeten, mannen die weinig scholing genoten hadden – maakten de engelen in hun lied de geboorte van de Zaligmaker, Christus de Heere, bekend en zij haastten zich naar Bethlehem om het met eigen ogen te zien. De Schriftgeleerden, de schrijvers van de wet en de uitleggers ervan, wisten niets van de langverwachte geboorte van de Messias. Geen engelenleger liep de vergadering van het Sanhedrin binnen om te verkondigen dat Christus geboren was. En toen de overpriesters en Farizeeën samengekomen waren om met behulp van afschriften van de wet te achterhalen waar de Christus geboren zou moeten worden, was het hun niet bekend dat Hij al gekomen was. Ook lijken ze niet meer dan een oppervlakkige belangstelling in de zaak te hebben getoond, hoewel ze hadden kunnen weten dat toen de tijd daar was waarvan de profeten gesproken hadden dat de grote Messias zou komen. Wat is de bedeling van genade toch een geheimenis: het onedele wordt uitverkoren en het aanzienlijke wordt overgeslagen! De komst van de Verlosser wordt aan herders geopenbaard die ’s nachts op hun kudden letten, maar niet aan herders die hun onwetende schapen maar lieten ronddolen. Verheerlijk hierin de soevereiniteit van God.

			De blijde boodschap werd ook aan wijzen bekendgemaakt, magiërs, bestudeerders van sterren en oude profetische boeken, uit het verre oosten. Het is niet mogelijk om te vertellen hoe ver weg hun geboorteland lag. Het zou zo ver weg geweest kunnen zijn dat de reis bijna de volle twee jaren duurde waarover zij spraken aangaande het verschijnen van de ster. Reizen ging in die tijd langzaam en was niet zonder moeilijkheden en gevaren. Ze kunnen uit Iran, India of Tartarië gekomen zijn, of zelfs uit het mysterieuze land Sinim, dat we nu kennen als China. Als dat zo is, dan moet de taal van diegenen die het Kindeke in Bethlehem aanbaden wel vreemd en raar geklonken hebben. Toch had Hij geen tolk nodig om hun aanbidding te begrijpen en te aanvaarden. Waarom werd de geboorte van de Koning der Joden aan deze buitenlanders bekendgemaakt en niet aan mensen dichter bij huis? Waarom heeft de Heere mensen verkoren die zoveel honderden kilometers weg woonden, terwijl de kinderen van het koninkrijk, in wier midden de Zaligmaker geboren werd, vreemd genoeg zo onkundig waren omtrent Zijn aanwezigheid? Zie, hier is een ander voorbeeld van de soevereiniteit van God.

			In het samenkomen van zowel de herders als de oosterse wijzen om het jonge Kind heen, zie ik God Die Zijn gunsten betoont zoals het Hem behaagt. En terwijl ik het zie, roep ik uit: “Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen, en ze aan kinderkens geopenbaard hebt; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.” Hierin zien we nog een ander voorbeeld van Gods soevereine wil. Lang geleden waren er veel weduwen in Israël in de dagen van Elia de profeet, maar tot geen van hen werd hij gezonden dan tot de vrouw in Sarepta Sidonis. Er waren er zoveel die onder de Joden wijzen genoemd werden, maar aan geen van hen verscheen de ster. Hij scheen echter wel op heidenogen en ging een uitverkoren gezelschap van de einden der aarde voor om hen aan de voeten van Immanuël neer te laten buigen.

			Soevereiniteit kleedt zich in deze zaken in het gewaad van de ontferming. Het was grote ontferming die de lage staat van de herders aanziet. En het was grondeloze ontferming die een groep mensen riep uit landen die in duisternis lagen, om hen wijs te maken tot zaligheid. Ontferming met haar schitterende juwelen om was met Goddelijke soevereiniteit aanwezig in de nederige verblijfplaats van Bethlehem. Is het niet een heerlijke gedachte dat zowel rond de kribbe van de Zaligmaker als rond Zijn troon in de hoogste hemelen deze twee eigenschappen elkaar ontmoeten? Hij maakt Zichzelf bekend – en hier komt ontferming – maar alleen aan hen die Hij verkoren heeft – en hierin toont Hij dat Hij Zich zal ontfermen over wie Hij Zich ontfermt en Hij barmhartig zal zijn jegens wie Hij barmhartig is.

			We zullen nu proberen een praktische les te leren uit de geschiedenis van de wijzen die uit het oosten kwamen om Christus te aanbidden. Als God de Heilige Geest ons leert, mogen we zulk onderwijs ontvangen dat ook wij aanbidders van de Zaligmaker en blijde gelovigen in Hem zullen worden.

			We letten eerst op hun vraag om informatie. Mogen velen van ons onderzoekers van dezelfde zaak worden – “Waar is de geboren Koning der Joden?” Ten tweede op hun bemoediging – “Wij hebben Zijn ster gezien.” Omdat zij Zijn ster gezien hadden, durfden ze vrijmoedig te vragen: “Waar is Hij?” En dan ten derde op hun voorbeeld – “Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden.”

			Hun vraag om informatie: “Waar is Hij?”

			Veel zaken liggen in deze vraag opgesloten. Het is duidelijk dat, toen de wijzen dit vroegen, er in hun geest belangstelling gewekt was. De Koning der Joden was geboren, maar Herodes vroeg pas: “Waar is Hij?” toen zijn jaloezie ontstoken werd. En toen stelde hij de vraag ook nog uit een kwaadwillend gemoed. Christus was in Bethlehem geboren, dicht bij Jeruzalem. Toch waren er in al de straten van de heilige stad geen vragenstellers te bekennen: “Waar is Hij?” Hij zou de heerlijkheid van Israël worden, maar er waren in Israël maar erg weinig mensen die, net als de wijzen, de vraag stelden: “Waar is Hij?”

			Geliefde toehoorders, ik weet zeker dat er vanmorgen zijn die God wil zegenen – het is een hoopgevend teken dat Hij dat doen wil – als er belangstelling in uw geest gewekt is voor het werk en de Persoon van de vleesgeworden God. Zij die begerig zijn Hem te leren kennen, vormen slechts een uitgedunde groep. Wat is dat jammer! Wanneer we ernstig over Hem preken en van Zijn smarten vertellen als de verzoening voor de zonden der mensen, voelen we ons genoodzaakt zeer bitter over de onverschilligheid van de mensheid te treuren en verdrietig klinkt het:

			“Als wij Hem zagen,
zo was daar niets dat ogen kon behagen;
Hij was veracht,
d’ onwaardigste der mensen:
wie durft zich Hem tot Zaligmaker wensen?
Hij was veracht.”

			Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. De mensen zagen in Hem geen gestalte die zij zouden begeerd hebben. Toch is er een uitverkoren aantal dat naarstig naar Hem vraagt en komt om Hem aan te nemen. Hun geeft Hij macht kinderen Gods te worden. Het is daarom een gelukkige omstandigheid als er belangstelling getoond wordt.

			Er wordt niet altijd belangstelling getoond voor de dingen die Christus aangaan, zelfs niet onder onze trouwe kerkgangers. Het wordt meer iets van een ongeïnspireerde gewoonte om een kerkdienst bij te wonen. U raakt eraan gewend om een deel van de dienst te blijven zitten, op een ander moment te gaan staan om te zingen en verder met ogenschijnlijke aandacht naar de dominee te luisteren tijdens diens verkondiging. Het is echter verre van gewoon om echt geïnteresseerd te zijn, om verlangend te leren waar het allemaal om gaat, in het bijzonder om te weten of u er deel aan hebt. Om te weten of Jezus uit de hemel kwam om u te redden, of Hij voor u uit de maagd Maria geboren is, om zulke persoonlijke vragen uit een diep verlangen te stellen, is verre van gewoon. Ik wenste wel dat allen die oren hebben om te horen in waarheid zouden horen. Het is een zeer bemoedigend teken als er met ernst naar het Woord geluisterd wordt. Lang geleden is eens gezegd: “Zij zullen naar Sion vragen; op de weg hierheen zullen hun aangezichten zijn.” Als iemand met intense aandacht naar het Woord van God luistert, Gods Woord onderzoekt en in diepzinnige overdenking ervan tracht het evangelie te begrijpen, dan mogen we goede hoop jegens zo iemand koesteren. Wanneer iemand ervaart dat er iets gewichtigs, iets belangrijks, iets de moeite van het weten waard in het evangelie van Jezus zit, dan worden we erin gesterkt goede dingen van zo iemand te hopen.

			In het geval van de wijzen zien we niet alleen getoonde belangstelling maar ook een beleden geloof. Ze vroegen: “Waar is de geboren Koning der Joden?” Zij waren er daarom heilig van overtuigd dat Hij de Koning der Joden was en kort geleden geboren was.

			Als dominee vind ik het een grote weldaad dat ik meestal te maken heb met mensen die min of meer in de dingen van God geloven. Ik wenste wel dat we meer op pad gingen naar hen die geen enkel geloof hebben en geen kennis aan Christus. En moge de dag spoedig komen waarop Jezus Christus overal erkend zal worden. Maar hier in de kerk hebben we bij de meesten van u iets om mee te beginnen. U gelooft wel iets aangaande Jezus van Nazareth, Die de geboren Koning der Joden is. Hecht maar veel waarde aan wat u nu al gelooft.

			Ik acht het geen geringe zaak als een jongere gelooft dat de Bijbel waar is. Er zijn mensen die een hele strijd moeten voeren om zo ver te komen, want een niet-christelijke opleiding heeft hun geest verwrongen. Het is natuurlijk geen zaak die u zal behouden, want er zullen er velen verloren gaan die geloven dat de Heilige Schrift waar is en zo daarom schuld vermeerderen. Toch is het een voortreffelijke uitgangspositie om in te nemen, er verzekerd van te zijn dat u Gods Woord zelf hebt en niet te kampen hebt met vragen betreffende de inspiratie en de betrouwbaarheid ervan. O, moge u van de ene geloofsstaat naar de andere gaan en zo een oprechte volgeling van Jezus worden.

			Deze wijzen waren zo ver gevorderd dat ze als het ware een soort hefboom hadden om hun geloof mee op een hoger plan te tillen, want zij geloofden dat de Christus geboren was en dat Hij een geboren Koning was. Veel mensen die niet behouden worden, weten toch dat Jezus de Zoon van God is. We hoeven u vanmorgen niet over te halen het socianisme vaarwel te zeggen – nee, u gelooft dat Jezus de Goddelijke Zaligmaker is. We hoeven ook geen argumenten tegen uw twijfels en onzekerheid betreffende de verzoening aan te voeren, want die brengen u niet van streek. Dit is pure goedertierenheid.

			U bevindt zich zeker in een begenadigde positie. Ik hoop alleen dat u de u verleende genade hebt om deze begenadigde positie waarin God u geplaatst heeft, te benutten. Schat wat u al ontvangen hebt op zijn juiste waarde. Wanneer iemands ogen lange tijd in duisternis gezeten hebben, is hij erg dankbaar als de oogarts hem een beetje licht geeft. Hij verwacht dat zijn oog niet verminkt is en dat er bij een andere operatie misschien nog meer schellen verwijderd worden, zodat het volle licht weer in de verduisterde pupillen kan stromen. Wees dus dankbaar voor iedere vorm van licht. O ziel, die weldra naar een andere wereld overgaat en zeker verloren gaat tenzij u het Goddelijke licht hebt. U die ongetwijfeld in de buitenste duisternis geworpen zal worden, waar geween is en geklaag en tandengeknars, wees dankbaar voor een vonkje hemels licht. Koester het, bewaar het als een schat, verlang ernaar dat het tot meer mag leiden en wie weet behaagt het de Heere u te zegenen uit de volheid van Zijn genade.

			Toen de grote brug over de Niagara gebouwd werd, was het moeilijk om het eerste stuk touw over de brede stroom te krijgen. Ik heb gelezen dat ze daar een vlieger opgelaten hebben, die toen op de oever aan de overkant neerkwam. De vlieger voerde een draadje met zich mee, aan het draadje zat een snoer vast, aan het snoer een touw en aan het touw een dikker stuk touw. Zo werd na verloop van tijd de Niagara overspannen en de brug afgemaakt. God werkt ook zo, stukje bij beetje. Het is heerlijk om in een mensenhart enige belangstelling voor Goddelijke zaken te zien, enig verlangen naar Christus, een tere wens om te weten wie Hij is en hoe Hij is en of Hij voor een zondaar klaarstaat. Deze honger zal tot een hunkeren naar meer leiden en die hunkering zal door een andere worden gevolgd, totdat de ziel uiteindelijk haar Heere vindt en in Hem voldoening vindt. In het geval van de wijzen – en naar ik hoop ook bij een aantal onder ons – hebben we dus getoonde belangstelling en een mate van beleden geloof.

			In het geval van de wijzen zien we vervolgens toegegeven onkunde. Wijze mensen voelen zich nooit te goed om vragen te stellen – daarom zijn het wijzen. De magiërs vroegen dus: “Waar is Hij?” Mensen die de naam en de stand van wijzen behaald hebben, en ook zo beschouwd worden, denken soms dat het beneden hun waardigheid is om enige mate van onkunde toe te geven, maar de echt wijzen denken niet zo. Die zijn te goed opgeleid om onkundig van hun eigen onkunde te zijn. Velen hadden wijs kunnen zijn als ze maar beseft hadden dat ze dwazen waren.

			Kennis van onze onkunde is een eerste stap naar de tempel van kennis. Sommige mensen denken dat ze het al weten en weten het daarom nooit. Hadden ze maar geweten dat ze blind waren, dan zouden ze snel ziende gemaakt zijn. Maar omdat ze zeggen: “Wij zien het,” daarom blijft hun blindheid op hen.

			Geliefden, wilt u een Zaligmaker? Zou u graag zien dat al uw zonden weggedaan worden? Zou u door Jezus Christus met God verzoend willen worden? Schaam u dan niet om vragen te stellen en geef toe dat u deze dingen niet weet. Hoe zou u iets weten als de hemel het u niet leert? Hoe zou enig mens kennis van Goddelijke zaken kunnen verkrijgen, indien het hem niet van boven gegeven ware? We moeten allen door de Geest van God onderwezen worden of anders voor eeuwig dwaas blijven. De wetenschap dat we door de Heilige Geest onderwezen moeten worden, is een van de eerste lessen die de Heilige Geest Zelf ons leert. Geef toe dat u een Gids nodig hebt en doe nauwkeurig navraag naar één. Roep tot God of Hij u wil leiden en Hij zal uw Leermeester worden. Wees niet hoogmoedig of arrogant. Vraag om licht uit de hemel en u zult het ontvangen. Is het niet beter om God te vragen u te onderwijzen dan om alleen op uw eigen verstand te vertrouwen? Buig dan uw knieën, belijd uw neiging om te zondigen en zeg: “Wat ik niet weet, leer mij dat.”

			Merk echter wel op dat de wijzen niet tevreden waren met het toegeven van hun onkunde. In hun geval werd ook om informatie gevraagd. Ik kan niet zeggen waar ze begonnen zijn met vragen stellen. Ze dachten waarschijnlijk dat Jezus wel in de wereldstad bekend zou zijn. Was Hij niet de Koning der Joden? Waar zou Hij anders bekend moeten zijn dan in de hoofdstad? Zij gingen daarom naar Jeruzalem. Misschien hebben ze aan de wachters bij de poort gevraagd: “Waar is de geboren Koning der Joden?” De wachters zullen hen dan wel uitgelachen hebben en gezegd: “Wij hebben geen koning dan Herodes.” Daarna ontmoetten ze iemand die op straat rondhing en vroegen hem: “Waar is de geboren Koning der Joden?” Hij antwoordde hun: “Wat kunnen mij zulke dwaze vragen schelen? Ik ben op zoek naar iemand om mee te gaan drinken.” Ze vroegen het aan een handelaar, maar deze sneerde: “Koningen zijn niet belangrijk. Wat willen jullie kopen of wat hebben jullie te koop?” “Waar is de geboren Koning der Joden?” zeiden ze tegen een Sadduceeër. En die antwoordde: “Wees toch niet zo dom om op zo’n manier te praten. Of als je zo nodig moet, ga dan maar naar mijn godsdienstige vriend, de Farizeeër.” Ze kwamen een vrouw op straat tegen en vroegen haar: “Waar is de geboren Koning der Joden?” En zij zei: “Mijn arme kind ligt ziek thuis; ik heb genoeg aan mijn hoofd. Het kan mij niet schelen wie er geboren is of wie er misschien zal sterven.” Toen ze naar de hoogste kringen gingen, verkregen ze slechts gebrekkige informatie. Ze waren echter niet tevreden voordat ze alles hadden vernomen wat er bekend was. Ze wisten eerst niet waar de pasgeboren Koning was, maar ze gebruikten wel alle mogelijke middelen om Hem te zoeken en vroegen om alle beschikbare informatie.

			Het is heerlijk om dat heilige verlangen van een ziel te zien die God levend gemaakt heeft. Hij roept: “Ik moet behouden worden. Ik weet wel iets van de weg ter behoudenis, en daar ben ik dankbaar voor, maar ik weet niet alles wat ik weten wil. Ik zal niet eerder rusten voordat ik alles weet. Als er onder de hemel een Zaligmaker gevonden kan worden, dan zal ik Hem vinden. Als dat Boek mij wijs kan maken tot zaligheid, dan zal ik er dag en nacht in lezen. Als er enig boek voorhanden is dat mij helpen kan, dan zal ik tot diep in de nacht blijven lezen als ik daardoor Christus mijn Zaligmaker kan vinden. Als er iemand is wiens preken tot zegen zijn geweest voor de zielen van anderen, dan zal ik aan zijn lippen hangen, dat het woord misschien ook voor mij gezegend mag worden, want ik moet en ik zal Christus hebben. Het is niet zo dat ik Hem misschien wel of niet kan krijgen, maar ik moet Hem hebben. Mijn honger naar dit Brood des hemels is groot, mijn dorst naar dit Water des levens is onverzadigbaar. Zeg me, christenen, zeg me, wijzen, zeg me, beste mensen, zeg me, u allemaal: waar is de geboren Koning der Joden? Want ik moet en ik zal Christus hebben. Mijn hart gaat nu naar Hem uit.”

			Merk verder op dat er met betrekking tot deze wijzen uit het Oosten voor hun zoektocht naar Christus een motief genoemd werd. “Waar is Hij,” zeiden ze, “dat wij kunnen komen en Hem aanbidden?” Ach ziel, als u de Christus zou vinden, laat het dan uw drijfveer zijn dat u door Hem behouden kan worden en dat u dan voortaan voor eeuwig tot Zijn eer mag leven. Als het zo ver komt dat u het evangelie niet langer uit gewoonte hoort maar juist omdat u ernaar verlangt de zaligheid te verkrijgen, dan zal het niet lang duren voordat u Hem vindt. Wanneer iemand zegt: “Ik ga vanmorgen op naar het huis des Heeren en o, moge God mij daar ontmoeten,” dan zal hij er niet tevergeefs heen gaan. Wanneer een luisteraar verklaart: “Zodra ik mijn plaats in de gemeente inneem, is mijn enige gedachte: Heere, zegen mijn ziel vandaag,” dan zal hij niet teleurgesteld worden. Als we naar Gods huis gaan, krijgen we gewoonlijk wat we ervan verwachten. Sommigen komen uit gewoonte, anderen om vrienden te ontmoeten en weer anderen weten nauwelijks waarom ze gaan. Maar als u weet waarvoor u komt, dan zal de Heere, Die u het verlangen gaf, daar ook aan voldoen.

			Ik was verheugd over het woord van een geliefde zuster vanmorgen toen ik door de achterdeur naar binnen kwam. Ze zei tegen me: “Geachte dominee, mijn ziel heeft vanmorgen grote honger. Moge de Heere geven dat u brood voor me hebt.” Nou, ik geloof dat er zelfs een kant-en-klare maaltijd geserveerd zal worden. Wanneer een zondaar zeer naar Christus hongert, is Christus hem erg nabij. Het ergste van alles is dat velen van u niet komen om Jezus te zoeken. Naar Hem bent u niet op zoek. Als u Hem zou zoeken, dan zou Hij weldra aan u verschijnen.

			Een jonge vrouw werd tijdens een opwekking gevraagd: “Hoe komt het dat u Christus niet gevonden hebt?” “Meneer,” zei ze, “ik denk dat het komt omdat ik Hem niet gezocht heb.” En zo is het. Niemand zal op de jongste dag kunnen zeggen: “Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet.” Voor alle gevallen op die dag geldt: als Jezus Christus niet gevonden is, dan moet dat wel komen doordat Hij niet oprecht, serieus en dringend gezocht is. Want Zijn belofte staat er: “Zoekt, en gij zult vinden.” Deze wijzen zijn in veel opzichten ons tot voorbeeld, onder andere hierin dat hun motief duidelijk voor henzelf was en dat ze het openlijk aan anderen beleden. Mogen wij allen Jezus zoeken opdat we Hem kunnen aanbidden.

			De hele geschiedenis door is er bij de wijzen een intense serieusheid te bespeuren die we graag in iedereen zouden zien die nog niet in Jezus gelooft. Het waren duidelijk geen lichtzinnigen. Ze waren van ver gekomen en hadden zich veel inspanningen getroost. Ze spraken over het zoeken van de pasgeboren Koning op een heel praktische, nuchtere manier. Ze werden niet door deze of gene tegenslag afgeschrikt. Ze verlangden ernaar Hem te vinden, en dat zou ook gebeuren. Het is een grote zegen om de Geest in de harten van mensen aan het werk te zien. Die wekt hen op ernaar te verlangen dat de Zaligmaker hun Heere en Koning wordt. En op zo’n manier naar Hem te verlangen dat het hun bedoeling is om Hem te hebben. Ze zullen dan, met de hulp van de Heilige Geest, geen steen op de andere laten totdat ze kunnen zeggen: “Wij hebben Hem gevonden, van Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten” en “Hij is mij tot een Heil geweest.”

			Spreek ik op dit moment tot iemand in het bijzonder? Ik denk van wel. Enige jaren geleden was er een jongeman die op een morgen als vandaag – koud, sneeuwachtig, donker – een huis van gebed binnenging, zoals u vandaag. Toen ik hier vanmorgen binnenstapte, dacht ik aan die jongeman. Ik zei bij mezelf: “Deze morgen is zo afschrikwekkend dat ik wel een erg kleine gemeente zal hebben, maar misschien zit er onder hen iemand zoals die jongeman.” Eerlijk gezegd, deed het me goed om te weten dat die morgen waarop God mijn ziel zegende, de dominee ook een erg kleine gemeente had en het bitter koud was. Daarom zei ik vanmorgen bij mezelf: “Waarom zou ik me niet gewoon opgewekt aan mijn taak wijden en gewoon preken, zelfs als er slechts een handjevol mensen is?” Jezus kan Zich immers aan iemand willen openbaren, zoals Hij aan mij gedaan heeft, en die iemand zou een toebrenger van zielen kunnen worden en in de komende jaren het middel tot behoud van tienduizenden mensen. Ik vraag me af of zich dat zal voordoen bij die jongeman daarginds, want ik denk dat hij de vraag van de wijzen op zijn lippen heeft. Ik denk dat hij dat verlangen dat nu binnen in hem brandt, niet zal blussen, maar eerder dat het vonkje tot een vlam mag aanwakkeren. En moge deze dag getuige zijn van zijn voornemen om Jezus te volgen. O, heeft de Heere die jongedame gezien, of dat lieve kind, of die bejaarde man daar? Ik weet niet wie het zal zijn, maar ik zal vanmorgen God van harte loven als de roep uit de mond van velen gehoord mag worden: “Dominee, wat moet ik doen om behouden te worden? Waar is de geboren Koning der Joden?”

			Hun bemoediging: “Wij hebben Zijn ster gezien”

			Nadat we over de vraag van de wijzen hebben gesproken, zullen we nu letten op hun bemoediging. Iets stimuleerde deze wijzen om Jezus te gaan zoeken. Dit was het: “Wij hebben Zijn ster gezien.”

			Welnu, de meesten van u die Christus zoeken, vinden een grote bemoediging in het feit dat u Zijn evangelie gehoord hebt. U woont in een land waar u de Bijbel hebt, waar de ordinantiën van het huis van God vrij doorgegeven worden. Dit is, als het ware, de ster van Jezus Christus. Zij zijn ervoor bedoeld om u tot Hem te leiden. Merk hierbij echter op dat het al een grote gunst was om Zijn ster te zien. Het was niet aan alle bewoners van het Oosten of het Westen gegeven om Zijn ster te zien. Deze mannen waren daarom zeer bevoorrecht. Het is niet aan de hele mensheid gegeven om het evangelie te horen. Jezus wordt niet in al onze straten verkondigd. Zijn kruis wordt zelfs niet in iedere plaats verhoogd die tot Zijn dienst is gewijd. U bent begenadigd, o mijn vriend, als u de ster gezien hebt, het evangelie dat naar Jezus wijst.

			Het zien van de ster bracht voor deze wijzen een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want stel dat ze Zijn ster wel hadden gezien maar er niet op uitgetrokken waren om Hem te aanbidden. Dan zouden ze groter schuld hebben gehad dan anderen die zo’n teken van de hemel niet ontvangen hadden en het dus niet hebben kunnen veronachtzamen. O, denk aan de verantwoordelijkheid die op sommigen van u rust die in uw jeugd van een Zaligmaker gehoord hebt. U, voor wie een moeder veel tranen gestort heeft, u kent de waarheid, althans in theorie. Op u rust de verantwoordelijkheid dat u Zijn ster gezien hebt.

			De wijzen beschouwden de gunst om de ster te zien niet als iets waar ze het bij konden laten. Ze zeiden niet: “Wij hebben Zijn ster gezien en dat is genoeg.” Velen zeggen: “Nou, wij komen regelmatig in de kerk, is dat niet genoeg?” Er zijn mensen die zeggen: “We zijn gedoopt en de doop bracht wedergeboorte met zich mee. We komen naar het sacrament en krijgen we daardoor geen genade?” Arme mensen! De ster die naar Christus leidt verwarren ze met Christus Zelf en ze aanbidden die in plaats van de Heere. O, moge geen van u ooit zo dom zijn om te blijven bij uiterlijke ordinantiën!

			Als u uw vertrouwen op sacramenten of op kerkdiensten stelt, zal God tegen u zeggen: “Breng niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel. Wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt?” Wat geeft God om uiterlijke vormen en plechtigheden? Wanneer ik mannen een witte toga aan zie trekken, met sjerpen en een bef, en hun gebeden zie zingen en zich neerbuigen en knielen, dan vraag ik me af wat voor god zij aanbidden. Hij zal wel meer verwant zijn aan de goden van de heidenen dan aan de machtige Heere, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.

			Let goed op de buitengewone heerlijkheid van des Heeren daden te land en ter zee. Zie de hemel en de ontelbare sterren. Luister naar het huilen van de wind en het geruis van de orkanen. Denk aan Hem, Die van de wolken Zijn wagen maakt, Die op de vleugels van de wind wandelt. En bedenk dan of deze oneindige God lijkt op dat wezen voor wie het een zwaarwichtige zaak is of de beker wijn in de eredienst ter hoogte van iemands haardos geheven wordt of slechts ter hoogte van zijn neus!

			O onverstandig geslacht, dat denkt dat de Heere opgesloten wordt in tempels met handen gemaakt, dat Hij zich bekommert om uw ambtsgewaden, uw processies, uw poses en uw kniebuigingen. U ruziet over uw rituelen, zelfs tot op de tittel en jota. Het is duidelijk dat u de glorierijke Heere niet kent als u denkt dat deze dingen Hem enig genoegen verschaffen. Nee, geliefden, we willen de Allerhoogste graag in alle eenvoud en vurigheid van geest aanbidden en zullen niet stilstaan bij de uiterlijke vorm, tenzij we dwaas genoeg zijn om te denken dat het voldoende is om de ster te zien en daarom de mensgeworden God niet kunnen vinden.

			Let er goed op dat deze wijzen niet tevreden waren met wat ze zelf gedaan hadden om bij het Kind te komen. Zoals we gezien hebben, hadden ze misschien honderden kilometers afgelegd, maar ze praatten daar niet over. Ze gingen er niet verongelijkt bij zitten: “Nou, we zijn door woestijnen getrokken, over heuvels en door rivieren, en nu is het genoeg.” Nee, ze moeten en zullen de pasgeboren Koning vinden. Er is niets anders wat hun voldoening geeft. Zeg niet, geliefde toehoorder: “Ik bid nu al maanden lang, ik zoek al weken in de Schriften om de Zaligmaker te vinden.” Ik ben blij dat u dat doet, maar laat het daar niet bij. U moet tot Christus komen, want anders gaat u met al uw inspanning en al uw moeite verloren. U wilt Jezus, niets meer dan Jezus, maar ook niets minder dan Jezus. U moet ook niet tevreden zijn met in de richting te reizen die de ster u wijst. U moet bij HEM komen. Stop niet plotseling vóór het eeuwige leven. Grijp het, zoek het niet alleen en verlang er niet alleen naar, maar grijp het eeuwige leven. En rust niet eerder voordat het voor u een vaststaand feit is dat Jezus Christus de uwe is.

			Ik zou graag willen dat u inziet dat deze wijzen niet tevreden waren om alleen in Jeruzalem aangekomen te zijn. Ze hadden kunnen zeggen: “Ah, nu we in het land zijn waar het Kind geboren is, kunnen we er dankbaar bij gaan zitten.” Nee, maar: “Waar is Hij?” Hij is in Bethlehem geboren. Welnu, zij gingen naar Bethlehem. En dan lezen we weer niet dat zij, toen zij dat dorp bereikt hadden, tot elkaar zeiden: “Dit is een fantastische plek. Laten we hier gaan zitten.” Niets van dat alles. Ze wilden weten waar het huis was. Ze kwamen bij het huis en de ster bleef erboven staan. Het was een mooi gezicht om het huisje te zien met de ster erboven – en dan te bedenken dat de pasgeboren Koning daar lag. Maar ook dat was niet voldoende. Ze gingen meteen het huis binnen. Ze rustten niet voordat ze het Kind Zelf hadden gezien en Hem aangebeden.

			Ik bid dat u en ik altijd zo door Gods Geest geleid mogen worden dat we met niets anders tevreden zijn dan om echt Christus vast te grijpen, een gelovig oog op Christus als de Zaligmaker te slaan, als onze Zaligmaker, juist nu als onze Zaligmaker. Als er één gevaar dreigt waartegen een jonge zoeker moet strijden, dan is het wel het gevaar om het niet tot een hartelijk geloof in Jezus Christus te laten komen. Nu uw hart zo teer is als was, let er dan op dat u geen ander zegel dan dat van Christus ontvangt. Als u nu onrustig en ongetroost bent, doe dan deze gelofte: “Ik zal pas getroost worden als Jezus mij vertroost.” Het zou beter voor u zijn om nooit meer wakker gemaakt te worden dan om door Satan in slaap gewiegd te zijn – want een slaap die volgt op een gedeeltelijke overtuiging is meestal een diepere slaap dan die ooit op een mens valt. Mijn ziel, ik draag u op het bloed van Christus aan te grijpen en erin gewassen te worden. Grijp het leven in Christus aan en laat dat leven in u blijven opdat u echt Gods kind mag zijn. Laat u niet in met veronderstellingen. Wees niet tevreden met uiterlijkheden en misschientjes. Rust niet voordat u kan zeggen – en God zal u dan het geloof schenken om het te kunnen zeggen: “Hij heeft mij liefgehad, en Zichzelf voor mij overgegeven. Hij is al mijn Heil, en alle lust.”

			Merk op dat de wijzen niet door het zien van de ster bij Christus vandaan werden gehouden, maar juist erdoor aangespoord om tot Christus te komen. En moge u, geliefde zoeker, vanmorgen ook aangespoord worden tot Jezus te gaan vanwege het feit dat u met het evangelie gezegend bent. U hebt een uitnodiging ontvangen om tot Jezus te gaan. U hebt de bewegingen van Gods Geest in uw geweten die u wakker schudden. Kom dan, kom, wees welkom. En laat deze ongewone winterse dag een stralende en vreugdevolle dag voor menig zoekende ziel worden. 

			Het voorbeeld

			En nu gaan we afsluiten door te letten op het voorbeeld van deze wijzen. Ze kwamen tot Jezus en daarmee deden ze drie dingen: ze zagen, ze aanbaden, ze gaven. Dat zijn drie dingen die elke gelovige hier vanmorgen weer mag doen en die iedere zoeker voor de eerste keer zou moeten doen.

			Eerst zagen ze het Kindeke. Ik denk niet dat ze alleen maar zeiden: “Daar is Hij” en het daarbij lieten. Maar ze bleven staan kijken. Misschien hebben ze een paar minuten geen woord gezegd. Zijn gezicht was ongetwijfeld van een wonderbaarlijke schoonheid. Of die schoonheid voor iedereen zichtbaar was, weet ik niet, maar voor hen had Hij zeker een bovenmenselijke bekoring. De vleesgeworden God! Alle ogen waren op Hem gericht. Ze keken, keken en keken opnieuw. Ze wierpen een vluchtige blik op Zijn moeder, maar ze vestigden hun ogen op Hem. “Zij zagen het Kindeke.” 

			Laten ook wij vanmorgen onze gedachten onafgebroken op Jezus richten. Hij is God en Hij is Mens. Hij is de Middelaar voor zondaren. Hij is gewillig om allen aan te nemen die in Hem geloven. Ieder van ons die zijn vertrouwen op Hem stelt, zal Hij behouden, ja vanmorgen behouden. Denk aan Hem. Als u vanmiddag thuiszit, besteed dan uw tijd met aan Hem te denken. Haal Hem voor de geest. Denk na over Hem en heb eerbied voor Hem. Is het niet een wonder dat God in gemeenschap met de mens wil treden en als Baby naar deze wereld komt? Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, ligt voor ons aan de borst van een vrouw! Voor onze verlossing is het Woord vleesgeworden. 

			Deze waarheid zal in uw ziel wel een levendige hoop opwekken. Als u het wondere leven van dat Kind volgt totdat het eindigt aan het kruis, dan geloof ik dat u daar net zo op Hem mag zien als toen Mozes de koperen slang in de woestijn omhoogstak en degenen die erop zagen genezen werden. Zo mag u door op Hem te zien van al uw geestelijke kwalen genezen worden. Hoewel het heel wat jaar geleden is dat ik voor het eerst op Hem zag, verlang ik er weer naar het oog op Hem te slaan. De vleesgeworden God! Ik krijg er tranen van in mijn ogen als ik bedenk dat Hij, Die mij voor eeuwig in de hel had kunnen vermorzelen, ter wille van mij een Kindeke wordt. Zie op Hem, u allen, en al ziende, bid Hem aan. 

			Wat deden de wijzen daarna? Zij aanbaden Hem. We kunnen eigenlijk niet een Christus aanbidden Die we niet kennen. “Aan de onbekende God” is een armzalige aanbidding. Maar o, als u aan Jezus Christus denkt, Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid, de eeuwig-geboren Zoon van de Vader. Als u Hem naar de aarde ziet komen om Mens te worden, één van wezen met Zijn moeder, en u weet en begrijpt waarom Hij gekomen is en wat Hij gedaan heeft toen Hij kwam, dan moet u toch wel neervallend Hem aanbidden?

			“Komt, knielen wij voor Jezus samen,
met vrolijk uitzicht op ons lot!
Het is volbracht, volbracht, ja, amen,
het is voor ons volbracht bij God.”		

			Wij aanbidden Jezus. Ons geloofsoog ziet Hem van de kribbe tot het kruis gaan en van het kruis meteen naar de troon. Daar waar de Heere woont, temidden van de onverdraaglijke glorie van Gods tegenwoordigheid staat de Man, dezelfde Man Die in Bethlehem in de kribbe lag te slapen. Daar heerst Hij als Heere der heren. Onze zielen aanbidden Hem opnieuw. U bent onze Profeet: ieder woord dat U spreekt, Jezus, geloven wij en we verlangen U te volgen. U bent onze Priester: Uw offer heeft ons gereinigd; wij zijn in Uw bloed gewassen. U bent onze Koning: beveel en we zullen gehoorzamen; ga ons voor en we zullen U nalopen. Wij aanbidden U. We zouden er meer tijd aan moeten besteden om de Christus te aanbidden. Hem moet altijd de meeste eerbied bewezen worden.

			Na hun aanbidding presenteerden de wijzen hun geschenken. Eén deed zijn goudkistje open en legde het aan de voeten van de pasgeboren Koning. Een ander bood wierook aan – een van de kostbaarheden uit het land waar ze vandaan kwamen. En weer een ander legde mirre aan de voeten van de Verlosser. Dit alles gaven zij om de echtheid van hun aanbidding te bewijzen. Ze brachten aanzienlijke offers, zonder gierig te zijn. 

			En nu, nadat u Christus in uw ziel aangebeden hebt en Hem met het oog des geloofs gezien hebt, is het natuurlijk niet nodig dat ik u nog zeg om uzelf aan Hem te geven. Geef Hem uw hart. Geef Hem uw bestaan. Nou, u zult niet anders meer kunnen. Degene die de Zaligmaker echt van harte liefheeft, kan niet anders dan Hem zijn leven, zijn kracht, zijn alles toe te wijden. Voor sommige mensen gaat het vreselijk geforceerd wanneer zij Christus iets geven of iets voor Hem doen. Ze zeggen dan: “De liefde van Christus zou ons moeten dringen.” Ik weet echter niet of er een dergelijke tekst in de Bijbel staat. Ik ken wel deze tekst: “De liefde van Christus dringt ons.” Als zij ons niet dringt, dan komt dat omdat zij niet in ons is. Zij is niet slechts iets wat er zou moeten zijn, zij moet er zijn. Als iemand Christus liefheeft, zal hij graag naar manieren en middelen zoeken om door zijn offers zijn liefde aan te tonen. Ga naar huis, Maria, pak de albasten fles en giet de zalf uit over Zijn hoofd. En als er iemand zegt: “Waartoe dit verlies?” dan zult u een passend antwoord klaar hebben. U is veel vergeven, daarom hebt u veel lief.

			Als u goud hebt, geef het. Als u wierook hebt, geef het. Als u mirre hebt, geef het aan Jezus. En als u niets van dit alles hebt, geef Hem dan uw liefde, al uw liefde, en dat zal tegelijk tot goud en specerijen worden. Geef Hem uw mond, spreek over Hem. Geef Hem uw handen, werk voor Hem. Geef uzelf aan Hem. Ik weet dat u dat wil, want Hij heeft u liefgehad en Zichzelf voor u overgegeven. De Heere zegene u. En moge deze kerstmorgen zeer gedenkwaardig zijn voor velen uit de schare hier bijeengekomen. Het is verrassend om te zien dat er zo’n geweldig aantal mensen aanwezig is en ik hoop dat de zegen in verhouding zal zijn. Om Jezus’ wil. 

			Amen.

			Christus in Gethsemane

			“En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsémané.”
Markus 14:32 

			Onze Heere had met Zijn discipelen de zalige gemeenschap aan tafel geoefend en met hen op een zeer plechtige en indrukwekkende wijze gesproken. Hij voerde toen die uitgelezen gesprekken die door Johannes opgetekend zijn en sprak dat wonderlijke gebed uit dat met recht “Het gebed des Heeren” genoemd kan worden. Wetend wat Hem zou overkomen, verliet Hij met Zijn discipelen de opperzaal en ging op weg naar de plaats waar Hij Zich gewoonlijk rustig terugtrok, “een plaats, welker naam was Gethsémané”.

			U kunt zich wellicht voorstellen hoe ze naar beneden liepen, de straat op. Het was die nacht van het Pascha volle maan en erg koud, want we lezen dat de dienaren van de hogepriester een vuur ontstoken hadden waaraan ze zich konden warmen. Terwijl Jezus door de nauwe straten van Jeruzalem liep, zal Hij ongetwijfeld nog op kalme en hulpvaardige toon tot Zijn discipelen gesproken hebben. Het duurde niet lang of ze kwamen aan de beek Kidron, die David overgestoken was toen Absalom het hart van het volk op zijn vader veroverd had. En nu moet “Davids grote Zoon” dezelfde weg gaan, naar de olijfhof waar Hij met Zijn discipelen al vaak vertoefd had. De plaats werd Gethsémané genoemd, “de olijvenpers”. Als we nu over Christus in Gethsémané gaan nadenken, dan wil ik graag dat u, die Hem liefhebt, Hem niet alleen aanbidt, maar ook Hem leert navolgen. Dan kunt u, als u geroepen wordt Zijn drinkbeker te drinken en met de doop waarmee Hij gedoopt werd zelf gedoopt te worden, zich als een ware volgeling van Hem gedragen. Dan kunt u als overwinnaar uit uw strijd tevoorschijn komen, net zoals Hij uit de Zijne kwam.

			Al dadelijk aan het begin is er iets waar ik u in het bijzonder op wil wijzen. Een plotselinge verandering van blijdschap in verdriet heeft gewoonlijk een uitzonderlijk effect op degene die erdoor getroffen wordt. We hebben vaak gehoord of gelezen over mensen wier haar in één nacht grijs werd. Hun is zo’n extreme gemoedsaandoening overkomen dat ze voortijdig oud geworden zijn, althans wat hun uiterlijk betreft, zo niet in werkelijkheid. Velen zijn als gevolg van een ongewone opwinding van geest gestorven. Sommigen zijn door een plotselinge overvloed van vreugde doodgebleven, anderen door een plotselinge overvloed van verdriet. Onze geliefde Meester moet die gedenkwaardige nacht wel een zeer plotselinge gemoedsverandering meegemaakt hebben. In dat grote hogepriesterlijke gebed vinden we niets wat op wanhoop of geestesverwarring lijkt; het is zo rustig als een meertje, onbewogen door de wind. Hij is echter nog maar net in Gethsémané of Hij zegt tot Zijn drie meest geliefde discipelen: “Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij.”

			Ik denk niet dat deze grote strijd ontstond doordat onze geliefde Meester bang was voor de dood, noch door Zijn angst voor lichamelijke pijn en al de smaad en schande die Hij weldra zou ondergaan. Toch waren de doodsangsten in Gethsémané zeker deel van de enorme last die al rustte op Hem, als de Middelaar van Zijn volk. En het was dit dat Zijn geest terneer drukte, ja zelfs tot de dood toe. Hij zou het volle gewicht ervan aan het kruis dragen, maar ik ben geneigd te denken dat het lijden in Gethsémané begon. U weet dat Petrus schrijft: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout”. We kunnen uit dit gedeelte echter niet opmaken of Zijn plaatsvervangend lijden tot het hout beperkt bleef; de oorspronkelijke tekst leent zich ook voor deze lezing: dat Hij onze zonden in Zijn lichaam droeg tot op het hout, dat Hij bij het hout kwam, die verschrikkelijke last dragend, en die aan het hout nog bleef dragen.

			U herinnert zich wel dat Petrus in hetzelfde vers ook zegt: “door Wiens striemen gij genezen zijt”. Deze striemen kwamen niet op Jezus terecht toen Hij aan het kruis hing. Het was in de rechtszaal van Pilatus waar Hij zo bruut gegeseld werd. Ik geloof dat Hij heel Zijn leven onze zonden gedragen heeft, maar dat het vreselijke gewicht ervan Hem met zevenvoudige kracht begon te verpletteren toen Hij bij de olijvenpers kwam. Aan het kruis kwam de hele massa echter met zo’n onbegrensde hevigheid op Hem neer, dat Hij het op hartverscheurende wijze uitschreeuwde: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

			De keuze van de plaats

			Als we nadenken over dit begin van de doodsangsten van onze Zaligmaker, laten we dan eerst stilstaan bij de keuze van de plaats waar Hij deze ondraaglijke pijn verduren zou. Laten we proberen te ontdekken waarom Hij op die afschuwelijke nacht van Zijn verraad naar die bepaalde hof ging.

			De keuze voor Gethsémané toonde allereerst Zijn helderheid van geest en Zijn moed. Hij wist dat Hij verraden zou worden, voor Annas en Kajafas, Pilatus en Herodes gesleept, gesmaad, gegeseld en uiteindelijk weggeleid om gekruisigd te worden. Toch lezen we deze opmerkelijke woorden: “En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar de Olijfberg.” Het was Zijn gewoonte om daar te bidden en van die gewoonte wilde Hij niet afwijken, hoewel Hij de doodsstrijd van Zijn aardse leven naderde. Moge deze moedige handelwijze van onze Heere een les zijn voor allen die belijden Zijn volgelingen te zijn. Wanneer u één of andere tegenslag dreigt te overkomen, in het bijzonder als het tegenspoed is die u overkomt omdat u christen bent, word dan niet verward van geest. Verzaak geen van uw plichten, maar doe gewoon wat u altijd doet. De beste manier om u voor te bereiden op wat er komen kan, is om, voor zover de voorzienigheid het geeft, gewoon verder te gaan met datgene waarmee u bezig bent. Als een kind van God wist dat hij vanavond zou sterven, dan zou ik hem willen aanraden gewoon datgene te doen wat hij op iedere andere zondagavond doet. Doe het alleen nog ernstiger en oprechter dan u ooit gedaan hebt.

			Zalig is die dienstknecht die zijn Meester, als Hij komt, zal aantreffen bij het vervullen van zijn taak als dienstknecht, bij het dienen in het huis van zijn Meester in alle ordelijkheid en zorg. Voor de voordeur naar de hemel te gaan staren om te zien of de Meester al komt, zoals sommigen wel lijken te doen, is juist datgene waarvan uw Heere wil dat u dat niet doet. U weet hoe de engelen de discipelen daarom berispten: “Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel?” Ga in de kracht van de Heilige Geest het evangelie verkondigen. Of Christus dan vroeg of laat komt, u zult altijd in de juiste houding staan om Hem te verwelkomen. Dan zal Hij u ervoor prijzen dat u Zijn laatste grote opdracht aan Zijn discipelen zo getrouw mogelijk uitvoert.

			De moed van Christus blijkt ook duidelijk hieruit: “Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, omdat Jezus aldaar dikwijls vergaderd was geweest met Zijn discipelen.” Er zou niets gemakkelijker voor onze Heere geweest zijn dan om Judas te ontlopen, als Hij dat gewild had. Maar Hij wilde dat niet en dus ging Hij onvervaard en welbewust naar die plaats waarmee “de zoon der verderfenis” goed bekend was, precies die plaats waarheen de verrader de krijgsknechten leidde die opdracht hadden gekregen om de Meester te arresteren. Moge de Heere ons vergelijkbare moed geven wanneer wij in een situatie als de Zijne geplaatst worden. Er zijn bepaalde beproevingen die u als christen niet uit de weg kunt gaan en ook niet zou moeten vermijden. U denkt er misschien niet graag aan, maar toch zou ik u willen aansporen om dat wel te doen. Niet uit vrees of paniek, maar in het rustige vertrouwen van iemand die zegt: “Ik heb een doop waarmee ik gedoopt zal worden en ik word bekneld totdat het volbracht is. Ik heb een drinkbeker waaruit ik moet drinken en ik ben bereid om dat te doen. Ik vraag niet om het lijden, maar als het ter wille van Christus is, tot eer van God en ten bate van Zijn Kerk, dan wil ik het niet ontvluchten. Ik zal het echter kalm en vastberaden tegemoet zien, zoals mijn Heere naar Gethsémané ging, hoewel Judas de plaats wist waar Jezus dikwijls met Zijn discipelen vergaderd was geweest.”

			In de keuze van deze plaats toonde onze Heere vervolgens ook Zijn wijsheid. Want het was voor Hem een plaats waaraan Hij heilige herinneringen bewaarde. Onder die oude olijfbomen, zo knoestig en gevlochten, had Hij vele nachten in gebed doorgebracht. En de zilveren stralen van de maan, glinsterend tussen het sombere gebladerte, hadden Zijn gezegende Persoon vaak beschenen als Hij daar neerknielde, worstelde en gemeenschap met Zijn Vader had. Hij wist hoe Zijn ziel verkwikt geweest was toen Hij van aangezicht tot aangezicht met de Eeuwige had gesproken. Zijn gezicht was blinkende gemaakt en Hij kon door Zijn contact met de Almachtige versterkt terugkeren naar de strijd op de straten van Jeruzalem. Dus ging Hij naar de oude afgesproken plaats, die vertrouwde plek waar de heilige herinneringen zich groepeerden als bijen rond een bijenkorf, elk vol met honing. Hij ging daarheen omdat die heilige herinneringen Zijn geloof ondersteunden.

			En, broeders en zusters in Christus, wanneer uw tijd van beproeving komt, dan doet u er goed aan om naar de plaats te gaan waar de Heere u in het verleden geholpen heeft en waar u vaak geheiligde gemeenschap met Hem genoten hebt. Er zijn kamers waar, als de muren alles wat daarbinnen is gebeurd zouden vertellen, een hemels schijnsel waargenomen zou kunnen worden, omdat God Zich daar zo genadig aan ons geopenbaard heeft in tijden van ziekte en verdriet. Iemand die lang ter wille van Christus in de gevangenis gezeten had, zei eens na zijn vrijlating: “O, breng me maar terug naar de kerker, want ik heb nooit zulke gezegende tijden van gemeenschap met mijn Heere gehad als daar in die koude, stenen cel!” Welnu, als u zo’n plaats kent, die u door vele geheiligde herinneringen dierbaar is, ga daar dan heen, zoals uw Meester naar Zijn gewijde gebedsplaats in de hof van Gethsémané ging, want dan zult u waarschijnlijk door de associaties van die plaats alleen al ondersteund worden.

			De wijsheid van onze Heere om die plaats uit te zoeken blijkt ook duidelijk uit het feit dat het een plaats van intense eenzaamheid was en daarom zeer geschikt voor Zijn smeekbeden in die treurige nacht. De plaats die nu de hof van Gethsémané genoemd wordt, verdient volgens sommige kenners die naam niet. Hij ligt veel te veel in het oog, terwijl we bij Gethsémané altijd denken aan een erg rustige, eenzame plek. Laat me u vertellen dat er naar mijn mening geen plaats zo geschikt is voor eenzaamheid als een olijventuin, met name als die terrasgewijs aangelegd is, zoals in Zuid-Frankrijk. Ik heb vaak in een olijventuin gezeten en, geliefden, als degenen die ik daar graag had willen ontmoeten een paar meter bij me vandaan hadden gezeten, dan zou ik toch niet geweten hebben dat ze daar waren.

			Op een schitterende middag, toen we daar met ons tweeën of drieën zaten te lezen, zagen we op grote afstand een zwarte hoed heen en weer bewegen, maar we konden de persoon eronder niet zien. Naderhand ontdekten we dat het een collega-dominee was die we graag wilden uitnodigen om zich bij ons groepje te voegen. Als u alleen wilt zijn, dan kan dat in een olijventuin, wanneer u maar wilt, zelfs als die dichtbij de stad ligt. Doordat een dergelijke tuin terrasgewijs is aangelegd, door een grote overvloed aan gebladerte en door de vreemde gevlochten stammen van de oude bomen, ken ik geen andere plaats waar ik me zo alleen zou kunnen voelen als in een olijventuin. En ik denk dat onze Meester om een dergelijke reden naar Gethsémané ging. Een ziel, zo bedrukt als de Zijne, had grote behoefte aan een eenzame plaats. De luidruchtige schare in Jeruzalem zou geen goed gezelschap voor Hem geweest zijn toen Zijn ziel geheel bedroefd was tot de dood toe.

			Het komt me ook voor dat er aan een olijventuin, zowel overdag als ’s nachts, altijd iets is wat aan verdriet doet denken. Er zijn bomen die lijken bij te dragen tot vrolijkheid: de schittering van hun bladeren alleen al kan het hart laten opspringen van vreugde. Maar aan een olijfboom is altijd iets dat wijst op een sobere ernst – al is het wellicht geen totale droefgeestigheid te noemen – alsof die boom, door olie uit de harde rots te onttrekken, zoveel pijn geleden heeft dat hij niet geneigd is om te glimlachen. Hij staat daar als het toonbeeld van alles wat ernstig en plechtig is.

			Onze Heiland wist dat er iets in de donkerte van de olijventuin verwant was aan Zijn diepe droefheid en daarom ging Hij daarheen in de nacht waarin Hij verraden werd. Handel dan met soortgelijke wijsheid, broeders en zusters in Christus, wanneer het uur van uw beproeving nadert. Ik heb mensen gekend die zich overhaast in vrolijk gezelschap stortten om zo te proberen hun verdriet te vergeten. Dat was echter dwaas. Ik heb anderen gekend die in tijden van verdriet zich met alles wat treurig was probeerden te omgeven. Dat was ook dwaas. Weer anderen die in grote moeilijkheden zaten, hebben geprobeerd dat met lichtzinnigheid te verbergen. Dat was echter nog dwazer. Het is goed om in tijden van smart uw omgeving niet te somber of te opgewekt te laten zijn. Streef er echter naar om op uw wijze net zo verstandig te zijn als uw Heere bij Diens keuze voor Gethsémané als de locatie voor Zijn eenzame smeekbeden en het daaropvolgend verraad.

			De handelingen van de Zaligmaker op die plaats

			Laten we nu in de tweede plaats nadenken over de handelingen van de Zaligmaker op die plaats. Ieder onderdeel is onze aandacht en navolging waard.

			Eerst nam Hij alle gepaste voorzorgsmaatregelen ten behoeve van de anderen. Hij liet acht van Zijn discipelen bij de ingang van de hof achter en zei tot hen: “Bidt, opdat gij niet in verzoeking komt”. Toen nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes een beetje verder mee de hof in en zei tot hen: “Blijft hier en waakt met Mij”. Er hadden dus twee wakende en biddende groepen moeten zijn. Als ze allen op de uitkijk hadden gestaan, hadden ze wellicht de voetstappen van de naderende bende kunnen horen en in de verte het licht van de lantaarns en de fakkels kunnen zien van hen die eraan kwamen om hun Heere te arresteren. Waarschijnlijk heeft de Meester deze voorzorgsmaatregelen meer ter wille van Zijn discipelen genomen dan voor Zichzelf. Hij beval hun te bidden en te waken, opdat ze niet overrompeld zouden worden, noch door vrees overmand, als ze zouden zien dat hun Meester gevangen genomen werd en als gevangene weggevoerd. Van deze handelwijze van onze Heere kunnen we leren dat ook wij in onze eigen uiterste nood niet moeten vergeten voor anderen te zorgen en hen zo goed als we kunnen tegen het kwaad te beschermen.

			Vervolgens vroeg onze Heiland om het medeleven van vrienden. Als Mens verzocht Hij om het gebed en het medeleven van degenen die het dichtst bij Hem stonden. O, wat hadden ze een gebedsbijeenkomst kunnen houden: waakzaam zijn voor de komst van de vijand en bidden voor hun geliefde Heere en Meester! Ze hadden een prachtige gelegenheid om hun toewijding aan Hem te tonen, maar ze lieten die voorbijgaan. Ze hadden noch Judas, noch de mensen die met hem meekwamen, bij hun Heere vandaan kunnen houden, maar zij hadden hun Meester tenminste kunnen laten weten wanneer Judas eraan kwam. Het was zo’n beetje de laatste dienst die ze Hem hadden kunnen bewijzen voordat Hij voor hen zou sterven. Niettemin slaagden ze er niet in Hem dat te bieden; ze hebben Hem op dat verschrikkelijke moment van duisternis verlaten, zonder Hem maar zelfs de minste menselijke vertroosting te verschaffen. In onze tijden van beproeving doen we er niet verkeerd aan als we onze Heere in deze handeling van Hem navolgen. Al hoeven we er ons ook niet over te verbazen als we, net als Hij, in het uur van onze diepste nood ontdekken dat alle menselijke hulp ons ontvalt.

			Daarna, terwijl Hij Zijn discipelen achterliet en alleen wegging, bad Jezus en worstelde Hij met God. In tijden van beproeving moeten ook wij onze toevlucht tot het gebed nemen. Bid altijd zonder ophouden, zelfs wanneer de zon fel schijnt. Zorg dat u in elk geval bidt wanneer de nachtelijke duisternis uw geest omgeeft. Het gebed is op zo’n moment hard nodig. Wees er dus niet traag mee, maar stort uw gehele ziel uit in vurige smeekbeden tot uw God en zeg bij uzelf: “Nu in het bijzonder moet ik met de grootst mogelijke intensiteit bidden”. Kijk maar hoe Jezus in Gethsémané gebeden heeft.

			Hij nam de meest nederige houding aan. “Hij viel op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan.” Wat een opmerkelijk gezicht! De eeuwige Zoon van God had onze natuur aangenomen. En daar lag Hij op dezelfde laagte als het stof waaruit onze natuur oorspronkelijk geformeerd was. Daar lag Hij, net zo laag als de meest goddeloze zondaar, als de meest nederige bedelaar ligt voor God. Toen begon Hij met duidelijke, eenvoudige woorden tot Zijn Vader te roepen. Maar o, wat een kracht legde Hij in die woorden. Driemaal pleitte Hij bij Zijn Vader, en zei dezelfde woorden. Lukas vertelt ons: “In zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed, die op de aarde afliepen.” Hij was niet alleen in een lijdensstrijd, maar tegelijk ook in een gebedsstrijd gewikkeld. 

			Terwijl het gebed van onze Heere in Gethsémané zo ernstig, intensief en aanhoudend was, werd het tegelijkertijd afgewogen tegen een gewillige aanvaarding van de wil van Zijn Vader: “Doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”. U, lijdend mens, u wiens moed u in de schoenen gezakt is, u die terneergeslagen en nagenoeg radeloos van verdriet bent, moge de Heilige Geest u bijstaan om te doen wat Jezus deed: bidden, alleen bidden, intensief bidden, aanhoudend bidden, ja zelfs worstelend bidden, want dit is de manier waarop u God zult overmogen en door uw uur van duisternis en verdriet heengeleid worden. Geloof de duivel niet als hij zegt dat uw bidden tevergeefs is. Laat uw ongeloof niet zeggen: “De Heere heeft Zijn oor voor u toegesloten”. “Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.” Let er echter wel op dat u de Heere ook navolgt in Zijn nederigheid en overgave, want een gebed waarin een mens probeert zijn eigen wil te laten gelden boven de wil van God is onaanvaardbaar. Dat zou arrogantie en rebellie zijn en niet het geroep van een waar kind van God. U mag Hem smeken uw verzoek in te willigen “als het mogelijk is”, maar u mag niet verder gaan. Met uw Heere dient u te roepen: “Doch niet, gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt”.

			Ik heb u al gezegd dat onze Heere in Gethsémané het medeleven van mensen zocht. Toch wil ik het nogmaals noemen zodat we er lering uit kunnen trekken. Bij geringe smart wenden we ons vaak tot onze medemensen, maar niet tot God. Die gewoonte leidt gauw tot afhankelijkheid van de mensen. Bij diepe droefheid keren we ons echter veelvuldig tot God en vinden we dat we er niet mee naar de mensen kunnen. Nu lijkt dat wellicht op het eren van God, maar toch zit er dan nog heel wat trots bij. Onze Heere Jezus Christus verliet zich niet op mensen, maar Hij verwierp het medeleven van mensen ook niet. Er waren drie van Zijn discipelen binnen gehoorafstand en nog acht een stukje verderop – en misschien nog steeds binnen gehoorafstand. Hij bad tot Zijn Vader, nochtans vroeg Hij van Zijn discipelen dàt medeleven dat ze Hem hadden kunnen bewijzen. Toch was Hij niet afhankelijk van hun medeleven. Want toen Hij het niet ontving, ging Hij weer verder bidden tot Zijn Vader. Er zijn mensen die zeggen dat ze op God vertrouwen, maar de middelen niet gebruiken. Anderen zeggen dat ze de middelen zullen gebruiken, maar ze schieten tekort in hun vertrouwen op God.

			Ik heb gelezen dat één van Mohammeds volgelingen eens bij hem kwam en zei: “O profeet van God, ik zal vannacht mijn kameel losmaken en dan op de voorzienigheid vertrouwen”. Waarop Mohammed heel verstandig zei: “Bind uw kameel zo stevig mogelijk vast en vertrouw dan op de voorzienigheid”. Dat was een wijze opmerking en het principe dat eraan ten grondslag ligt kan ook op veel gewichtigere zaken toegepast worden. Ik geloof dat ik het voorbeeld van mijn Heere volg als ik zeg: “Ik vertrouw zo volledig op God dat, al heeft er misschien geen mens medelijden met mij, Hij me toch kracht zal geven om de hele drinkbeker die Hij in mijn hand geplaatst heeft leeg te drinken. Toch heb ik mijn medemensen zo lief dat ik verlang om hun medeleven in mijn smart te ervaren. Als ze me dat echter onthouden, zal ik nochtans mijn enige vertrouwen op mijn God stellen.”

			Toen de Heere tot Zijn discipelen kwam en hen slapend in plaats van wakend aantrof, weet u hoe snel Hij een verontschuldiging voor hen vond: “De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”. Zijn terechtwijzing van Petrus was erg beminnelijk: “Simon, slaapt gij? Kunt gij niet één uur waken?” Slaapt u, u die pas nog zo trots verklaarde dat u wel met Mij naar de gevangenis wilde en ter dood gebracht worden? U die, al zouden alle anderen Mij verloochenen, dat geenszins zou doen? Ach, Simon, u kunt maar beter waken en bidden, want u weet niet hoe snel de verzoeking u overkomt en u verschrikkelijk laat vallen. Toch werd Petrus inbegrepen bij de rest van de discipelen in de verontschuldiging die de Heere aanvoerde voor de gewillige maar zwakke slapers die wakers hadden moeten zijn.

			Wat een les is dit voor ons! We voeren nog niet de helft van de verontschuldigingen voor elkaar aan die Jezus wel voor ons aanvoert. In het algemeen zijn we zo druk met verontschuldigingen voor onszelf aan te voeren, dat we helemaal vergeten anderen te verontschuldigen. Zo was het niet bij onze Heere. Zelfs toen Hij Zelf door grote angst overmand werd, kwam er geen scherp of onvriendelijk woord van Zijn lippen. Als wij erg ziek zijn, dan weet u wel hoezeer we geneigd zijn om ons te ergeren aan de mensen om ons heen. En als anderen niet zo met ons meeleven zoals wij vinden dat ze zouden moeten, dan vragen we ons af hoe het mogelijk is dat zij die ons in zulke smart zien, dan ter wille van ons niet wat meer verdriet tonen. 

			Nochtans staat onze Meester daar, helemaal bevlekt met Zijn Eigen bloed, want de stromen van Zijn hart waren buiten hun oevers getreden en vloeiden allemaal in een bloederige stortvloed over Hem heen. Toen Hij echter bij Zijn discipelen kwam, spraken ze geen vriendelijk woord tot Hem. Ze gaven Hem geen steun, geen medeleven, want ze lagen allemaal te slapen. Hij wist dat ze van smart sliepen. Hun slaap was immers niet veroorzaakt door onverschilligheid voor Zijn lijden, maar door hun smart over Zijn smart. Hun Meester wist dat en daarom voerde Hij voor hen die verontschuldiging aan. En geliefden, als wij lijden aan onze veel geringere smarten, laten we dan ook klaarstaan om anderen te verontschuldigen, zoals onze Heere deed in de overvloed van Zijn lijden.

			De overwinning op die plaats

			Laten we in de derde plaats nadenken over de overwinning op die plaats. Er woedde een verschrikkelijke strijd in Gethsémané – en we zullen dat woord nooit kunnen uitspreken zonder aan de smarten en doodsangsten van onze Heere te denken. Het was echter een strijd die Hij won, een gevecht dat in een totale overwinning voor Hem eindigde.

			Die overwinning bestond allereerst uit Zijn volkomen overgave. Hij was niet opstandig tegen de wil van Zijn Vader, aan Wie Hij Zich zo geheel had onderworpen. Zonder voorbehoud riep Hij: “Niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”. Geen trompetgeschal, geen kanonschoten, geen wapperende vlaggen, geen juichende menigte hebben de overwinning die onze Heere in Gethsémané behaalde aangekondigd. Daar behaalde Hij de overwinning op de smarten die Hij droeg, evenals op de smarten die weldra als oceaangolven over Hem heen zouden komen. Daar behaalde Hij de overwinning op de dood en zelfs op de toorn van God, die Hij weldra ter wille van Zijn volk tot het uiterste zou verduren. Daar zien we ware moed. Daar zien we grote heldenmoed. Daar horen we de proclamatie van de onoverwinnelijke Overwinnaar: “Niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”.

			Naast de volkomen overgave van Christus, zien we daar ook Zijn grote vastberadenheid. Hij had de last van de verlossing van Zijn volk op zich genomen en Hij zou ermee doorgaan totdat Hij zegevierend van het kruis kon roepen: “Het is volbracht”. Soms stapt er iemand naar voren om een bijzonder moedige daad te volbrengen, maar toch is het langdurig lijden dat moedige vastberadenheid echt test. Het lijden van Christus in Gethsémané werd verspreid over drie perioden van de meest intense gebedsworstelingen, met korte onderbrekingen, die Hem echter geen verlichting boden. Hij zocht tevergeefs bij de slapende discipelen het medeleven dat Hij naar Zijn ware menselijke natuur in dat uur van verschrikkelijke duisternis zo nodig had. Nochtans zette Hij vastberaden Zijn schreden naar Jeruzalem, hoewel Hij heel goed wist wat Hem daar te wachten stond. Toch hield Hij onverzettelijk Zijn ogen op het belangrijke doel gericht waarvoor Hij vanuit de hemel naar de aarde gekomen was. Voor veel heldhaftige zielen blijkt afmatting door langdurige smart te veel te zijn, maar onze Heere verdroeg alles niettemin tot het einde toe en liet ons zo een voorbeeld na dat we dienen na te volgen.

			Een deel van de overwinning van onze Zaligmaker was dat Hij steun kreeg van een engel. Zijn gebed werd door Zijn Vader verhoord. “En van Hem werd gezien een engel uit de hemel, die Hem versterkte”. Ik weet niet hoe het gebeurde, maar op de één of andere mysterieuze manier verleende de engel Hem bijstand van boven. De naam van de engel weten we niet en dat hoeven we ook niet te weten. Maar ergens tussen de lichtende geesten voor de troon is er een engel die Christus in Gethsémané versterkte. Wat een grote eer voor hem! De discipelen misten die kans die Christus binnen hun bereik had gelegd, maar de engel maakte blij gebruik van de mogelijkheid zodra die zich voordeed.

			Als laatste was de overwinning van Christus zichtbaar in Zijn majesteitelijke houding jegens Zijn vijanden. Rustig stond Hij op en trad Hij de vijandige bende tegemoet. En toen de verrader het afgesproken teken gaf waaraan Jezus herkend zou worden, stelde Hij eenvoudig die onderzoekende, persoonlijke vraag: “Judas, verraadt gij de Zoon des mensen met een kus?” Wat moet die vraag de verrader in het hart geraakt hebben! Toen Jezus Zich wendde tot hen die erop uitgestuurd waren om Hem te arresteren, zei Hij: “Wie zoekt gij?” Hij sprak niet als iemand wiens ziel geheel tot de dood toe bedroefd was. En toen zij Hem antwoordden: “Jezus de Nazarener”, zei Hij: “Ik ben het”. En bij het horen van deze geweldige Godsnaam “IK BEN”, “deinsden zij achterwaarts, en vielen ter aarde”.

			Even was er een majesteitelijke flits van Zijn Godheid te zien, zelfs in het uur van de vernedering naar Zijn menselijke natuur, en zij vielen op de grond voor de God Die op deze wijze beleden had dat de Naam van God Hem terecht toebehoorde. Daarna ging Hij rustig met hen mee, zonder enig verzet, nadat Hij Zijn bezorgdheid jegens Zijn discipelen had geuit: “Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan”. Ook heelde Hij het oor van Malchus dat Petrus zo onbesuisd had afgehouwen. De hele tijd dat Christus voor Annas en Kajafas stond, voor Pilatus en Herodes, ja helemaal tot aan het laatste afschrikwekkende moment aan het kruis, was Hij kalm en beheerst. Hij zou nooit meer zo heen en weer geslingerd worden als in Gethsémané.

			Welnu, geliefden, als de Heere ons in grote problemen brengt en ons door het vuur laat gaan, als Zijn Geest ons in staat stelt te bidden zoals Jezus, dan zullen we zelf ook iets dergelijks mogen ervaren. We zullen opstaan, gesterkt om alles wat voor ons ligt aan te kunnen en toegerust om het kruis te dragen dat onze Heere misschien voor ons bestemd heeft. Hoe dan ook, onze beker kan toch nooit zo vol en bitter zijn als de Zijne en er zaten in Zijn beker een paar ingrediënten die in de onze ontbreken. De bitterheid van de zonde zat erin, maar die heeft Hij weggenomen voor allen die in Hem geloven. De toorn van Zijn Vader zat erin, maar die heeft Hij helemaal opgedronken en geen druppel voor Zijn volk overgelaten.

			Een van de martelaren keek op weg naar de brandstapel zo gelukkig dat een vriend tot hem zei: “Je Zaligmaker was in smarten toen Hij voor jou in Gethsémané tot de dood toe bedroefd was.” “Ja”, antwoordde de martelaar, “en daarom ben ik ook zo gelukkig, want Hij heeft alle smarten voor mij gedragen.” U hoeft niet bang te zijn om te sterven als u christen bent, omdat Jezus gestorven is om uw zonden weg te dragen. De dood is dan slechts het openen van uw kooi, zodat u weg kunt vliegen om hoog daarboven blij uw nest te bouwen. Vrees daarom ook zelfs de laatste vijand, de dood, niet. Trouwens, Christus had geen Zaligmaker bij Zich om Hem in Zijn doodsangsten bij te staan, maar u hebt Zijn belofte dat Hij met u zal zijn. U zult niet zomaar een engel bij u hebben om u te ondersteunen, maar u zult die grote Engel des verbonds hebben om u tot het einde toe te behouden en te zegenen.

			Het grootste deel van deze verkondiging slaat niet op sommigen van u, want u hoort niet bij Christus. O geliefden, gun uzelf geen rust voordat u echt bij Hem hoort! Zo waarachtig als u leeft, u zult op een bepaald moment smarten kennen. U zult uit een bittere beker moeten drinken en wat moet u dan als u in dat uur van beproeving geen Goddelijke troost ontvangt? Wat moet u, vooral als u gaat sterven en u geen Christus hebt Die het kussen voor u klaarlegt? Als u geen Zaligmaker hebt Die met u meegaat door dat dal van de schaduw des doods? O, zoek Hem dan en Hij zal zich door u laten vinden, ja nu! Moge de Heere u helpen om dit te doen, om Christus’ wil. 

			Amen.

			De Koning der Joden

			“En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.” 
Johannes 19:19 

			De Romeinen hadden de gewoonte om, wanneer iemand tot de kruisdood veroordeeld was, ergens aan het kruis op een zichtbare plaats zijn levensloop vast te maken. Zijn naam en toenaam stonden dan vermeld, met de beschuldiging die tegen hem ingebracht was, zodat alle voorbijgangers de reden konden lezen waarom deze persoon tot zulk een smadelijke dood veroordeeld was. Onze Heiland, Die met de overtreders is geteld geweest, moest daarom op precies dezelfde manier behandeld worden als zij. Als hun beschuldigingen bekendgemaakt werden, dan moest dat ook met Zijn beschuldiging gebeuren. Wat een wonderlijke vernedering dat Hij, Die door de ganse hemel aangebeden werd als de eeuwige Zoon van de Allerhoogste, aan een kruis gehangen zou worden, met een beschuldiging boven Zijn hoofd alsof Hij een ordinaire misdadiger was.

			Ik wilde wel dat we ons zowel de waardigheid van Zijn Persoon, als ook de schande waaraan Hij blootgesteld werd zouden kunnen voorstellen. Als we dat zouden doen, dan zouden we niet alleen met droefheid jegens Hem vervuld zijn, maar ook met dankbaarheid dat Hij Zich vernederde om de kruisdood te sterven. Ik wenste wel dat we nu samen met Maria, Johannes en de andere discipelen aan de voet van het kruis konden staan om de grove en spottende taal een ogenblik te horen. En dan omhoog te kijken, dat bedroefde gezicht te zien, dat gegeselde lichaam, en dan in het Hebreeuws, Grieks en Latijn te lezen: “Jezus de Nazarener, de Koning der Joden”. Het is op zich zeer opmerkelijk dat Pilatus “Dit is de Koning der Joden” geschreven had, zoals Mattheüs en Lukas vermelden. We verbazen ons er niet over dat de overpriesters tegen Pilatus zeiden: “Schrijf niet: De Koning der Joden; maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden.” Maar Pilatus antwoordde: “Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.”

			Goddelijke voorzienigheid gaat altijd haar eigen gang. Het maakt niet uit welke persoon het betreft, God weet hoe Hij Zijn wil in hem kan laten werken. Het was Zijn voornemen om Zijn Zoon niet aan het kruis te laten sterven zonder een openbare verklaring van Diens onschuld en een officiële erkenning dat Hij was wie Hij gezegd had dat Hij was, namelijk de Koning der Joden. Wie zou er, als Hij daar hing, zo’n mededeling boven Zijn hoofd kunnen plaatsen? Petrus zou misschien brutaal genoeg geweest zijn om het te proberen. Maar het zou hem zeker niet gelukt zijn, want de Romeinse legioenen bewaakten iedere executieplaats angstvallig. Zelfs Johannes, zo moedig als hij misschien in zo’n crisis geweest mocht zijn, had die taak niet kunnen volbrengen. Het was het beste als dat door de autoriteiten gedaan zou worden, door de Romeinse stadhouder, met een officiële pen. Zo was het zeker dat geen afgunstige overpriester het zou wagen om het naar beneden te trekken en geen hand van een spotter omhoog zou gaan om het getuigenis uit te wissen. Het was een onschendbaar stuk omdat het met de pen van een Romeinse functionaris geschreven was. En daar moest het blijven, op gezag van de Romeinse wet, zolang het lichaam van Jezus aan het kruis hing. Kijk eens wat God kan. Hij kan de weifelende Pilatus onbuigzaam maken en Hij kan hem iets laten besluiten waarvan men wellicht gedacht zou hebben dat dit het laatste was wat hij zou doen. Hoewel het waarschijnlijk zijn bedoeling was om de Zaligmaker belachelijk te maken, werd het toch uitgevoerd zoals God het wilde hebben, en hing Jezus daar aan het kruis, door de Romeinse overheid uitgeroepen als “de Koning der Joden”.

			Op het eerste gezicht denkt u misschien dat dit feit niet zo belangrijk is. Toch denk ik dat ik u zal kunnen laten zien dat het wel zo is. Ga daarom nu maar aan de voet van het kruis zitten, kijk omhoog naar uw gekruisigde Heere en lees dit opschrift dan nog eens. Ik vraag u om het op twee manieren te lezen: eerst met betrekking tot de mensen en vervolgens met betrekking tot Jezus Christus Zelf.

			Het opschrift met betrekking tot de mensen

			Dit is een voorbeeld van hoe de wereld de Zaligmaker verwerpt. De Zaligmaker is echt in de wereld gekomen. Opdat Hij bekend zou worden als Zaligmaker, had Hij de naam Jezus, dat is Zaligmaker, aangenomen. Opdat Hij bekend zou worden als Iemand Die erg ootmoedig en eenvoudig was, had Hij Zich vernederd door onder mensen van het laagste soort te wonen. Daarom had Hij besloten om in Nazareth te wonen en Nazarener genoemd te worden. Zo stond Hij bekend als Jezus de Zaligmaker en als Jezus van Nazareth, een vriendelijke en nederige Zaligmaker. Jezus was in de wereld gekomen om mensen te behouden en Hij was Zijn bediening begonnen door velen te bevrijden van ziekten die als ongeneeslijk beschouwd werden. Hij had blinden de ogen geopend, doven de oren ontsloten, spraak geschonken aan stommen, genezing aan melaatsen en Hij had zelfs doden opgewekt. Er waren ook velen die Hij van geestelijke kwalen had genezen, want Hij had geloof geschonken aan ongelovigen en heiligheid en een uitnemend karakter aan hen die tot op dat moment in zonde geleefd hadden.

			Hij was inderdaad Jezus de Zaligmaker, maar hoe hebben de mensen Hem ontvangen? Zijn ze gekomen om Hem aan de voeten te vallen en het stof te kussen waarop Hij gelopen had? We zouden er niet verbaasd over geweest zijn als ze dat gedaan hadden, maar het gebeurde niet. Hebben ze zich met een vrolijk geluid rond Hem geschaard, alle zielen die graag de zoom van Zijn mantel wilden aanraken om daardoor gezond gemaakt te worden? Er waren er enkelen die dat deden, “een overblijfsel, naar de verkiezing der genade” dat Hem heeft ontvangen. En hun “heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”.

			Het ging echter zo niet met het merendeel van de mensheid. Men merkte aan Hem iets vreemds, iets aparts. Men zag in Hem geen vijandschap, geen zondige toorn, geen trots, geen bitterheid, maar alleen ongeëvenaarde liefde. Tocht moesten ze Hem zo nodig gemeen behandelen, want Hij leidde een leven van armoede en schande. En op het laatst werd Hij veroordeeld tot de dood aan het vervloekte hout. De wereld hing Hem aan het schandhout van een misdadiger en door dat te doen zei men: “Dit is de Zaligmaker, de Nazarener, en zo behandelen we Hem. We willen niet van de zonde verlost worden, want we genieten ervan. We willen niet van onze weerspannigheid bevrijd worden en we willen geen vrede met God door Jezus Christus ontvangen. Dus dit is wat we met Gods Gezant doen. Dit is hoe we Hem dienen Die met woorden van verzoening en genade op Zijn lippen komt. We hangen Hem aan het kruis om te sterven, want we moeten Hem niet.” Dit is slechts een voorbeeld van wat alle zondige harten doen. Tot op het moment dat ze door genade veranderd worden, willen ze niet dat de Zaligmaker Koning over hen is.

			“O,” zegt er iemand, “u brengt een te scherpe aanklacht tegen me in!” Is dat zo? Hebt u Jezus al ontvangen? Gelooft u in Hem? Is Hij uw Zaligmaker geworden? En als dat niet zo is, waarom dan niet? Kunt u één geldige reden voor uw ongeloof en verwerping van Hem noemen? Het lijkt mij – en ik laat uw geweten maar uitmaken of het zo is – dat u, door in uw ongeloof te blijven, eigenlijk zegt: “Ik word liever voor eeuwig verdoemd dan dat ik in Jezus Christus geloof.” Hoe dan ook, dat is op dit moment uw keuze. En als iemand laat zien dat zijn afkeer van Christus zo groot is dat hij zich liever in de hel laat werpen dan zich door Jezus te laten behouden, dan kunt u ervan op aan dat er in zijn hart genoeg vijandschap jegens Christus woont om Hem aan de schandpaal te hangen, als Hij nogmaals onder ons zou verkeren. Christus zou morgen gehangen worden als Hij hier onder de onbekeerden zou komen. Ja, juist door die mensen die een ivoren kruisje om hun nek hangen, er een op hun gebedenboek doen en er een aan de muur vastmaken. Net als hun voorvaders vroeger, zouden ze roepen: “Neem weg, neem weg, kruisig Hem!” Tot vandaag toe, als de plaatsvervanging gepreekt wordt, het bloed der verzoening en redding door een eenvoudig geloof in Jezus en niet door sacramenten, priesters of goede werken, dan schuimbekken de mensen van woede. Want zij haten de Christus, de Zaligmaker der mensen, nog altijd.

			Vervolgens zie ik hier dat de mensen de vleesgeworden God doden: “Jezus de Nazarener, de Koning der Joden”. Of het nu de bedoeling van Pilatus was om te kennen te geven dat Jezus de Messias was, in elk geval zagen de Joden dat dit de betekenis was die men aan het opschrift boven het hoofd van Christus zou geven. Er zou dus staan dat hun Messias gekruisigd werd. Derhalve wilden ze dat het opschrift veranderd zou worden, maar dat wilde Pilatus niet. Welnu, de Messias van de Joden was niemand anders dan God in een menselijke gedaante. Heeft Jesaja Hem niet Immanuël genoemd, God met ons? Hij was het beloofde Zaad van de vrouw, Die de kop van de oude slang zou vermorzelen. Dit was Hij van Wie David gezegd had: “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.” Hij was Davids Zoon en tegelijkertijd was Hij ook Davids Heere.

			En daar is Hij dan: Hij is tot de mensen gekomen. Als God kwam Hij om in een menselijke gedaante te tabernakelen en onder de mensen te wonen. Het is een wonderlijke geschiedenis waarin ons verteld wordt hoe Hij als Baby in Bethlehems stal gevonden werd, waar schaapherders Hem kwamen aanbidden. Er wordt verteld hoe Hij als Mens onder de mensen opgroeide, zoals alle anderen, en aan de werkbank in de zaak van Zijn vermeende vader werkte. Niettemin was Hij al die tijd God, gesluierd in de nederige gedaante van de Zoon van Maria. Zelfs toen de tijd kwam dat Hij Zich aan Israël zou openbaren, was Hij nog steeds gesluierd, hoewel Zijn Godheid af en toe door de sluier van Zijn mensheid heen brak. Hij beval de zee stil te worden toen wilde golven het schip waarin Hij Zich met Zijn discipelen bevond, dreigden te verzwelgen. Hij deed zulke wonderen dat het duidelijk was dat alles Hem gehoorzaamde. De vissen kwamen in menigte uit de diepte naar het net dat Hij Zijn discipelen in de zee had laten werpen. En door Zijn wonderlijke macht werden broden en vissen in Zijn handen vermenigvuldigd. Men kon er niet om heen dat Hij hoger was dan de mensen en dat Hij inderdaad de Zoon van God was, zoals Hij ook beweerde.

			Toch zeiden de landlieden, tot wie Hij door Zijn Vader gezonden werd om de huur van de wijngaard die aan hen verpacht was te vragen: “Deze is de Erfgenaam, komt, laat ons Hem doden, en Zijn erfenis aan ons behouden.” Ze zeiden, met andere woorden: “Dit is de God-Mens; laten we met Hem doen wat we met God zouden doen, als we dat konden.” Daarom hingen ze Hem als een misdadiger en zetten ze een opschrift boven Zijn hoofd, alsof ze tot God Zelf wilden zeggen: “Dit hebben we gedaan met Degene Die meer op U leek dan ieder ander mens over wie we ooit gehoord hebben, Degene Die zegt dat Hij en U één zijn.”

			O geliefden, deze goddeloze wereld is nooit zover in haar goddeloosheid gegaan als bij die gelegenheid. De kern van iedere zonde is vijandschap tegen God. En als we de zonden kritisch bekijken, dan vinden we als kern ervan altijd: “geen God”. Zonde is een steek naar het hart van God. Steeds wanneer we zondigen, zeggen we in feite: “We willen Gods heerschappij niet. We willen Gods wetten niet. We willen God niet.” Ik heb eens een welbespraakt theoloog, die de mensen van grote zonden had beschuldigd, zijn aanklacht met deze opmerkelijke uitdrukking horen beëindigen: “deze Goddodende wereld”. Daar sprak hij het toppunt van waarheid want dit is een Goddodende wereld. Ze kan God in feite niet doden, maar als dat mogelijk was, zou ze het graag doen. En door Christus ter dood te brengen, toonde ze dat de vijandschap tegen God echt in haar hart woonde. De wereld zou haar eigen god niet ter dood brengen, de god die de mensen bedenken, de god die hun eigen verstand verzint, de god zoals zijzelf, over wie ik vanmorgen gesproken heb. Maar wat de God van de Bijbel betreft, er zijn miljoenen mensen die, als ze dat konden, deze God graag uit Zijn Eigen heelal zouden willen stoten. Toch is Hij de Heere, de enige levende en ware God.

			Ten derde zie ik hier dat het grootste bezwaar van de mens tegen Christus Zijn autoriteit is, want de kern van het opschrift was: “Jezus de Koning”. Pilatus had niet geschreven: “Dit is Jezus de Leraar”, want velen zouden dan gezegd kunnen hebben: “Laat Hem maar leren wat Hij wil, wij hebben er geen boodschap aan. Wij geven er niet om wat de zieners zien of wat ze zeggen.” Pilatus had niet opgehangen: “Dit is Jezus de Priester”, want de mensen zouden Hem best de grote Hogepriester willen laten zijn als zij ook maar priester konden zijn. Pilatus had echter geschreven: “Dit is Jezus de Koning” en dat is nu het doel waarop ze al hun pijlen afvuren.

			U herinnert zich ongetwijfeld dat de dichter van Psalm 2 zegt: “De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen.” Totdat de menselijke natuur vernieuwd wordt, is ze altijd hierin vastbesloten: “We willen niet, dat Deze over ons Koning is.” De mensen willen misschien wel dat Christus hen redt, maar niet dat Hij over hen heerst. Van wetten als “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”, “Gij zult vergeven tot zeventigmaal zevenmaal”, de wet der liefde, de wet der goedertierenheid, de wet der vriendelijkheid, zegt de mens dat hij ze respecteert. Maar als deze wetten goed tot hem doordringen, de teugels van zijn ambitie sterk in handen houden, zijn hebzucht onderdrukken en zijn eigengerechtigheid veroordelen, dan is hij meteen beledigd. En als Christus zegt: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”, als Hij de noodzaak van volkomen reinheid begint te leren en zegt dat zelfs een wellustige blik van de ogen zonde is, dan antwoorden de mensen: “Zijn heerschappij moeten wij niet”. Ze veroordelen Hem tot de kruisdood omdat ze zich niet aan Zijn gezag willen onderwerpen.

			We leren verder uit deze geschiedenis dat de mens het Koninkrijk van Christus belachelijk maakt. Pilatus had geen hekel aan Christus. Hij vond Hem waarschijnlijk niet eens belangrijk genoeg om haatgevoelens tegen Hem te koesteren. Ik twijfel er niet aan dat hij van mening was dat Jezus een meelijwekkende fanatiekeling was, die zo lang alleen geleefd had dat Zijn verstand beneveld was. Pilatus bedoelde het goed en was misschien ook slim. Maar tegelijkertijd was hij niet de persoon als Romeinse stadhouder om mee te spotten. Hij vond het erg om Hem ter dood te veroordelen want het arme Schepsel had zo veel goede eigenschappen dat Pilatus niet wilde dat Zijn vijanden Hem zouden vernietigen. Toen de kwestie van het Koninkrijk van Christus ter sprake kwam, kan ik me voorstellen hoe Pilatus Hem spottend vroeg: “Zijt Gij de Koning der Joden?” Wat moet hij minachtend hebben neergekeken op zo’n arm uitgemergeld Schepsel, Dat door iedereen veracht leek te worden, toen Christus zei: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” En Pilatus vroeg half-lachend: “Zijt Gij dan een Koning?” Hij moet wel gedacht hebben dat hij Hem gemakkelijk belachelijk kon maken en ik twijfel er niet aan of het was in die geest dat hij schreef: “Dit is Jezus, de Koning der Joden”. Hij deed dit met een vleugje bittere, sardonische humor, eerst jegens de Joden en vervolgens jegens Christus Zelf, alsof hij wilde zeggen: “Dit is de grote Koning naar Wie de Joden gezocht hebben. Ze zullen tegen Caesar strijden en zich bevrijden, en dit is de Bendeleider Die hen zal helpen om al de legioenen van het trotse Rome te verslaan.”

			De gedachte aan een geestelijk koninkrijk gaat het begrip van de goddelozen tot op de dag van vandaag ver te boven. Ze kunnen zich niet voorstellen wat dat is. De relatie tussen kerk en staat zal niet door politici van welke partij dan ook geregeld worden. Er bestaat een unieke relatie tussen die twee, hoewel ze toch zoveel van elkaar verschillen als materialisme verschilt van geest. De gebieden van die twee overlappen elkaar vaak. Het is niet mogelijk om een strakke lijn te trekken en te zeggen: “Tot hiertoe loopt de staat en tot hiertoe loopt de kerk.” Het is een feit dat de ware Kerk van God nooit aan de staat ondergeschikt is. Ze beweegt zich in een heel andere sfeer en heerst op een heel andere manier. Een geestelijk koninkrijk komt volgens sommige mensen neer op bepaalde wetten en verordeningen die door bisschoppen, synodes en concilies zijn opgesteld. Maar zo’n koninkrijk is niet geestelijker dan een wet die het Lagerhuis en het Hogerhuis passeert. Het is dan toch weer een koninkrijk naar het vlees, een kerkelijke staat van dezelfde snit als een wereldlijke.

			Wat het geestelijke Koninkrijk van Jezus Christus betreft, dat is echter geen zaak die men met de ogen kan waarnemen of op een menselijke manier kan begrijpen. “Gij moet wederom geboren worden” om er binnen te gaan of om het zelfs maar te zien. Het is te etherisch dat het door menselijke wetgeving gecontroleerd kan worden. Het is een sterke macht, die Christus in deze wereld gevestigd heeft, een macht sterker dan alle wereldlijke staten bij elkaar. Een koninkrijk als een steen zonder handen uit een rots gehouwen, dat iedere andere macht zal verbreken en op Gods tijd de hele aarde zal vervullen. O, konden we de macht ervan vandaag de dag maar duidelijker zien in de harten van mensen. De macht van dat Rijk waarvan Christus Koning is en dit heilige Boek de wet, de Heilige Geest de grote Uitvoerder en ieder van ons dienstknecht aan het hof van de grote Koning, levend en werkend naar Zijn wil.

			“O,” zegt u, “dat is belachelijk.“ Ja, ik dacht wel dat u dat zou zeggen. Dat zegt de wereld ook altijd van het Koninkrijk van Christus, dat het belachelijk is. Ze kunnen zich een koninkrijk voorstellen met iemand als de paus aan het hoofd en waarin kardinalen, bisschoppen en priesters zitten. Ze kunnen zich daarin de Aartsbisschop van Canterbury en de Aartsbisschop van York voorstellen en verder alles wat bij de Anglicaanse kerk hoort. Maar om te weten dat we één met Christus zijn, dat Hij ons tot koningen en priesters voor God Zijn Vader heeft gemaakt en dat Zijn heiligen voor eeuwig met Hem zullen heersen, dat begrijpen ze niet. Evenmin dat onze strijdwapens niet vleselijk zijn, “maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten”. En ze willen het ook niet begrijpen. Daarom hangen ze Christus de Koning aan het hout en zeggen: “Als dit Zijn Koninkrijk is, dan willen wij er niet bij horen en geloven we er ook niet in. Weg ermee. Daar besteden we geen aandacht aan. Het zijn slechts een paar ordinaire kerels die überhaupt onderdanen van zo’n koninkrijk willen zijn.” Dat is “zoals het in den beginne was” en “het nu is”, maar niet zoals het “in alle eeuwigheid zal zijn”, want de Koning komt, voor de tweede maal, in blinkende heerlijkheid. En Hij zal de wereld laten zien dat Zijn Koninkrijk, hoewel het niet als de andere is en niet door goud, pracht, klasse, waardigheid en natuurlijke kracht in stand gehouden wordt, toch een Koninkrijk is dat zal blijven bestaan als alle aardse prinsen en tronen voorbijgegaan zullen zijn. Iedereen die tot dat Koninkrijk behoort, zal een kroon en een heerlijkheid bezitten die alle pracht en praal van de wereld voor eeuwig doen verbleken.

			Het opschrift met betrekking tot Christus

			Wat betekende dat opschrift boven Zijn hoofd? Allereerst is het duidelijk dat het Christus tot eer strekt. Kijk maar naar het opschrift boven het hoofd van de misdadiger die aan het andere kruis hangt. “Ter dood gebracht wegens beroving in de bergen, waar hij op heterdaad betrapt werd, nadat hij een van de wachters die hem wilden arresteren neergestoken had.” U begrijpt dat opschrift wel. Dan gaat u verder naar Jezus om te zien aan welke misdaad Hij schuldig bevonden is. U weet heel zeker dat ze boven Zijn hoofd een beschrijving zullen zetten van het ergste dat Hij ooit gedaan heeft. Daar komen de overpriesters, de Schriftgeleerden en een menigte Joden kijken wat er opgeschreven wordt. En daar staat Pilatus te wachten om zijn eigen geweten te verschonen. Als hij iets kan opschrijven wat hem zal zuiveren van de blaam dat Hij de Christus ter dood veroordeelt, dan zal hij dat zeker niet laten. Dus neemt hij zijn pen ter hand en schrijft: “Dit is Jezus van Nazareth, de Koning der Joden”. “Nou,” zegt u, “is dat alles wat er tegen Hem in gebracht kan worden, dat Hij Jezus van Nazareth is, de Koning der Joden?”

			Ja, dat is Zijn enige misdaad. Ze kunnen Zijn schuld niet met andere woorden weergeven. Zijn misdaad is dat Hij is Wie Hij is, dat Hij een Zaligmaker is, dat Hij in Nazareth gewoond heeft en dat Hij de Koning der Joden is. Welnu, Hij had niet beter van blaam gezuiverd kunnen worden dan met deze officiële aanklacht tegen Hem. En als deze beschuldiging niets tegen Hem kan inbrengen, stelt u zich dan eens voor wat er allemaal door Zijn vrienden ten gunste van Hem gezegd kan worden. Als iemand voor de rechter geleid wordt, dan zal zijn beschuldiger zeker alles zeggen wat hij tegen hem heeft. Toen Christus op het punt stond ter dood gebracht te worden, moesten diegenen die voor dat enorme vergrijp verantwoordelijk waren de aanklacht tegen Hem zo zwaar maken als ze maar konden. Maar dit was alles wat ze konden bedenken. Ze konden niets anders tegen Hem in brengen dan dat Hij Jezus van Nazareth was, de Koning der Joden. Ziet u nu hoe het Paaslam zonder vlek en zonder smet was? Ziet u hoe Hij, “Die geen zonde gekend heeft”, toch zonde voor ons gemaakt is, “opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”? Verblijdt u, gelovigen, in deze openbare en officiële getuigenis aangaande de vlekkeloze reinheid van Zijn gehele leven en karakter.

			Vervolgens mogen we, wat Christus betreft, dit opschrift lezen als de verklaring voor Zijn dood, alsmede de onschuldigverklaring van Zijn Persoon. Houd dat opschrift helder voor de geest: “Jezus de Nazarener, de Koning der Joden”. Daarom is Hij gestorven. Jezus is allereerst gestorven omdat Hij Jezus was, omdat Hij de Zaligmaker was. Dat is de echte betekenis ervan: niet dat Hij alleen maar tot voorbeeld gesteld zou worden, niet dat Hij alleen maar van de waarheid zou getuigen, maar die wrede dood betekent verzoening en behoudenis door verzoening. Laten wij allen opzien naar Hem aan het kruis. Als we dat al eerder gedaan hebben, laten we dan opnieuw opzien naar Hem en zeggen: “Ja Heere, we zien dat U echt gestorven bent en dat U gestorven bent om ons te behouden. We verhogen U omdat dit de oorzaak was van Uw dood, dat U de Zaligmaker was.” De volledige titel die Pilatus opgeschreven had, betekent dat Christus de Messias was. En Hij is gestorven omdat Hij de Messias was. “De Messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.” Dit waren de wonderlijke woorden van de profeet Daniël: “uitgeroeid, maar het zal niet voor Hemzelf zijn”. Uitgeroeid, omdat Hij de van God Gezondene was, de Gezalfde van de Allerhoogste. De profeet Zacharia heeft deze woorden des Heeren opgetekend: “Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen de Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heerscharen.” Daar, geliefden, hebt u de enige oorzaak van Christus’ dood samengevat in één zin. Jezus sterft omdat Hij de Zaligmaker is, de gezalfde en voorzegde Messias, door God gezonden om de Koning der Joden te zijn, en ook der heidenen.

			Ten derde was dit opschrift boven het hoofd van Christus, wat Hem betreft, ook een claim die op die plaats en op dat moment bekendgemaakt werd. Hij hangt aan het kruis, maar er is geen omroeper die Zijn Koningschap proclameert. Eigenlijk heeft Hij zo’n heraut ook niet nodig, want dezelfde soldaten die Zijn handen aan het kruis vastmaken, maken ook het opschrift vast dat de beste proclamatie vormt die men zich kan indenken. Er staat in drie verschillende talen geschreven: “Dit is Jezus, de Koning der Joden”. Hij claimt Koning te zijn, dus ga aan de voet van het kruis staan, vraag ik u, en aanvaard Zijn claim. Als u Jezus als uw Zaligmaker wenst, dan moet u Hem ook als uw Koning aanvaarden. U dient zich aan Zijn heerschappij te onderwerpen, want Hij claimt het recht om over allen te heersen die erkennen dat Hij Jezus is. 

			En dat is nog niet alles. Hij maakt er ook aanspraak op om over de hele mensheid te heersen, want Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wij worden ertoe opgeroepen Zijn Koningschap over de hele wereld uit te roepen en aan allen te zeggen: “Jezus van Nazareth is uw Koning. Buigt u voor Hem neer. Koningen, buigt u voor Hem neer, want Hij is de Koning der koningen. Heren en edelen, buigt u voor Hem neer, want Hij is de Heere der heren. En u allen, zonen en dochters der mensen, buigt u neer aan Zijn voeten, want Hij zal regeren. Zelfs al bent u een vijand van Hem, Hij zal over u heersen ondanks al uw vijandschap en verzet. U moet er nodig toe gebracht worden Hem aan de voeten te vallen. De claims van Christus werden derhalve zelfs verkondigd van het kruis waaraan Hij stierf. Weerstaat ze dus niet, maar geeft u nu gewillig aan Jezus over en laat Hem nu en tot in eeuwigheid Koning over u zijn.”

			Verder werd Zijn soevereiniteit niet alleen geclaimd door het bevestigen van dit opschrift, maar Zijn heerschappij werd ook op dat moment en op die plaats bekendgemaakt. In een aardse monarchie was het gebruikelijk, zodra de ene koning gestorven was, zijn opvolger uit te roepen. En door die beschuldiging boven het hoofd van Christus werd over de ganse aarde een proclamatie gedaan dat Jezus de troon beklommen had en dat Zijn Koningschap altijd duurt. Hij ging terug naar Zijn Vader en keerde naar de aarde weer om hier nog veertig dagen te verblijven. Daarna verliet Hij de Olijfberg, voer Hij op naar Zijn troon, waar Hij nu zit, “wachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank van Zijn voeten”. Zijn Koninkrijk is gegrondvest. Behoort u er allen al toe? Het is een Koninkrijk dat in zekere zin door Pilatus’ proclamatie aan het kruis erkend is, hoewel het lang daarvoor al bestond, want Zijn Koninkrijk is een eeuwigdurend Koninkrijk. Behoort u er al toe, of staat u er nog buiten? Staat u er vijandig tegenover, of onverschillig? Vergeet niet dat degenen die niet vóór Christus zijn, tegen Hem zijn. Degenen die niet aan Zijn kant staan, telt Hij bij de andere kant. Hoort u, mijn geliefde broeder of zuster, bij het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus? Zo ja, dan weet ik dat u met genoegen naar het opschrift kijkt. En omdat u gelooft dat het bloed van Christus u reinigt, slaat u uw ogen op dat dierbare hoofd met doornen gekroond. U verheugt zich erin dat Jezus van Nazareth, de Koning der Joden, ook uw Koning, Heere en Zaligmaker is.

			Ik wil nog één opmerking over dit opschrift maken. Voor zover Pilatus het niet wilde veranderen, komt het mij voor dat God aan de mensheid verklaard heeft dat Hij het nooit veranderd had willen hebben. Pilatus had dat opschrift kunnen laten halen en met een paar pennenstreken had hij die woorden erbij kunnen zetten die de overpriesters erbij wilden hebben: “Hij heeft gezegd: Ik ben de Koning der Joden”. Pilatus wilde het echter niet doen. De hogepriester kon het toen niet en de duivel ook niet. En alle duivels in de hel en alle goddelozen op aarde, in al hun woede, kunnen het nu nog niet. God heeft, net als Pilatus, gezegd: “Wat Ik geschreven heb, dat heb Ik geschreven.” “Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid.” Hij zal heersen en geen macht zal Hem ooit het Koningschap kunnen ontnemen! Zijn Kerk bidt nog steeds: “Uw Koninkrijk kome”, en dat Koninkrijk moet in al zijn volheid nog komen als gans Israël vergaderd wordt en Hem als haar Heere en Koning aanvaardt. Ja, en meer nog, want “Hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor Zijn aangezicht knielen, en Zijn vijanden zullen het stof lekken. … Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenen zullen Hem dienen.”

			Zeer geliefde vrienden, dit is de conclusie van de hele zaak: laten we Hem met blijdschap als onze Koning aanvaarden. Hebben we dat al gedaan? Zo ja, laten we dan proberen Zijn overwinning nog verder bekend te maken en ernaar streven de grenzen van Zijn Koninkrijk uit te breiden. Bent u daarmee bezig? Zo ja, doe het dan nog serieuzer. En doe het met het juiste middel, want het belangrijkste wapen tot de overwinning is het kruis. Aan het kruis werd de proclamatie voor het eerst omhooggestoken en door het kruis moet ze tot aan de einden der aarde gedragen worden. Niet door menselijke kennis of welsprekendheid, niet door omkoping of staatshulp – en ik weet niet wat nog meer – maar door de proclamatie van Christus, en Die gekruisigd, onder de mensenkinderen. Het kruis is zijn eigen strijdbijl, zijn eigen wapen. “In dit teken zult gij overwinnen.” Laat de ganse kerk meer Christus verkondigen en meer in Christus leven. Dan zal de proclamatie van Zijn Koninkrijk, die aanvankelijk aan dat kruis vastgemaakt werd, over de gehele wereld schitteren en zal de macht van Zijn Koninkrijk tot aan de uiterste einden der aarde ervaren worden.

			Ik keek in de duisternis en ik meende een kruis voor me te zien. En ik zag Hem, Die er eenmaal aanhing. Maar terwijl ik ernaar keek, leek dat kruis wel groter te worden. Het leek alsof het een boom werd en ik zag dat hij diep in de grond wortel schoot, totdat de diepste diepten van de menselijke ellende erdoor geraakt en gezegend waren. Toen zag ik die boom zich omhoog verheffen, de wolken doorklieven, zich door het hele uitspansel heen tot boven de sterren een weg banen, de gelovigen omhoog tillen en hen door zijn majesteitelijke kracht helemaal dragen tot aan de troon van God. Toen zag ik die boom aan iedere kant zijn machtige takken uitstrekken. Hun schaduw viel op ons zeer begenadigde land en ook op de landen aan de overkant van de zee. Terwijl ik stond te kijken, strekten de heilige takken zich uit naar Europa, naar Azië, naar Afrika, naar Amerika en ook naar Australië. Ik zag de boom groeien totdat hij zo enorm groot werd dat zijn schaduw de hele aarde leek te bestrijken. En ik loofde en aanbad de God des hemels dat Hij zo’n sterke kracht had ingesteld tot zegen van de mensenkinderen. 

			O Jezus, eenmaal gekruisigd maar nu verheven, mogen wij Uw nederige instrumenten zijn om de uitbreiding van Uw gezegend Koninkrijk te bevorderen. We zullen U tot in eeuwigheid aanbidden, wat we nu ook al doen, niet alleen als “Jezus de Nazarener, de Koning der Joden”, maar ook als de heilige en enige Potentaat, de Koning der koningen en Heere der heren. Hem zij de eer en de kracht tot in eeuwigheid. 

			Amen.

			De drie-urige duisternis

			“En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.”  Mattheüs 27:45 

			Van negen tot twaalf uur ’s morgens was het zoals gewoonlijk licht. De vijanden van onze Heere hadden toen tijd genoeg om Zijn lijden te aanschouwen en ermee te spotten. Het leed geen twijfel dat Hij echt aan het kruis genageld was, want Hij werd op klaarlichte dag gekruisigd. We zijn er absoluut zeker van dat het Jezus van Nazareth was, want zowel vriend als vijand was getuige van Zijn smarten. Drie uur lang stonden de Joden Hem aan het kruis te bekijken, terwijl ze de gek staken met Zijn lijden. Ik ben dankbaar voor die drie uur licht, want anders zouden de vijanden van ons geloof betwijfeld hebben of het gezegende lichaam van onze Meester werkelijk aan het hout genageld was. En ze zouden er misschien allerlei duistere verhalen bij verzonnen hebben. Waar zouden de ooggetuigen van dit ernstige gebeuren zijn geweest als de zon van de morgen tot de avond verborgen zou zijn gebleven? Aangezien die drie uren licht de gelegenheid boden om het te controleren en ervan getuige te zijn, zien we er de wijsheid van in dat het niet te snel afgesloten werd.

			Vergeet niet dat dit wonder van het bedekken van de zon midden op de dag door onze Heere werd gedaan in Zijn zwakheid. In tijden van kracht had Hij op het water gelopen, doden opgewekt en zieken genezen. Maar nu Hij op Zijn diepste punt gekomen is, wordt Hij koortsig, is zwak en heeft dorst. Al balanceert Hij op de rand van de dood, toch heeft Hij de macht om om twaalf uur de zon te verduisteren. Hij is immers waarachtig God uit waarachtig God.

			
“Jezus stierf voor u.
Aan het kruis, ‘t was donk’re nacht,
riep Hij uit: ‘Het is volbracht’,
overwon Hij Satans macht.
Jezus stierf voor u.”

			Als Hij dat in Zijn zwakheid kan, wat kan Hij dan wel niet in Zijn kracht? Vergeet niet dat deze macht tentoongespreid werd in een sfeer waarin Hij Zijn macht gewoonlijk niet uitoefende. De sfeer van Christus is er één van goedheid en uitnemendheid, en dus ook van licht. Als Hij de sfeer van een aanstaande duisternis en van een komend oordeel binnenkomt, gaat Hij Zich bezighouden met wat Hij Zijn vreemde werk noemt. Wonderen van verschrikking zijn de daden van Zijn linkerhand. Slechts af en toe doet Hij de zon op de middag ondergaan en verduistert Hij het land bij lichte dag (Amos 8:9). Als onze Heere, als Hij sterft, de duisternis Zijn wil op kan leggen, wat voor heerlijkheid mogen we dan wel niet verwachten nu Hij voor eeuwig het Licht van de stad Gods is! Het Lam is haar Licht. En wat voor een licht! De hemelen dragen het stempel van Zijn afnemende kracht en verliezen hun schijnsel. Zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet getuigen van de macht van de opgestane Heere? De dikke duisternis om de stervende Christus is het kleed van de Almachtige: Hij leeft. Hij heeft alle macht en al die macht zal Hij aanwenden om Zijn uitverkorenen te zegenen.

			Wat een appèl moet die middagnacht voor zorgeloze mensen geweest zijn! Zij wisten niet dat de Zoon van God bij hen was, noch dat Hij het behoud van de mensen bewerkstelligde. Het belangrijkste moment uit de hele geschiedenis leek wel onopgemerkt voorbij te gaan toen de nacht opeens snel uit haar schuilplaats kwam en de dag overweldigde. De één vroeg aan de ander: “Wat heeft deze duisternis te betekenen?” Er werd niet meer gewerkt: de ploeg bleef halverwege de voor staan en de bijl bleef opgeheven hangen. Het was midden op de dag, als de mensen het het drukst hebben. Maar ze namen allemaal pauze. Niet alleen op Golgotha, maar op iedere heuvel en in ieder dal zette de duisternis in. De karavaan van het leven kwam tot stilstand. Niemand kon zich bewegen tenzij ze als blinden al tastend de weg zochten. De heer des huizes vroeg midden op de dag om licht en zijn bediende gehoorzaamde bevend het ongewone bevel. Andere lichten gingen aan en Jeruzalem was als een stad bij nacht, alleen lagen de mensen niet in bed. Wat waren ze geschrokken! Rond het grote sterfbed werd een passende stilte in acht genomen.

			Ik twijfel er niet aan of er kwam een huivering van ontzag over de menigte en wie opletten, voorzagen vreselijke dingen. Degenen die rondom het kruis hadden gestaan en het aangedurfd hadden de majesteit van Jezus te smaden, stonden verlamd van angst. Ze staakten hun gespot en daarmee ook hun wrede uitbundigheid. Ze waren overdonderd, zelfs de meest verachtelijke van hen, zij het niet helemaal overtuigd. De meer prijzenswaardige mensen “keerden terug, slaande op hun borsten”. Wie het kon, strompelde zonder twijfel terug naar huis om zich daar te proberen te verbergen uit angst voor een verschrikkelijk oordeel, waarvan men vreesde dat dit aanstaande was. Het zou me niet verbazen als daar tijdens de stilte van die duisternis vreemde dingen gezegd waren. Dat gefluister uit het verleden mag al dan niet waar zijn, het is in elk geval het onderwerp van een wetenschappelijke discussie geweest. Maar die discussie was verspilde energie. Nochtans zouden we er niet van opgekeken hebben, als iemand inderdaad het volgende gezegd had: “Of God lijdt of de wereld vergaat”. En ook zou ik niet zomaar de dichterlijke legende afwijzen dat een Egyptische stuurman die de rivier afvoer een stem uit de ruisende biezen aan de oevers hoorde fluisteren: “De grote Pan is dood”. Voorwaar, de God van de natuur was stervende en dingen, minder gevoelig dan het riet bij de rivier, mochten bij het geluid daarvan wel beven.

			Ons wordt verteld dat deze duisternis “over de gehele aarde” lag. Dat deel van onze globe dat toen in een natuurlijke nacht gehuld lag, werd er niet door getroffen. Maar voor alle wakkere mensen, op hun werk, was het de aankondiging van een belangrijke, plechtige gebeurtenis. Dit had niemand eerder meegemaakt en allen verwonderden zich. Immers, toen het licht op zijn helderst had moeten zijn, werd alles drie uur lang verduisterd.

			Er zit een grote les in deze duisternis. Wanneer we zo dicht bij het kruis komen, het centrum van de geschiedenis, dan is iedere gebeurtenis vol betekenis. Het licht zal uit deze duisternis tevoorschijn komen. Ik zou de ernst van de drie-urige schaduw van de dood graag willen meemaken, die zitten overdenken, met geen andere metgezel dan die verheven Boeteling, op Wie die duisternis neerdaalde. Ik zal er op vier manieren over spreken, zoals de Heilige Geest het mij geven mag. Laten we ons eerst in de geest neerbuigen in de tegenwoordigheid van een wonder dat ons verbaast. Laten we vervolgens deze duisternis zien als een sluier die verhult. Ten derde, als een teken dat onderricht. En ten vierde, als het medeleven dat verkondigt.

			Een wonder dat ons verbaast

			Het klinkt misschien als een cliché, maar deze duisternis viel helemaal buiten de natuurlijke orde der dingen. Vanaf het begin van de wereld was het niet gebruikelijk dat er midden op de dag duisternis over de hele aarde zou komen. Het was niet natuurlijk. Er zijn mensen die wonderen loochenen en als ze ook God verloochenen, ga ik deze keer aan hen voorbij. Maar het is erg vreemd dat iemand die in God gelooft eraan twijfelt of wonderen wel kunnen gebeuren. Gezien het wezen van God, lijkt het mij dat een wonder bij gelegenheden verwacht kan worden als een verklaring van Zijn onafhankelijke en werkzame wil. Hij maakt misschien bepaalde voorschriften voor Zijn daden en Hij kan Zich in Zijn wijsheid daaraan houden. Toch zal Hij zeker voor Zichzelf de vrijheid nemen om van Zijn eigen wetten af te wijken, want anders heeft Hij door een maatregel Zijn Godheid opzij gelegd, een wet vergoddelijkt en die boven Zichzelf geplaatst. Het zou ons begrip van de glorie van Zijn Godheid niet bevorderen als we ervan verzekerd waren dat Hij Zich onderworpen had aan regelgeving en Zijn eigen handen gebonden om alleen op één bepaalde manier te handelen. Door de onafhankelijkheid en vrijheid van wil die we aan onze God toekennen, zijn we geneigd te denken dat Hij soms van Zijn algemene orde afwijkt. 

			Dit heeft ertoe geleid dat mensen aannemen dat een wonder een bewijs van de Godheid is. De algemene daden van de schepping en de voorzienigheid zijn naar mijn mening het beste bewijs daarvan, maar het gewone volk ziet om de een of andere reden een wonder als een duidelijker bewijs. Dit betekent dat men ook wonderen van God verwacht. Hoewel de Heere de orde van dag en nacht geschapen heeft, plaatst Hij in dit geval met goede reden drie nachtelijke uren midden op de dag. En let op de reden. Het ongewone in de lagere natuur wordt in overeenstemming gebracht met het ongewone in het handelen van de God van de natuur. Week de Heere Zelf niet van de normale manier van doen af? Deed Hij niet iets wat van de beginne nooit gedaan was en daarna nooit meer gedaan zou worden? Dat een mens moet sterven is zo vanzelfsprekend dat we het als onvermijdelijk ervaren. We schrikken nu niet meer van het geluid van doodsklokken; we zijn gewend geraakt aan het graf. Als onze jeugdvrienden aan onze zijde sterven, staan we er niet verbaasd van, want de dood is overal om ons heen en in ons. Maar dat de Zoon van God zou moeten sterven, dat is boven alle verwachting – en niet alleen boven de natuur maar ook tegengesteld daaraan. Hij, Die aan God gelijk is, vindt het niet te min om aan een kruis te sterven. Ik kan niets anders bedenken wat meer tegen de regels in gaat, wat meer boven verwachting is dan dit. Een zonsverduistering om twaalf uur past bij het sterven van Jezus. Of niet soms?

			Vervolgens was dit wonder niet alleen buiten de natuurlijk orde der dingen, maar het was ook iets wat als onmogelijk gevonden zou zijn. Het is niet mogelijk dat er bij volle maan een zonsverduistering is. Op het moment dat de maan op haar volst schijnt, staat ze niet in een positie waarbij ze haar schaduw op de aarde kan werpen. Het was volle maan op het Pascha en daarom was het niet mogelijk dat de zon dan verduisterd zou worden. Deze zonsverduistering was strikt genomen geen astronomische eclips. De duisternis werd ongetwijfeld op een andere manier teweeggebracht. Toch leek het voor de mensen daar een totale zonsverduistering – iets onmogelijks.

			Ach geliefden, wanneer we over de mens spreken, over de zondeval, de zonde, over God, Christus en de verzoening, dan hebben we het over onmogelijkheden. We hebben nu een domein bereikt waar wonderen en verrassingen aan de orde van de dag zijn. Verheven zaken worden heel gewoon wanneer we binnen de kring van de eeuwige liefde komen. Ja, meer nog. We hebben nu het vasteland van het mogelijke verlaten en zee gekozen, waar we de daden des Heeren zien en Zijn wonderen in de diepte. Wanneer we aan onmogelijkheden in andere sferen denken, deinzen we terug. Maar in de weg van het kruis schittert de Godheid en we merken weldra dat “bij God alle dingen mogelijk zijn”.

			Ziet u in de dood van Jezus de mogelijkheid van het onmogelijke? Zie hier hoe de Zoon van God sterft. Soms aarzelen we even wanneer we in een lied een uitdrukking tegenkomen die verwijst naar het lijden of sterven van God. We denken dan dat de dichter zich te veel vrijheid veroorloofd heeft. Toch past het ons om ons te weerhouden van muggenzifterij, aangezien dergelijke woorden wel in de Heilige Schrift staan. We lezen zelfs van “de gemeente Gods, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed” (Handelingen 20:28) – het bloed van God. Welnu, ik neem geen blad voor de mond om de taal van de Heilige Geest te verdedigen en met Zijn hulp ben ik zo vrij om de woorden die we zojuist gezongen hebben te rechtvaardigen.

			Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
en Hij hangt er mijnentwege,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en Zijn sterven zaligt mij.

			Ik durf het niet aan om de dood van de vleesgeworden God te verklaren. Het is voor mij genoeg om het te geloven en er mijn hoop op te vestigen.

			Hoe zou de Heilige de zonde op Zich genomen kunnen hebben? Dat weet ik ook niet. Een geleerde heeft ons eens verteld, alsof het een axioma was, dat de tenlastelegging of de niet-tenlastelegging van de zonde een onmogelijkheid is. Laat dat zo zijn: zulke zaken zijn ons niet onbekend sinds we de waarheid zelf aanschouwd hebben. Het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan een dwaasheid. We weten dat onze Heere geen zonde kende en toch heeft Hij Zelf onze zonden in Zijn lichaam aan het kruis gedragen. We weten niet hoe de schuldeloze Zoon van God had mogen lijden voor zonden die de Zijne niet waren. Het verbaast ons dat de gerechtigheid het toeliet dat Eén Die zo volmaakt heilig was van Zijn God verlaten zou worden, zodat Hij het uitriep: “ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI?” Maar zo was het wel. Net zoals de zon verduisterd werd, op bevel van de Allerhoogste, toen het eigenlijk onmogelijk was dat hij verduisterd zou worden, evenzo heeft Jezus in onze plaats, in de angsten van de dood, dingen gedaan die naar het gezonde verstand van de mensen als totaal onmogelijk afgedaan zouden moeten worden. Ons geloof voelt zich thuis in een wondere wereld, waarin de gedachten van de Heere zo hoog boven onze gedachten verheven zijn als de hemelen boven de aarde.

			Wat dit wonder betreft, kan ik verder opmerken dat deze verduistering van de zon alle normale en natuurlijke eclipsen overtrof. Het duurde langer dan een normale zonsverduistering en het kwam op een andere manier. Volgens Lukas kwam er eerst duisternis over de gehele aarde en werd daarna de zon pas verduisterd. De duisternis begon niet met de zon, maar overmeesterde de zon. Het was uniek en bovennatuurlijk. Bij alle leed die er is, is er geen leed vergelijkbaar met dat van Jezus. Van alle smarten is er geen te vergelijken met de smarten van onze Plaatsvervanger. Zoals het felste licht de donkerste schaduw werpt, zo heeft de wonderbare liefde van Jezus Hem een dood gekost die een mens gewoonlijk niet overkomt. Anderen sterven, maar deze Mens is “gehoorzaam tot de dood”. Anderen nemen een dodelijke slok en ruiken er toch geen alsem en gal aan, maar Hij “heeft de dood gesmaakt”. “Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood.” Ieder deel van Zijn wezen werd verduisterd door die uitzonderlijke schaduw des doods. De natuurlijke duisternis om Hem heen verhulde een bijzondere dood, die helemaal op zichzelf stond.

			Het schiet me ineens te binnen dat deze duisternis zeer natuurlijk en passend geweest moet zijn. Als we de geschiedenis van de dood van onze Heere moesten opschrijven, dan zouden we de duisternis niet kunnen overslaan zonder een zeer belangrijk onderdeel over het hoofd te zien. De duisternis lijkt een onderdeel van de natuurlijke uitrusting van die grote transactie. Lees de geschiedenis maar door en u zult niet verwonderd zijn over de duisternis. Als we eenmaal beseffen dat dit de Zoon van God is en dat Hij Zijn handen uitstrekt naar een wrede dood aan het kruis, dan zijn we er niet meer verwonderd over dat het voorhangsel van de tempel scheurde. We verbazen ons dan niet meer over een aardbeving of over de opwekking van bepaalde gestorven heiligen. Dit zijn passende verschijnselen bij het lijden van onze Heere. En dat geldt ook voor de duisternis. Die valt op haar plaats en het lijkt alsof het ook niet anders had gekund.

			“Zie Hem, met de armen uitgebreid,
bedenk, wat smarten Hij daar lijdt.
De zon verbergt haar aangezicht
en donk’re nacht vervangt haar licht.”

			Laten we hier even over nadenken. Was het niet alsof de dood, die deze duisternis omgaf, ook een natuurlijk onderdeel van het grotere geheel was? We hebben uiteindelijk geleerd om de dood van de Christus Gods als een integraal deel van de menselijke geschiedenis te zien. U kunt het niet los zien van de kronieken van de mensheid, of wel soms? Begin maar bij de zondeval en zie dan het verloren paradijs. U kunt het gedicht pas afmaken als u die meerdere Adam hebt geïntroduceerd, Die ons heeft verlost en ons door Zijn dood het herwonnen paradijs geschonken heeft. 

			Het is een uniek kenmerk van alle echte wonderen dat ze, hoewel uw verwondering erover nooit ophoudt, niet onnatuurlijk overkomen. Ze zijn wonderbaar maar nooit wanstaltig. De wonderen van Christus passen precies in de algemene gang van de menselijke geschiedenis. Het is moeilijk te begrijpen dat de Heere op aarde had kunnen zijn zonder Lazarus uit de doden op  te wekken, toen Hij het verdriet van Martha en Maria aanschouwd had. Het is moeilijk te begrijpen dat de discipelen op het meer van Galilea door de storm heen en weer geslingerd hadden kunnen worden en dat Christus dan niet op het water had gelopen om hen te behouden. Machtige wonderen zijn te verwachten onderdelen van een geschiedenis waarin Jezus is. Alles past precies bij de omringende gebeurtenissen. Een rooms wonder is altijd wanstaltig en verstoken van alle harmonie met de omgeving. Stel dat het hoofd van St. Winifred inderdaad uit de put opkwam en van het deksel tot de verwonderde landman sprak die net water wilde halen! Het kan me niet schelen of het echt gebeurd is of niet. Het heeft de geschiedenis geen zier veranderd en zelfs niet gekleurd. Het is aan de annalen vastgemaakt, maar is er geen onderdeel van. De wonderen van Jezus echter, en daar hoort dit van de duisternis ook bij, zijn essentieel voor de menselijke geschiedenis. Dit geldt in het bijzonder voor Zijn dood en de grote duisternis die dit omhulde. Alle feiten uit de menselijke geschiedenis lopen uit op het kruis. En dit kruis blijkt geen postscriptum, geen hulpmiddel te zijn, maar juist het passende en voorbestemde kanaal waardoor liefde naar zondige mensen kan stromen.

			Hoewel ik nog niet uitgepraat ben, kan ik er niets meer over zeggen omdat ik haast geen stem meer heb. Blijf rustig zitten en laat de diepe duisternis u maar bedekken totdat u zelfs het kruis niet meer kunt zien. Weet slechts dat onze Heere, buiten het bereik van sterfelijke ogen, de verlossing van Zijn volk heeft bewerkstelligd. In stilte heeft Hij een wonder van geduld en van liefde uitgedacht. En hierdoor heeft er een licht geschenen over hen die zitten in duisternis en in het dal van de schaduw des doods.

			Een sluier die verhult

			De Christus hangt daar aan het vloekhout. Ik zie het verschrikkelijke kruis. Ik zie de misdadigers aan beide kanten. Ik kijk om me heen en merk bedroefd die bonte verzameling burgers uit Jeruzalem op, met Schriftgeleerden, priesters, vreemdelingen uit verschillende landen en Romeinse soldaten. Ze slaan hun ogen op Hem en kijken de Heilige, hangend in het midden, de meeste tijd met sadistische minachting aan. Het is echt afschuwelijk om te zien. Let op die honden van het gewone soort en die stieren van Basan van een hogere rang, die alle verenigd zijn om de Zachtmoedige te bespotten. Ik moet toegeven dat ik de geschiedenis van de dood van de Meester nooit zonder diepe smart heb kunnen lezen, beseffend wat voor een pijn een kruisiging met zich meegebracht moet hebben. Een kruisiging was een dood die door duivels uitgevonden had kunnen zijn. De pijn die het met zich meebracht, was onmetelijk. Ik zal u niet kwellen door dat te beschrijven. Ik ken gevoelige zielen die er zonder tranen niet over kunnen lezen en er daarna nachten van wakker liggen.

			Maar smart was niet het enige op Golgotha: hoongelach en verachting verbitterden allen. Die grappen, die gemene schimpscheuten, die bespottingen, dat uitsteken van de tong, wat moeten we daarvan zeggen? Soms voel ik wel mee met de Franse prins, die uitriep: “Als ik daar met mijn wachters geweest was, dan zou ik die ellendelingen weggevaagd hebben.” Het was te gruwelijk om aan te zien: de pijn van het Slachtoffer was smartelijk genoeg, maar die afschuwelijke goddeloosheid van de spotters, wie zou daartegen kunnen? Laten we God ervoor danken dat er midden in dit vergrijp een duisternis neerdaalde die het voor hen onmogelijk maakte om daarmee verder te gaan. Jezus moet sterven. Van de pijn is er voor Hem geen verlichting en aan de dood is er geen ontkoming. Maar de spotters moeten tot zwijgen gebracht worden. Hun mond werd op doeltreffende wijze gestopt door de dichte duisternis die hen insloot.

			Wat ik in die sluier allereerst zie, is een verhulling voor die zondige vijanden. Hebt u daar wel eens aan gedacht? Het is alsof God Zelf zei: “Ik kan het niet meer verdragen. Ik wil deze schanddaad niet meer aanzien! Daal neer, o sluier!” En de zware schaduwen vielen neer.

			“Geen wonder, dat de zonneglans
zich met de nacht omhult,
als Godes Zoon aan ’t vloekhout sterft
voor ’s werelds zonde en schuld.”

			Gode zij dank, het kruis is een schuilplaats. Het verschaft schuldige mensen een beschutting tegen het alziende oog, zodat het recht niet hoeft toe te slaan. Als God Zijn Zoon verhoogt en Hem zichtbaar maakt, dan bedekt Hij de zonden van de mensen. Hij zegt dat Hij “de tijden der onwetendheid overzien” heeft. Zelfs de grootheid van hun zonde werpt Hij achter Zijn rug, zodat Hij die niet hoeft te zien en Hij zal door Zijn lankmoedigheid en Zijn medelijden hun provocaties verdragen. Het moet het hart van de eeuwige God wel gegriefd hebben om zulk een moedwillige wreedheid van de mensen te zien jegens Hem Die alleen maar goed deed en velen van hun kwalen genas. Het was verschrikkelijk om te zien hoe de leraars van het volk, het zaad van Israël, Hem vol verachting verwierpen, terwijl ze Hem als hun Messias hadden moeten aanvaarden. Ze wierpen Hem uit als iets verachtelijks, als iets afschuwelijks. Daarom ben ik God dankbaar dat Hij de duisternis beval de aarde te bedekken om dat schandelijke tafereel te beëindigen.

			Ik zou aan alle schuldigen hier willen zeggen: dank God ervoor dat de Heere Jezus het mogelijk heeft gemaakt dat uw zonden nog vollediger verborgen worden dan door een dikke duisternis. Dank God ervoor dat Hij u in Christus niet ziet met het strenge oog van het recht, waardoor u vernietigd zou worden. Als Jezus, Wiens dood u veracht hebt, geen Middelaar geweest was, dan zou u met uw eigen dood al lang geleden voor het gevolg van uw eigen zonden betaald hebben. Maar ter wille van uw Heere mag u nu leven alsof God u niet opmerkte. Zijn lankmoedigheid is bedoeld om u tot bekering te brengen. Wilt u dan niet komen?

			Verder was die duisternis een heilige bedekking voor de gezegende Persoon van onze Heere. De engelen vormden, bij wijze van spreken, voor hun Koning een tent van dikke wolken, waarin Zijne Majesteit in het uur van beproeving beschut zou kunnen worden. Het was te veel van het goede dat de goddelozen hun ogen zo schaamteloos op die onbevlekte Persoon konden laten rusten. Hadden Zijn vijanden Hem niet helemaal ontkleed en over Zijn kleding het lot geworpen? Het was daarom betamelijk dat Zijn heilige mannelijkheid uiteindelijk een geschikte bedekking zou vinden. Het was niet gepast dat meedogenloze ogen de striemen zouden zien die door dat werktuig van smarten op dit gezegende lichaam waren geploegd. Het was niet gepast dat feestvierders de ontwrichting van dit heilige gestel zouden zien waarin de Godheid woonde, terwijl Hij ter wille van ons onder de ijzeren roede van Gods toorn verbroken werd. Het was gepast dat God Hem bedekte, zodat niemand zou zien wat Hij allemaal deed en wat Hij allemaal verdroeg toen Hij zonde voor ons gemaakt werd. Ik dank God er oprecht voor dat Hij mijn Heere zo uit het zicht gehouden heeft. Op deze wijze werd Hij afgeschermd tegen ogen die niet geschikt waren om de zon te zien, laat staan de Zon der gerechtigheid.

			Deze duisternis waarschuwt ons ook, ja ook ons die zeer godsdienstig zijn. Deze duisternis vertelt ons allen dat het lijden een groot geheimenis is, waar we niet in kunnen gluren. Ik probeer het als plaatsvervanging te verklaren en ik meen dat waar de taal van de Heilige Schrift expliciet is, ik dat ook mag, ja moet zijn. Maar toch denk ik dat het idee van de plaatsvervanging niet de hele zaak bestrijkt. Geen mens kan zich precies het geheel van het ontzagwekkende geheimenis voorstellen. Het is in de duisternis tot stand gebracht, omdat de volle, verreikende betekenis en uitwerking ervan niet door ons beperkte verstand waargenomen kunnen worden. Vertel mij dat de dood van de Heere Jezus een groot voorbeeld van zelfopoffering was – ik zie dàt ook wel en nog veel meer. Vertel mij dat het wonderlijke gehoorzaamheid aan de wil van God was – ik zie dàt ook wel en nog veel meer. Vertel mij dat het de last was van wat talloze zondaren van het menselijk geslacht als straf op hun zonde hadden moeten dragen – ik zie dàt ook wel en ik vestig er al mijn hoop op. Maar vertel me niet dat dit àlles is wat er over het kruis te zeggen valt. Nee, hoe geweldig dit ook is, er zit veel meer in de dood van onze Heiland.

			Alleen God kent de liefde van God. Alleen Christus weet wat Hij volbracht heeft toen Hij het hoofd boog en de geest gaf. Er zijn algemene geheimenissen in de natuur en het zou oneerbiedig zijn om daarin te gluren. Dit is echter een Goddelijk geheimenis, waarvoor we de schoenen van onze voeten doen, want de plaats genaamd Golgotha is heilige grond. God hulde het kruis in duisternis en in die duisternis ligt veel van de diepere betekenis. Niet omdat God het niet wilde openbaren, maar omdat wij geen hersenen genoeg hebben om dat alles te onderscheiden. God heeft Zich in het vlees geopenbaard en in dat menselijke vlees heeft Hij de zonde te niet gedaan door de offerande van Zichzelf. Dat weten we allemaal, maar “buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot”.

			Daarnaast beeldt deze sluier van duisternis ook de manier af waarop de machten der duisternis altijd het kruis van Christus zullen proberen te verbergen. We strijden tegen de duisternis als we het kruis van Christus proberen te verkondigen. “Dit is uw ure, en de macht der duisternis”, zei Christus. En ik twijfel er niet aan of de helse legermachten deden in dat uur een felle aanval op de geest van onze Heere. Dit weten we ervan, dat als de vorst der duisternis èrgens op volle sterkte is, dan is het zeker dáár waar Christus verhoogd wordt. Het kruis te verduisteren is het belangrijkste doel van de vijand der zielen. Hebt u het nooit gemerkt? Die kerels die het evangelie verfoeien, zullen elke andere leer zonder probleem toelaten. Maar als de verzoening gepreekt wordt en de waarheden die eruit voortkomen, dan worden ze meteen opgewonden. Er is niets wat de duivel zo irriteert als het kruis. De moderne theologie ziet als haar belangrijkste doel de versluiering van het leerstuk van de verzoening. Deze moderne inktvissen maken het water des levens zwart van hun inkt. Ze zien de zonde als een kleinigheid en de straf erop een tijdelijke zaak. Zo degraderen ze het redmiddel door de kwaal te onderschatten. We zijn niet onkundig van hun plannen. Reken erop, geliefden, dat donkere wolken zich om het kruis zullen samenpakken, opdat ze dit voor het gezicht van de zondaar kunnen verbergen. Maar reken ook hierop, dat er het onvergankelijke licht is van de eeuwige Zoon van God, Die, opgestaan uit de doden, eeuwig leeft om de duisternis van het kwaad te verdrijven.

			Een teken dat onderricht

			De sluier valt neer en verhult, maar tegelijkertijd, als teken, onthult ze ook. Het lijkt wel alsof ze zegt: “Doe geen moeite binnenin te kijken, maar leer van de sluier zelf: ze is door cherubs gevormd.” Deze duisternis onderricht ons wat Jezus geleden heeft. Ze helpt ons een inschatting te maken van de smarten die we anders misschien niet zien.

			De duisternis is het teken van Gods toorn die viel op degenen die Zijn eniggeboren Zoon doodden. God was vertoornd en Zijn gramschap nam het daglicht weg. Hij had er ook alle reden toe vertoornd te zijn, toen de zonde Zijn enige Zoon doodsloeg, toen de Joodse landlieden zeiden: “Deze is de Erfgenaam, komt, laat ons Hem doden, en Zijn erfenis aan ons behouden.” Dit is Gods toorn over de hele mensheid, want in feite hebben allen samengespannen bij het doden van Jezus. Die toorn heeft de mensen in duisternis gebracht. Ze zijn onkundig, verblind, in de war. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. In die duisternis komen ze niet tot bekering, maar blijven ze de Christus Gods verwerpen. In die duisternis kan God niet met voldoening op hen neerzien, maar ziet Hij hen als kinderen der duisternis, als erfgenamen des toorns, voor wie de donkerheid der duisternis in eeuwigheid bewaard wordt.

			Het teken zegt ons ook wat onze Heere Jezus Christus verdragen heeft. De duisternis om Hem heen was het symbool van de duisternis van binnen. In Gethsémané was er een diepe duisternis op de geest van onze Heere gevallen. Hij was “geheel bedroefd tot de dood toe”. Zijn vreugde was de gemeenschap met God – maar die vreugde was nu weg en Hij bevond Zich in het donker. Zijn dag was het licht van het aangezicht van Zijn Vader – maar dat aangezicht was nu verborgen en een vreselijke nacht hulde zich om Hem heen.

			Geliefden, ik zou tegen die sluier zondigen als ik zou doen alsof ik u zou kunnen vertellen wat voor smart de ziel van de Zaligmaker terneer drukte. Alleen over wat mij gegeven is om met Hem gemeenschap aan Zijn lijden te hebben, kan ik spreken. Bent u ooit overstelpt geweest door een diepe afschuw van de zonde – van uw eigen zonde en die van anderen? Hebt u de zonde ooit in het licht van Gods liefde gezien? Heeft de zonde ooit dreigend boven uw tere geweten gehangen? Is u ooit een onbestemd gevoel van toorn als een middernachtelijke donkerheid bekropen – en dat helemaal over u heen, om u heen, boven u en binnenin u? Hebt u zich ooit in uw krachteloosheid opgesloten gevoeld en verstoken van God – geen hoop, geen vrede? Bij dit alles hebt u dan enigszins het bittere water gesmaakt waarin onze Heere geworpen werd. Als u als Abraham een ontzettend diepe duisternis over u heen hebt voelen kruipen, dan hebt u ondervonden wat de Heere geleden heeft toen het de Vader behaagde Hem te verbrijzelen en Hem krank te maken.

			Hierdoor werd Zijn zweet gelijk grote druppels bloed, die op de aarde afliepen. En hierdoor moest Hij het aan het kruis verschrikt uitroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Het kwam niet door de doornenkroon, de geseling of het kruis waardoor Hij het uitschreeuwde, maar de duisternis, de vreselijke duisternis van verlatenheid die Zijn gemoed benauwde en Hem radeloos maakte. Alles wat Hem had kunnen vertroosten, werd Hem ontnomen en alles wat Hem had kunnen beangstigen, werd op Hem gehoopt. “De geest van een man zal zijn krankheid ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal die opheffen?” De geest van onze Zaligmaker was verslagen en Hij riep het uit: “Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden van Mijn ingewand.” Iedere natuurlijke en geestelijke vertroosting werd Hem ontnomen en Zijn radeloosheid was totaal en volkomen. De duisternis op Golgotha liet de sterren niet zien, zoals in iedere andere nacht, maar ze maakte ieder licht van de hemel donker. Zijn luide geroep en Zijn tranen duidden op de diepe smart in Zijn ziel. Hij verdroeg alles wat Zijn veelomvattende geest mogelijkerwijs kon verdragen, al was die vermeerderd en versterkt door Zijn vereniging met de Godheid. Wat Hij droeg, was gelijk aan de hel. Nee, dat niet alleen: wat de rechtvaardiging van de wet betrof, droeg Hij wat stond voor tienduizend hellen. Onze Heere bewees met de angsten van de dood een veel grotere hulde aan het recht dan wanneer een wereld tot de ondergang gedoemd zou worden. Wat kan ik nog meer zeggen, nu ik dit gezegd heb? Misschien mag ik u vertellen dat deze onbeschrijflijke duisternis, deze verberging van Gods aangezicht, meer over het lijden van Jezus uitdrukt dan woorden ooit kunnen doorgeven.

			Verder denk ik dat ik in die duisternis ook zie wat het was waar Jezus tegen te strijden had. We moeten immers niet vergeten dat het kruis voor Hem een slagveld was, waarop Hij glorierijk triomfeerde. Hij streed daar tegen de duisternis, tegen de machten der duisternis, met de satan aan het hoofd, tegen de duisternis van menselijke onkunde, verdorvenheid en onwaarheid. De veldslag die op Golgotha zo duidelijk zichtbaar was, heeft sindsdien gewoed. Toen was de confrontatie op haar hoogtepunt, want de bevelhebbers van de twee grote legers ontmoetten elkaar in een persoonlijk treffen. De huidige strijd waarin u en ik onze kleine rol spelen, is niets vergeleken met die waarin al de machten der duisternis zich in dichte slagorden op de almachtige Zoon van God stortten. Hij verdroeg hun bestorming, weerstond de enorme kracht van hun aanval en nam uiteindelijk met een overwinningskreet de gevangenis gevangen. Door Zijn macht en Godheid veranderde Hij de nacht weer in dag en bracht Hij deze wereld weer terug onder de heerschappij van het licht, waaraan, Gode zij dank, nooit een einde zal komen. Kom maar op, om weer te vechten, legers der duisternis, als u durft! Het kruis heeft u verslagen; het kruis zal u verslaan. Halleluja! Het kruis is het embleem van de overwinning. Het licht ervan maakt een einde aan de duisternis. Het kruis is een vuurtoren, die de door weer en wind geteisterde mensheid de vredige haven in leidt. Het is de lamp die boven de deur van het Vaderhuis schijnt om Zijn verloren kinderen thuis te brengen.

			Laten we daarom niet bang zijn voor de duisternis die ons op weg naar huis omringt, want Jezus is het Licht dat alles overwint.

			Aan die duisternis kwam pas een eind toen de Heere Jezus de stilte verbrak. Er heerste absolute stilte en het was vreselijk donker geworden. Tenslotte sprak Hij en Zijn stem verwoordde een psalm. Het was Psalm 22. “Mijn God”, zei Hij, “Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Iedere herhaling van “ELOÏ” wierp de morgen op het toneel. Tegen de tijd dat Hij de kreet “waarom hebt Gij Mij verlaten?” geslaakt had, konden de mensen weer zien. Sommigen legden Zijn woorden zelfs verkeerd uit, meer uit ontzetting dan onwetendheid. Ze zeiden: “Hij roept Elia”. Misschien zeiden ze dit om te spotten, maar ik denk van niet. Wat ze zeiden, klonk in elk geval niet van harte en dat bleek ook uit de reactie van hun vrienden. Toch was het licht gekomen waarbij ze konden zien waar ze de spons in de edik moesten dompelen. Geliefden, het licht zal pas in verduisterde harten komen als Jezus spreekt. Het licht zal pas helder zijn als we Zijn stem vol smart ter wille van ons horen roepen: “Waarom hebt Gij Mij verlaten?” Zijn verdrietige stem moet het einde van ons verdriet betekenen. Zijn roep uit de duisternis moet onze donkerheid verdrijven en ons aan de hemelse morgen doen denken.

			U ziet hoeveel er in mijn tekst zit. Het is een vreugde om over zo’n thema te spreken als men in goede gezondheid verkeert en vol vitaliteit is. Dan zijn we als Nafthali, een losgelaten hinde. Dan geven we schone woorden. Vandaag doet mijn lichaam echter pijn en lijkt mijn geest wel verlamd. Niettemin kan de Heere mijn krachteloze woorden zegenen en u laten zien dat er in deze duisternis een betekenis zit, die zo diep en rijk is dat geen van ons die terzijde moet leggen. Als God u bijstaat in uw overdenkingen, dan zal deze duisternis u tot licht zijn.

			Het medeleven dat verkondigt

			Ziet u het medeleven van de natuur met haar Heere, het medeleven van de zon aan de hemel met de Zon der gerechtigheid? Het was niet mogelijk dat Hij, door Wie alle dingen gemaakt zijn, in de duisternis zou blijven en de natuur in het licht. 

			De eerste blijk van medeleven die ik opmerk, is dit: alle lichten zijn dof als Christus niet schijnt. Alles is donker als Hij niet schijnt. In de kerk, als Jezus daar niet zou zijn, wat is er dan? De zon zelf zou ons geen licht kunnen schenken als Jezus weggenomen werd. De zeven gouden kandelaren zullen zeker doven als Hij niet in het midden ervan loopt om ze met heilige olie te vullen. Geliefden, u zal spoedig zwaarmoedig worden, uw geest zwak en uw hand vermoeid als de Christus niet met u is. Als Jezus Christus niet ten volle verkondigd wordt, als Hij door Zijn Geest niet bij ons is, dan bevindt alles zich in duisternis. Als u het kruis verduistert, dan hebt u al het geestelijk onderwijs verduisterd. Het is onmogelijk om te zeggen: “We zullen op ieder ander punt helder zijn en duidelijk in ieder ander leerstuk, maar we gaan de verzoening uit de weg aangezien zovelen er tegenwerpingen tegen maken.” Nee, mijne heren, als die kaars onder een korenmaat gezet wordt, blijft het hele huis donker.

			De hele theologie voelt met het kruis mee, wordt erdoor gekleurd en ervan doordrongen. Uw godsdienst, uw boeken, uw kerkgang zullen alle op de een of andere manier welwillend moeten staan tegenover het kruis. Als het kruis in het duister is, dan geldt dat ook voor al uw werken.

			“Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.”

			Roep uw twijfels maar op. Stel uw levensbeschouwing maar samen. Zet uw theorieën maar in elkaar. Er zal geen licht vanaf stralen als het kruis buiten beschouwing gelaten wordt. IJdel zullen dan de vonken van uw hand zijn; u zult in smart neerliggen. Al ons volbrachte werk, al onze zielenstrijd zal vruchteloos zijn als het volbrachte werk en de zielenstrijd van Christus niet onze eerste en enige hoop is. Als u op dat punt, waar alleen het licht is, in het duister tast, hoe groot zal uw duisternis dan zijn!

			Zie vervolgens dat de hele schepping van Christus afhankelijk is, zoals duidelijk blijkt uit de ontstane duisternis als Hij Zich terugtrekt. Het was niet terecht dat Hij, Die de aarde geschapen had, moest sterven en dat de aarde dan gewoon zou blijven voortbestaan. Als Hij aan zonsverduistering lijdt, dan zij ook. Als de Zon der gerechtigheid in bloed moet ondergaan, dan kan de natuurlijke zon niet achterblijven. Ik geloof, beste vrienden, dat er een veel wonderlijker overeenstemming tussen Christus en de wereld der natuur bestaat dan wij doorgaans denken. De ganse schepping zucht tezamen en is tezamen als in barensnood tot nu toe, omdat Christus in de Kerk in barensnood is. Christus is in Zijn symbolische lichaam in barensnood en daarom moet de hele schepping wachten op de openbaring van de Zoon van God. We verwachten de komst van de Heere uit de hemel. En er is geen heuvel of dal, er is geen berg of zee die niet in volkomen overeenstemming is met de wachtende Kerk. 

			Verwondert u niet als er aardbevingen in verscheidene plaatsen zullen zijn, uitbarstende vulkanen, vreselijke orkanen en een wijde verbreiding van dodelijke ziekten. Verwondert u niet als u hoort van onheilspellende voortekenen en zaken die het hart doen sidderen, want zulke dingen moeten geschieden voordat het einde zal komen. Totdat de Goede Herder Zijn staf in een scepter zal veranderen en Zijn eeuwige heerschappij zal beginnen, moet deze arme aarde bloeden uit vele wonden. Er zal duisternis zijn totdat deze dagen van uitstel voorbij zijn. U, die een rustige tijd verwacht totdat Christus wederkomt, heeft het mis. U, die denkt dat ruimhartige politiek orde en tevredenheid zal voortbrengen en dat uitbreiding van de vrije handel algemene vrede over de landen zal brengen, zoekt de levende bij de doden. Totdat de Heere wederkomt, gaat het woord uit: “Keer om, keer om, keer om”. En alles zal omgekeerd worden, niet alleen in andere koninkrijken maar ook in dit, totdat Jezus komt. Alles wat tot wankelen gebracht kan worden, zal wankelen en alleen Zijn onwankelbare troon en waarheid zullen blijven bestaan. Nu is het de tijd van de strijd van de Heere tegen de duisternis en nu kunnen we nog niet hopen op het ononderbroken licht.

			Geliefden, de zonde die Christus verduisterde en Hem in het donker deed sterven, verduistert de hele aarde. De zonde die Christus verduisterde en Hem in het donker aan het kruis deed hangen, verduistert u die niet in Hem gelooft. U zult in het donker leven en in het donker sterven als u Hem niet aangrijpt Die alleen het Licht der wereld is en Die dat licht ook aan u kan geven. Er is voor een mens alleen in Christus licht te vinden en als u niet in Hem gelooft, zal dikke duisternis u overschaduwen. U zult er dan in struikelen en vergaan. Dat is de les waarvan ik zou willen dat u die leert.

			Er is nog een praktische les: als we op dit moment in het donker zitten, als onze geest in mistroostigheid verzonken is, laten we dan niet wanhopen, want de Heere Christus heeft dit Zelf ook ervaren. Als ik door zonde in beproeving geraakt ben, laat me dan niet alle hoop opgeven, want de Beminde van de Vader is door een dikkere duisternis dan de mijne heen gegaan. O gelovige, als u in het duister zit, bent u dicht bij de kelders van de Koning; en er liggen daar reine wijnen, die gezuiverd zijn. U bent in de schone tent van de Heere gekomen en nu mag u met Hem spreken. U zult Christus niet in de versierde tenten van de hoogmoed vinden, noch in de stinkende holen van de goddeloosheid. U zult Hem niet vinden waar violen, dans en een vloeiende beker de lusten van de mensen ontsteken. Maar in het klaaghuis zult u de Man van smarten aantreffen. Hij is niet daar waar Herodias danst, noch waar Bernice haar pracht vertoont. Maar Hij is daar waar een vrouw, bezwaard van geest, haar lippen in gebed beweegt. Hij is altijd daar waar de boetvaardigheid in het donker haar overtredingen zit te bewenen.

			“Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij.
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet.”

			Als u zich mistroostig voelt, zoek de Heere dan – en moge Hij Zich laten vinden. Sta stil in uw duistere verdriet en zeg: “O Heere, de dominee zegt me dat Uw kruis eens in zo’n duisternis als de mijne stond. O Jezus, hoor mij!” Hij zal u antwoorden. De Heere zal uit de wolkkolom op u neerzien en het licht op u laten stralen. “Ik heb hun smarten bekend”, zegt Hij. Beproevingen zijn Hem niet onbekend. Christus heeft ook eenmaal voor de zonde geleden. Stel uw vertrouwen op Hem en Hij zal Zijn licht op u laten schijnen. Verlaat u op Hem en Hij zal u uit de donkere woestijn in het land der rust voeren. Moge God u dat schenken!

			Afgelopen maandag werd ik bemoedigd – en dat is eigenlijk teveel voor woorden – door een brief van een broeder die middels de verkondiging van vorige week zondagmorgen het leven, het licht en de vrijheid weer ontvangen had. Ik ken geen grotere vreugde dan om zo dienstbaar aan uw zielen te zijn. Om die reden heb ik vanmorgen toch geprobeerd te preken, hoewel ik er lichamelijk niet echt toe in staat was. O, ik bid dat ik meer berichten over geredde zondaren mag horen! O, mocht de één of andere ziel die op de donkere velden rondzwerft, de kaars voor mijn raam opmerken en de weg naar huis terugvinden! Als u mijn Heere gevonden hebt, dan bid ik u om Hem nooit meer te laten gaan. Houdt u zich maar aan Hem vast totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Moge God u dat om Jezus’ wil schenken! 

			Amen.

			Het lege graf

			“Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.”
Mattheüs 28:6 

			Iedere gebeurtenis die in verband staat met het leven van Christus, is voor een christen van bijzonder belang. Waar we onze Zaligmaker ook aanschouwen, Hij is al onze aandacht waard.

			“In een kribbe lag Hij neder,
weldra werd een kruis Zijn troon.”

			Zijn hele uitputtende levensreis lang, van de kribbe in Bethlehem tot aan het kruis op Golgotha, is naar onze mening geplaveid met luister. Iedere plek waarop Hij gestaan heeft, wordt voor onze ziel heilige grond omdat de voeten van de Redder der wereld, onze eigen Verlosser, daar eenmaal neergezet zijn. Wanneer Hij bij Golgotha komt, dan concentreren al onze gedachten zich op Hem in Zijn angsten tijdens de kruisiging. Onze diepe liefde voor Hem laat ons niet toe Hem te verlaten, zelfs niet wanneer Hij, als de strijd voorbij is, de geest geeft. Als Zijn lichaam van het kruis afgenomen wordt, is het in onze ogen nog lieflijk – we blijven teder bij de onbeweeglijke klei dralen. Door het geloof merken we Jozef van Arimathéa op en de schuchtere Nicodémus die, bijgestaan door de heilige vrouwen, de spijkers uittrekken en het gegeselde lichaam naar beneden halen. We zien dat ze Hem in een zuiver fijn lijnwaad winden, Hem haastig met specerijen omgorden, in het graf leggen en dan zelf weggaan voor de sabbatsrust.

			We zullen bij deze gelegenheid met Maria meelopen op de morgen van de eerste dag van de week, toen zij voor dag en dauw uit bed kwam en zich haastte om vroeg bij het graf van Jezus te zijn. Als het mogelijk is, zullen we met de hulp van de Heilige Geest proberen haar weg te gaan – niet naar het lichaam maar in de geest. We zullen bij het graf staan. We zullen het onderzoeken en erop vertrouwen dat we een waarheidsgetrouwe stem uit de lege ruimte horen komen, die ons zal vertroosten en onderwijzen. Zo mogen we, als we weggaan, van het graf van Jezus zeggen: “Dit was niet dan de poort des hemels” – een gewijde plaats, zeer indrukwekkend en geheiligd door het dode lichaam van onze dierbare Zaligmaker.

			Een uitnodiging gegeven

			Vanmorgen wil ik beginnen door alle gelovigen uit te nodigen met mij mee te gaan naar het graf van Jezus. “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.” We zullen ons best doen om de plaats bekoorlijk te maken. We zullen u zachtjes bij de hand nemen om u erheen te leiden. En moge het de Meester behagen onze harten brandende in ons te maken, als we op de weg spreken.

			Ga weg, heidenen, wier leven alleen maar uit lachen, gekkigheid en pret bestaat! Ga weg, zelfzuchtigen en wereldsgezinden, die geen gevoel voor het geestelijke hebt, geen vreugde in het hemelse! U hoeft niet mee te gaan. Maar we spreken wel tot Gods beminden, de erfgenamen van de hemel, de geheiligden, de verlosten, de reinen van hart. En tot hen zeggen we: “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.”

			U hebt vast geen aansporing nodig om uw voeten in de richting van het heilige graf te zetten, maar toch zullen we alle macht aanwenden om u in de geest daarheen te leiden. Kom dan, want het is het graf van de heerlijkheid, het is de rustplaats van de Mens, de Heelmeester van het menselijk geslacht, de Overwinnaar van dood en hel. Mensen reizen soms honderden kilometers om de plaats te zien waar een dichter het eerste levenslicht zag. Ze trekken naar de historische graftombes van machtige helden of naar de graven van beroemde personen. Maar waar moet een christen heen om het graf van iemand, zo vermaard als Jezus, te zoeken? Vraag me wie de meest verheven mens is die ooit geleefd heeft en ik zal het u zeggen: dat is de Mens Jezus Christus, “gezalfd met vreugdeolie boven Zijn medegenoten”. Als u een ruimte zoekt die als de laatste rustplaats van een genie diende, ga dan hier naar binnen. Als u aan het graf van de heiligheid zou willen aanbidden, kom dan hier. Als u de gewijde plaats zou willen zien waar de meest uitgelezen beenderen die ooit gevormd zijn enige tijd gelegen hebben, ga dan met mij mee, gelovigen, naar die stille hof, vlakbij de muren van Jeruzalem.

			Ga verder met me mee omdat dit het graf van uw beste Vriend is. De Joden zeiden over Maria: “Ze gaat naar het graf, opdat zij aldaar wene”. Sommigen van u hebben misschien vrienden verloren en u hebt bloemen op hun graf geplant. ’s Avonds gaat u daar op het perk zitten en bevochtigt u het gras met uw tranen. Daar ligt uw moeder en daar uw vader of uw vrouw. O, ga in bedroefd gepeins verzonken met me mee naar deze donkere hof waar onze Zaligmaker begraven werd. Kom naar het graf van uw beste Vriend, van uw Broeder – ja, Iemand Die “dichterbij is dan een broeder”. Kom naar het graf van uw dierbaarste Bloedverwant. O christen, Jezus is uw Man. “Uw Maker is uw Man, HEERE der heerscharen is Zijn Naam.” Trekt de liefde u niet? Verlokken de zoete lippen der liefde u niet? Is de plaats niet geheiligd, waar een zo Beminde sliep, al was het maar voor een ogenblik? U hebt vast geen behoefte aan een welsprekend betoog. Als dat nodig zou zijn, moet u niet bij mij wezen. Ik ben alleen bij machte om op een eenvoudige maar toch ernstige manier deze woorden te herhalen: “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.” Breng op deze Paasmorgen een bezoek aan Zijn graf, want het is het graf van uw beste Vriend.

			Bovendien wil ik u nader aansporen tot deze gewijde pelgrimstocht, want engelen nodigen u. Het waren engelen die zeiden: “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.” In het Aramees staat er: “Komt herwaarts, ziet de plaats waar onze Heere gelegen heeft.” Ja, zowel de engelen als die arme vrouwen gebruikten hetzelfde voornaamwoord: onze. Jezus is de Heere, zowel van de engelen als van de mensen. U krachteloze vrouwen, u hebt Hem Heere genoemd, u hebt Zijn voeten gewassen, u hebt in Zijn behoeften voorzien, u hebt aan Zijn lippen gehangen om Zijn honingzoete spreuken op te vangen, u bent meegesleept door Zijn woorden van macht. U noemt Hem Meester en Heere, en u zegt het terecht. “Maar”, zei de seraf, “Hij is ook mijn Heere.” En terwijl hij zijn hoofd buigt, zegt hij zachtjes: “Komt herwaarts, ziet de plaats waar onze Heere gelegen heeft.” Bent u dan bang, christen, om dat graf in te gaan? Vreest u naar binnen te stappen, als de engel met zijn vinger wijst en zegt: “Kom, zullen we samen, engelen en mensen, naar de Koninklijke slaapkamer gaan?” U weet dat er inderdaad engelen Zijn graf zijn binnengegaan, want er zat er één aan het hoofd en één aan de voeten, in gepeins verzonken. Ik stel me voor dat die blinkende cherubs daar met elkaar zaten te praten. De één zei: “Daar hebben Zijn voeten gelegen”; en de ander antwoordde: “En hier Zijn handen en daar Zijn hoofd”. In hemelse taal praatten ze over de geheimenissen van God. Toen bukten ze zich en kusten de rotsbodem, een gewijde plek voor de engelen zelf, niet omdat zij verlost waren, maar omdat hun Meester en Vorst, Wiens hoge bevelen zij gehoorzaamden, daar enige tijd had gelegen, geketend door de dood en gevangen door de vernietiging. 

			Kom dan, gelovigen, want de engelen zijn de poortwachters, die de deur kunnen ontgrendelen. Kom dan, want een cherub is de gezant, die u de plaats van de dood zelf zal binnenleiden. Nee, deins niet terug bij de ingang. Laat de duisternis u geen schrik aanjagen. Het gewelf is niet vochtig van de wasem van de dood en de lucht is ook niet verderfelijk. Kom dan, want het is een reine en heilzame plaats. Wees niet bang om dat graf binnen te gaan. Ik geef toe dat catacomben niet de plaatsen zijn waar wij, als we vol vreugde zijn, graag heen zouden gaan. Er is iets droefgeestigs en ongezonds aan zulke gewelven. Er zijn schadelijke dampen van verderving. Menigmaal is er een epidemie ontstaan waar een dood lichaam gelegen heeft. Maar vrees niet, christen, want Christus is niet verlaten in de hel – in het dodenrijk – noch heeft Zijn vlees verderving gezien. 

			Kom dan, er hangt hier geen vieze lucht; ja, het is eerder parfum. Kom maar naar binnen. En als u ooit de bries van Ceylon of de winden van de wouden van Arabië ingeademd hebt, dan zult u merken dat die ver overtroffen worden door deze zoete, heilige geur die door het gezegende lichaam van Jezus achtergelaten is. Die albasten fles, die eenmaal de Godheid bevatte, was lieflijk en kostbaar. Denk maar niet dat u het onaangenaam voor uw zintuigen zult vinden. Jezus heeft geen ontbinding gekend. Geen wormen hebben ooit Zijn vlees verslonden. Zijn beenderen hebben niet blootgestaan aan de vertering. Hij heeft geen verderving gezien. Drie dagen lang heeft Hij gesluimerd, maar dat was niet lang genoeg om te vergaan. Snel daarna stond Hij op; net zo volkomen als Hij was toen Hij erin ging, net zo gaaf als toen Zijn ledematen zich ter ruste begaven. Kom dan, christen, neem het serieus in overweging, verzamel al uw kracht. Hier hebt u een lieflijke uitnodiging en laat me die opnieuw benadrukken. Laat me u bij de hand van de overdenking nemen. Laat me u bij de arm van de verbeelding nemen en laat me weer tot u zeggen: “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.”

			Er is nog een reden waarom ik zou willen dat u dit Koninklijke graf bezoekt: omdat het een rustige plaats is. O, wat heb ik naar rust verlangd. Ik heb het geklets van deze wereld al zo lang moeten aanhoren dat ik gebeden heb om een hut ergens in een uitgestrekte wildernis, waar de schaduwen zich aaneenrijgen, waar ik me voor altijd zou kunnen verstoppen. Ik ben dit afmattende, uitputtende leven zat. Mijn gestel is lusteloos, mijn geest wil dolgraag even uitrusten. Ik wenste wel dat ik even aan de oever van een kabbelend beekje kon gaan liggen, zonder enig ander gezelschap dan de mooie bloemen of de ruisende wilgen. Ik wenste wel dat ik daar in stilte achterover kon leunen, waar de lucht balsem aan het gekwelde gemoed verschaft, waar geen ander gebrom is dan het zoemen van een bij, geen ander gefluister dan dat van de zachte westenwind, geen ander lied dan het kwinkeleren van een leeuwerik. Ik ben een man van de wereld geworden. Mijn hersenen zijn gepijnigd, mijn geest is vermoeid. O, zou u rust willen hebben, christen? Koopman, zou u willen rusten van uw gezwoeg? Zou u voor een keer tot bedaren willen komen? Kom dan hierheen. De rust is te vinden in een aangename hof, ver van het drukke Jeruzalem. Het rumoer en het lawaai van haar bedrijvigheid zullen u daar niet bereiken. “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.” Het is een lieflijke rustplaats, een ontvangstkamer voor uw geest, waar u het stof der aarde van uw kleding mag kloppen en een weinig in vrede mag mijmeren.

			Aandacht gevraagd

			Op deze wijze heb ik de uitnodiging beklemtoond. Nu gaan we het graf in. Laten we het met grote aandacht onderzoeken en van ieder detail dat ermee verbonden is, goed nota nemen.

			Merk als eerste op dat het een kostbare grafspelonk is. Het is geen gewoon graf. Het is niet een met een spa uitgegraven gat voor een arme sloeber, waarin diens ziekelijke en oververmoeide beenderen verborgen worden. Het is een vorstelijke tombe, van marmer gemaakt en in een heuvel uitgehouwen. Ga hier staan, gelovige, en vraag u af waarom Jezus zo’n kostbare grafspelonk had. Hij had geen eersterangs kleding. Hij droeg een rok zonder naad, van boven af geheel geweven, zonder enige opsmuk. Hij bezat geen weelderig paleis, want Hij had niets, waar Hij het hoofd zou neerleggen. Zijn sandalen waren niet met goud afgezet, noch met briljanten versierd. Hij was arm. Waarom ligt Hij dan in een imposant graf? Welnu, dit is de reden: Christus werd pas geëerd toen Hij Zijn lijden volbracht had. Het lichaam van Christus werd blootgesteld aan vernederingen, schande, gespuug, geselingen en verwijten totdat Hij Zijn belangrijke werk afgemaakt had. Hij werd met voeten getreden. “Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid.” Maar op het moment dat Hij voleindigd had wat Hij begonnen was, sprak God: “Nooit meer zal dat lichaam te schande gemaakt worden. Als het sluimeren moet, laat het dan in een eervol graf zijn. Als het rusten moet, laten aanzienlijken het dan begraven. Laten Jozef, de raadsheer, en Nicodémus, iemand van het Sanhedrin, bij de begrafenis aanwezig zijn. Laat het lichaam gebalsemd worden met kostbare specerijen. Laat het eer ontvangen. Het heeft al genoeg vernederingen, schande, verwijten en geselingen ontvangen. Laat het nu met respect behandeld worden.” Christen, begrijpt u de betekenis hiervan? Toen Jezus Zijn werk volbracht had, sliep Hij in een kostbaar graf, want Zijn Vader had Hem lief en bewees Hem eer nu Zijn werk af was.

			Het is weliswaar een kostbaar graf, maar toch is het geleend. Ik zie erboven geschreven staan: “Gewijd aan de nagedachtenis van de familie van Jozef van Arimathéa”. Niettemin heeft Jezus daar geslapen. Hij werd in het graf van iemand anders begraven. Hij had Zelf geen huis bezeten en in de woningen van andere mensen gerust. Hij had geen tafel gehad, maar van de gastvrijheid van Zijn discipelen geleefd. Hij had schepen geleend om in te preken en helemaal geen bezittingen gehad. En nu moest Hij uit barmhartigheid een graf toebedeeld krijgen. O, zouden de armen dan geen moed vatten? Ze zijn bang om op kosten van hun buren begraven te moeten worden. Maar als hun armoede niet vermeden kon worden, waarom zouden ze zich dan schamen, aangezien Jezus Christus Zelf in het graf van een ander ter aarde besteld werd? Ach, ik wenste wel dat ik het graf van Jozef gehad had, zodat Jezus erin begraven zou kunnen worden. De beste Jozef dacht dat hij het voor zichzelf had uitgehouwen en dat hij daar zijn beenderen ter ruste zou kunnen leggen. Hij had het als familiegraf uitgehouwen, maar zie, de Zoon van David maakt het tot één van de koningsgraven. Door het uit te lenen aan de Heere, raakte Hij het echter niet kwijt. Integendeel. Hij kreeg het met aanzienlijke rente terug. Hij had het slechts drie dagen uitgeleend en toen gaf Christus het al weer terug. Hij had het niet beschadigd maar juist welriekend gemaakt en geheiligd, ja veel heiliger gemaakt, zodat het een eer zou zijn om daarin in de toekomst begraven te worden.

			Het was een geleend graf, maar waarom? Niet om Christus te onteren, neem ik aan, maar om te laten zien dat, net zoals Zijn zonden geleende zonden waren, ook Zijn begrafenis in een geleend graf plaatsvond. Christus had geen overtredingen begaan, maar toch heeft Hij de onze op Zich genomen. Hij had nooit kwaad gedaan, maar toch heeft Hij al mijn zonden gedragen, en die van u, als u gelovig bent. Wat Zijn volk betreft, is het waar: Hij heeft hun krankheden op Zich genomen en hun smarten heeft Hij in Zijn lichaam aan het kruis gedragen. Daarom, aangezien het de zonden van andere mensen waren, rustte Hij ook in het graf van een ander. Aangezien het aangerekende zonden waren, werd dat graf Hem ook alleen maar aangerekend. Het was uiteindelijk niet Zijn grafspelonk, maar die van Jozef.

			Laten we van dit gewijde onderzoek niet moe worden, maar laten we met grote aandacht alles wat met deze heilige plaats verbonden is, in ons opnemen. Het graf, merken we op, was in een rots gehouwen. Waarom was dat? De Rots der eeuwen werd in een rots begraven – een Rots in een rots. Maar waarom dan? De meeste mensen suggereren dat het zo verordineerd was, opdat het duidelijk zou zijn dat de discipelen, of anderen, er niet op een heimelijke manier binnen zouden kunnen gaan en het lichaam wegnemen. Dat is goed mogelijk, maar, o mijn ziel, kunt u geen geestelijke reden bedenken? Dat graf van Christus was in een rots gehouwen. Het was niet van aarde gevormd zodat het door het water uitgesleten zou kunnen worden, of zou kunnen verbrokkelen en in verval raken. De grafspelonk is er, geloof ik, nog tot op deze dag. En als het niet tastbaar is, dan toch zeker geestelijk. Hetzelfde graf dat de zonden van Paulus wegnam, zal ook mijn ongerechtigheden in zich opnemen. Want als ik mijn schuld kwijt wil raken, dan moet het van mijn schouders af het graf in rollen. Het was in een rots gehouwen, zodat, als een zondaar duizend jaar geleden behouden kon worden, ik ook gered kan worden. Het is immers een rotsgraf waarin de zonde begraven werd. Het was een rotsgraf van marmer waarin mijn misdaden voor eeuwig neergelegd werden, begraven om nooit meer opgewekt te worden.

			U zult bovendien zien dat dit een graf was waarin nog nooit iemand gelegd was. Christopher Ness heeft eens gezegd: “Toen Christus geboren werd, lag Hij in een maagdelijke schoot en toen Hij stierf, werd Hij in een maagdelijk graf gelegd. Hij heeft geslapen waar nog nooit iemand gelegen heeft.” De reden hiervoor was dat niemand nu zou kunnen zeggen dat iemand anders was opgestaan, want er had nooit een ander lichaam in gelegen. Een persoonsverwisseling was dus uitgesloten. Er kon ook niet beweerd worden dat de één of andere oude profeet op die plaats begraven lag en dat Christus opstond omdat Hij diens beenderen had aangeraakt. U herinnert zich wel wat er gebeurde in het graf van Elisa. Ze lieten een man in diens graf zakken en zie, hij raakte het gebeente van de profeet aan en kwam weer tot leven. Christus heeft geen beenderen van een profeet aangeraakt, want niemand had daar ooit gelegen. Het was een nieuwe kamer waar de Vorst der aarde drie dagen en drie nachten rustte.

			We hebben zo met aandacht iets geleerd, maar laten we ons nog eenmaal bukken voordat we het graf verlaten. Er is nog iets merkwaardigs te zien. We zien het graf, maar ziet u ook de grafdoeken, allemaal netjes op hun plaats gelegd, en de zweetdoek, terzijde op een andere plaats opgerold? Waarom zijn de grafdoeken opgerold? De Joden beweerden dat rovers het lichaam ontvreemd hadden. Maar als dat zo is, dan zouden ze toch zeker ook de doeken gestolen hebben? Ze zouden er nooit aan gedacht hebben om ze op te rollen en ze zo netjes neer te leggen. Ze zouden veel te veel haast gehad hebben om daaraan te denken. Waarom was het dan? Om ons duidelijk te maken dat Christus niet op een haastige manier het graf verlaten heeft. Hij heeft tot op het laatste moment geslapen. Toen ontwaakte Hij, maar Hij ging niet uit met haast. Ze zullen niet met haast uitgaan, noch met de vlucht heengaan, maar op de gezette tijd zal Zijn volk tot Hem komen. Dus op het juiste uur, op de gezette tijd, werd Jezus Christus rustig wakker, legde Zijn grafdoeken af, liet ze allemaal achter en kwam in Zijn reine en naakte onschuld voor de dag. Wellicht om ons te laten zien dat klederen het gevolg van de zonde zijn. Toen de zonde door Christus verzoend was, liet Hij alle gewaden achter, want kleding is het symbool van schuld. Als we niet gezondigd hadden, zouden we ze nooit nodig gehad hebben.

			Let erop dat de zweetdoek terzijde op een andere plaats opgerold lag. De grafdoeken werden achtergelaten opdat iedere christen die heengaat, ze kan dragen. Het sterfbed is goed opgemaakt met de gewaden van Jezus. De zweetdoek was echter terzijde op een andere plaats gelegd omdat een christen deze, als hij sterft, niet nodig heeft. Hij wordt door de rouwklagers gebruikt en alleen door hen. We zullen allen grafdoeken dragen maar we zullen geen zweetdoek nodig hebben. Als onze vrienden sterven, wordt de zweetdoek voor ons gebruik terzijde gelegd. Maar wordt deze door onze ten hemel gevaren broeders en zusters gebruikt? Nee. De Heere God heeft alle tranen van hun ogen afgewist. Wij staan naar de lichamen van onze gestorven geliefden te kijken en we maken hun gezicht nat met onze tranen. We laten hele stortbuien van verdriet op hun hoofd neerkomen. Maar wenen zij? O nee. Als zij vanuit de hemelse gewesten tot ons zouden kunnen spreken, dan zouden ze zeggen: “Ween niet voor mij, want ik ben verheerlijkt. Bedrijf geen rouw om mij. Ik heb een boze wereld achter me gelaten en ben een veel betere binnengegaan.”  Zij hebben geen zweetdoek – zij wenen niet. Het is eigenaardig dat degenen die de dood ondergaan niet wenen, maar degenen die hen zien sterven juist wel. Een kind huilt als het geboren wordt, terwijl de anderen lachen – zeggen de Arabieren – en als het sterft, lacht het, terwijl de anderen huilen. Zo is het ook met een christen. O, wat een zegen! De zweetdoek is op een andere plaats terzijde gelegd, omdat christenen die nooit zullen gebruiken als ze sterven.

			Gevoelens opgewekt

			Aldus hebben we het graf met grote aandacht onderzocht en er, naar ik hoop, ons voordeel mee gedaan. Maar dat is nog niet alles. Ik houd van een godsdienst, die voor een groot deel uit gevoelens bestaat. Als ik ertoe in staat was, zou ik, als een concertmeester, de snaren van uw hart willen aanraken en er een prachtige, ernstige melodie uit halen, want het is een zeer ernstige plaats waarin ik u geleid heb.

			Allereerst vraag ik u de plaats waar de Heere gelegen heeft met gevoelens van diepe smart te bezien. Kom dan, geliefden, uw Jezus heeft daar eenmaal gelegen. Hij werd gedood, mijn ziel, en u was de moordenaar.

			“Van al den last dier plagen,
met Goddelijk geduld,
o Heer, door U gedragen,
heb ik, heb ik de schuld!”

			Ik heb Hem gedood – deze rechterhand heeft de dolk in Zijn hart gestoken. Mijn daden hebben Christus gedood. Helaas heb ik mijn Beminde gedood. Ik heb Hem omgebracht, Die mij met een eeuwige liefde heeft liefgehad. Ogen, waarom weigeren jullie te huilen als jullie zien dat het lichaam van Jezus gehavend en verscheurd wordt? O, laat uw smart de vrije loop, christenen, want u hebt er alle reden toe. Ik ben het met Hart eens als hij zegt dat er een tijd was in zijn leven dat hij zo met Christus meeleefde dat hij bij de dood van Christus meer smart voelde dan vreugde. Het leek zo droevig dat Christus moest sterven. En voor mij lijkt het vaak een te hoge prijs die Christus met Zijn eigen bloed betaalde. Ik denk dat ik Hem zo liefheb, dat ik, als ik merkte dat Hij zou gaan lijden, net zo slecht als Petrus geweest zou zijn en gezegd zou hebben: “Dit zal U geenszins geschieden, Heere”. Maar Hij zou dan tot mij gezegd hebben: “Ga weg achter Mij, satanas!” Die liefde is Hem immers niet aangenaam, die wilde voorkomen dat Hij zou sterven. “De drinkbeker, die Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?” Toch denk ik dat ik Hem, als ik Hem naar het kruis had zien gaan, graag had willen tegenhouden en gezegd zou hebben: “O Jezus, U zult niet sterven. Ik kan dat niet toelaten. Wilt U voor mijn leven zo’n kostbare prijs betalen?” Het lijkt me te kostbaar voor Hem, Die de Vorst des levens en der heerlijkheid is, om Zijn schone ledematen in angst te laten kwellen. De handen, die goedertierenheid schonken, werden met vervloekte spijkers doorboord. Het hoofd, dat altijd met liefde bekleed was, werd met harde doornen doorgraven. Het is te erg.

			O christen, ween dan en laat uw smart toenemen. Is de prijs niet veel te hoog dat uw Beminde Zichzelf voor u moest overgeven? O, ik weet zeker dat iemand, als hij door een ander van de dood gered werd, zich altijd zeer verdrietig zou voelen als zijn redder bij die poging zijn leven verloor. Ik had eens een vriend die, toen hij aan de oever van een bevroren riviertje stond, een jongen erin zag liggen. Hij sprong het ijs op om hem te redden. Nadat hij de jongen vastgepakt had, nam hij hem in zijn armen en riep uit: “Hier is hij! Hier is hij! Ik heb hem gered!” Maar juist toen ze de jongen aangepakt hadden, zakte hij zelf weg en zijn lichaam werd pas enige tijd later gevonden toen hij al even gestorven was. Zo is het nu ook met Jezus. Mijn ziel verdronk. Vanuit de hoge poort van de hemel zag Hij mij in de diepten van de hel verzinken en Hij sprong me na.

			“’k Lag machteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden:
Gij komt en reinigt mij!”

			Ach, we mogen onze zonden inderdaad wel betreuren, want die hebben Jezus gedood.

			En nu, christen, verander voor een ogenblik van toon. “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft”, met vreugde en blijdschap. Hij ligt daar nu niet meer. Ween, als u het graf van Christus ziet, maar verblijd u omdat het leeg is. Uw zonde heeft Hem gedood, maar Zijn Godheid heeft Hem opgewekt. Uw schuld heeft Hem vermoord, maar Zijn gerechtigheid heeft Hem hersteld. Hij heeft de banden des doods verbroken. Hij heeft de grafdoeken losgemaakt. Hij is als meer dan Overwinnaar verrezen, de dood vermorzelend onder Zijn voeten. Verblijd u, o christen, want Hij is daar niet – Hij is opgestaan. “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.”

			Nog één gedachte en dan zal ik nog wat zeggen over de lering die we uit dit graf mogen trekken. “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft”, met diep ontzag, want u en ik zullen daar ook moeten liggen. Het is een feit dat we er niet vaak bij stilstaan dat wij allemaal weldra zullen sterven. Ik weet dat ik uit stof gemaakt ben en niet uit ijzer. Mijn botten zijn niet van koper, noch mijn spieren van staal. Aanstonds zal mijn lichaam tot zijn natuurlijke elementen vervallen. Probeert u zich wel eens het moment van uw ontbinding voor te stellen?

			“Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
En d’ uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak!”

			Geliefden, sommigen van u beseffen niet goed hoe oud ze zijn, hoe dicht bij de dood. Een manier om aan onze leeftijd te denken is door te zien hoeveel er nog rest. Stel u eens voor hoe oud tachtig jaar is en ga dan na hoe weinig jaren het duurt voordat u daar bent. We dienen ons onze zwakheid te beseffen. Ik heb wel eens geprobeerd om aan het moment van mijn overlijden te denken. Ik weet niet of ik een gewelddadige dood zal sterven of niet. Maar ik bid God wel of mijn dood plotseling mag komen, want een plotselinge dood geeft een plotselinge heerlijkheid. Ik wenste wel dat ik zo’n gezegend heengaan mocht kennen als dr. Beaumont en op mijn kansel sterven, mijn lichaam met mijn ambt neerleggen en in één keer mijn werk en leven beëindigen. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Stel dat ik wekenlang in pijn, kwelling en angst op sterven lig. Als het moment aanbreekt, dat moment dat te ernstig voor woorden is, waarop de geest het leem verlaat – en laten de artsen het dan weken of jaren mogen uitstellen, zoals we zeggen, hoewel dat niet waar is –, wees dan, o lippen, stemmeloos en ontheilig de plechtigheid van dat moment niet. Als de dood komt, wat zal de sterke dan neerbuigen. Wat zal de machtige vallen. Ze zeggen misschien dat ze niet willen sterven, maar er is geen hoop voor hen. Ze moeten zich erbij neerleggen, de pijl zit in de roos. Ik heb iemand gekend die een goddeloze stakker was. En ik zal nooit vergeten hoe hij zijn slaapkamer op en neer liep, zeggend: “O God, ik wil niet sterven, ik wil niet sterven”. Toen ik hem vroeg om op bed te gaan liggen, want hij was stervende, zei hij dat hij niet zou sterven als hij nog kon lopen. En hij bleef lopen totdat hij inderdaad stierf. Hij blies in hevige kwellingen zijn laatste adem uit, aanhoudend schreeuwend: “O God, ik wil niet sterven”.

			O, dat ogenblik, dat laatste ogenblik. Zie, hoe klam van het zweet het voorhoofd is, hoe droog de tong, hoe schraal de lippen zijn. De mens sluit zijn ogen, sluimert wat en opent ze dan weer. Als hij christen is, kan ik me zo voorstellen dat hij zegt:

			“In Uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang ’t oog ons breek’,
open gaat het op de grote morgen
na deez’ aardse lijdensweek.”		

			We kunnen niet precies zeggen wanneer een mens sterft. Eén lichte zucht en de geest scheidt zich af. We hebben nauwelijks “hij is heengegaan” gezegd of de verloste geest neemt zijn woonstede bij de troon.

			Kom dan naar de spelonk van Christus want het stille gewelf zal weldra uw verblijfplaats zijn. Kom naar het graf van Christus want daar moet u sluimeren. En juist u, zondaren, vraag ik om ook één ogenblik mee te gaan, omdat u, net als de rest van ons, ook moet sterven. Uw zonden kunnen u niet uit de klauwen van de dood houden. Echt waar, zondaar, ik wil dat u ook op het graf van Christus ziet, want als u sterft, kan het u misschien goed gedaan hebben om eraan te denken. U hebt wel gehoord dat Koningin Elisabeth het uitriep, dat ze een koninkrijk voor een enkel uur had willen geven. Of anders hebt u van de wanhopige man aan boord van de Arctic gehoord, die, toen het schip zonk, naar de reddingssloep schreeuwde: “Kom terug! Ik zal u £30.000 geven als u wilt terugkomen om me mee te nemen”. Arme man, het zou nog niet veel zijn als hij dertigduizend werelden had gehad, als hij daarmee zijn leven had kunnen verlengen. “Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven.” Sommigen van u die vanmorgen nog lachen, die een vrolijk uur in deze zaal wilden doorbrengen, zullen spoedig sterven en dan zult u bidden en smeken voor uw leven en roepen om nog een rustdag. O, wat zullen de rustdagen die u verkwist hebt u als spoken achtervolgen! Wat zullen ze hun slangenhaar in uw ogen slingeren! Wat zult u moeten treuren en wenen, omdat u kostbare uren verknoeid hebt; uren die, nu ze voorbij zijn, te ver weg liggen om ooit weer terug te roepen. Moge God u behoeden voor hevige gewetenswroeging.

			Onderricht verstrekt

			En nu, christen, “komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft”, om enkele lessen te leren. Wat hebt u gezien toen u de plaats bezocht “waar de Heere gelegen heeft”? “Hij is hier niet; want Hij is opgestaan.” Het eerste wat u opvalt als u bij Zijn lege graf staat, is Zijn Godheid. Die in Christus gestorven zijn, zullen bij de opstanding eerst opstaan. Maar Hij, Die het eerst opstond, hun Leidsman, stond op een andere wijze op. Zij staan op door geschonken kracht. Hij stond op door eigen kracht. Hij kon in het graf niet slapen omdat Hij God was. De dood had niet langer heerschappij over Hem. Er is geen beter bewijs van de Godheid van Christus dan Zijn opzienbarende opstanding, toen Hij door de heerlijkheid van de Vader uit het graf verrees. O christen, uw Jezus is God. Zijn brede schouders, die u omhoog houden, zijn Goddelijk. En hier hebt u er het beste bewijs van: Hij stond op uit het graf.

			Een tweede lering die hier verstrekt wordt, zal u waarschijnlijk wel bekoren, als de Heilige Geest die met kracht toepast. Zie dat lege graf, o ware gelovige: het is een teken van uw vrijspraak en van de volledige kwijtschelding van uw straf. Als Jezus de schuld niet had betaald, dan zou Hij nooit uit het graf verrezen zijn. Hij zou daar tot op dit moment nog gelegen hebben als Hij de hele schuld niet had weggewist en zo aan Gods eeuwige wraak voldaan. O geliefden, is dat geen overweldigende gedachte?

			“Het grote werk, dat Hij aanvaardde,
al d’ eeuwen door met smart verwacht,
dat is volbracht: juich hemel, aarde,
juicht zondaars, ’t is voor u volbracht!”

			De hemelse gevangenisbewaarder is gekomen. Een blinkende engel daalde uit de hemel neer en heeft de steen weggerold. Hij zou dat echter niet gedaan hebben als Christus niet alles volbracht had. Hij zou Hem daar gehouden hebben en gezegd: “Nee, nee, U bent nu de zondaar. U draagt de zonden van al Uw uitverkorenen op Uw schouders en ik zal u pas vrijlaten als U de allerlaatste cent betaald hebt.” In Zijn vrijlating zie ik mijn eigen vrijspraak. Het bloed van Jezus is vergoten tot een volkomen verzoening voor al mijn zonden.

			Als een gerechtvaardigde heb ik geen zonde meer in Gods boek staan. Als ik daarin zou kunnen bladeren, dan zou ik zien dat iedere schuld van mij voldaan en kwijtgescholden is.

			“Geen mens kan voor een mens voldoen,
geen engel, groot in macht.
Gods Zoon gaf Zelf Zich als rantsoen,
Hij heeft het al volbracht.”

			Er is nog een lering die we kunnen trekken en daarmee zullen we besluiten: het leerstuk van de wederopstanding. Jezus is opgestaan en als de Heere is onze Zaligmaker opgestaan. Dit betekent dat al Zijn volgelingen ook zullen opstaan. Sterven moet ik – dit lichaam zal een feestmaal voor de wormen worden; die kleine kannibalen zullen het opeten. Mogelijkerwijs zal het van het ene deel van de wereld naar het andere verspreid worden. De samenstellende delen van dit lichaam van mij zullen door planten opgenomen worden, van planten overgaan op dieren en zo naar vergelegen gebieden vervoerd worden. Maar bij het klinken van de bazuin van de archangel zal ieder afzonderlijk deeltje van mijn lichaam zijn wederhelft vinden. Zoals de beenderen die in de vallei van het visioen lagen, al waren ze van elkaar gescheiden, zullen ze elkaar vinden op het moment dat God spreekt. Dan zal er vlees op komen. De vier winden der aarde zullen blazen en de geest zal in hen terugkeren. Dus, laat me dan maar sterven, laat beesten me maar verslinden, laat vuur dit lichaam maar in gas en damp veranderen, niettemin zullen al zijn delen hersteld worden. Juist dit lichaam zelf zal uit het graf herrijzen, verheerlijkt en gelijk aan het lichaam van Christus. Toch zal het hetzelfde lichaam zijn, want dat heeft God gezegd. Hetzelfde lichaam van Christus is opgestaan en dat zal ook voor mij gelden. O mijn ziel, bent u nog bang om te sterven? U zult uw deelgenoot voor enige tijd verliezen, maar u zult in de hemel weer met elkaar verbonden worden. Lichaam en ziel zullen voor Gods troon herenigd worden.

			Het graf – wat is dat dan? Het is het bad waarin een christen de kleding van zijn lichaam legt om die te laten wassen en reinigen. De dood – wat is dat? Het is de wachtkamer waarin we ons aankleden voor de eeuwigheid. Het is de plaats waar het lichaam zich, zoals Esther, in specerijen baadt opdat het geschikt zal zijn voor de omhelzing van zijn Heere. De dood is de poort tot het leven. Ik zal dan de dood niet vrezen, maar zeggen:

			“Jezus leeft, nu is de dood
ons een ingang tot het leven. 
Welk een rust in stervensnood
zal dit woord ons harte geven.
Gij, o Heiland, Gij alleen,
Gij zijt onze troost alleen!”

			Komt dan herwaarts, ziet met de allerheiligste overpeinzing de plaats waar de Heere gelegen heeft. Breng de middag door, geliefden, met het overdenken van deze dingen. Ga dikwijls naar het graf van Christus om er zowel te wenen alsmede u te verblijden. U vreesachtigen, wees niet bang om toe te naderen, want het is geen geringe zaak te bedenken dat het de angst was die Christus begraven heeft. Het geloof zou Hem helemaal geen begrafenis gegeven hebben. Het geloof zou Hem boven de grond gehouden hebben en Hem nooit hebben laten begraven, want het zou gezegd hebben dat het zinloos was om Christus te begraven als Hij toch weer zou opstaan. De angst heeft Hem begraven. Nicodémus, de nachtdiscipel, en Jozef van Arimathéa zijn in het verborgen, uit vrees voor de Joden, gekomen en hebben Hem begraven. Daarom, vreesachtigen, mag u ook gaan. U twijfelende, u bezorgde, u wanhopige en u beangstigde, ga daar maar vaak heen. Laat het uw geliefkoosde verblijfplaats zijn; bouw daar een tabernakel en verblijf daar. En als u in nood en smart zit, zeg dan maar vaak tot uw hart: “Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.” 

			Amen.

		

	OEBPS/image/Kaft_deel_27.gif
" KERST.

&1\

i





OEBPS/image/Deel_27_Kerst_en_Pasen_titelpagina.png
C.H. Spurgeon

Kerst en Pasen

Zeven preken van C. H. Spurgeon

Vertaling Leen van Beek





